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In en rond de Eredienst 
 

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube 
kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief. 

 
9 maart    Zondag Invocabit (Roept Hij mij aan) 
  10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 12.00 uur:    ds. Hedda Klip, Lent service in English 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Zending 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst 10.00 uur:  dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 
Autodienst 12.00 uur:  dhr. W. Meijles, tel 0252-217224 
 

16 maart    Zondag Reminiscere 
     (Gedenk uw barmhartigheden) 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 17.00 uur:    ds. Hedda Klip, zangdienst 
 Bestemming 1e collecte: Diaconie jaarproject: Pauluskerk 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 

Autodienst 10.00 uur:  dhr. R. Steenbergen, tel. 06-12252614 
Autodienst 17.00 uur:  dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 

 
23 maart    Zondag Oculi (Ogen) 
 10.00 uur:    mw. Judith van der Vis, Aarlanderveen 
 Bestemming 1e collecte: Diaconieën Teylingen: Gezinshuis Alas 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 0252-221639 
 

30 maart    Zondag Laetare (Verheug U) 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 m.m.v.:    Koor Rejoice, Wassenaar 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. W. Meijles, tel 0252-217224 
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6 april    Zondag Judica (Doe mij recht) 
 10.00 uur:    mw. Tjitske Meijer – de Vries 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Zending 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 

Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 06-12252614 
 
13 april    Palmpasen 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Children Left Behind 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 0252-221639 
 

 
 

De pen van de dominee  

 Ds. Hedda Klip 

 

Bij de diensten  
Ja, dat liep dus allemaal wat anders dan gepland. Ineens moest ik twee weken 
gedwongen rust nemen i.v.m. de gebroken pols. Als ik dit typ, ziet de pols 
er nog steeds gek uit, maar het gips is er net af. Heel fijn dat onze voormalige 
stagiaire Annie de Jong met haar man Koert de dienst van begin februari 
hebben overgenomen. Op 30 maart worden zij beiden trouwens bevestigd 
als kerkelijk werker en werkende in Zeeuws Vlaanderen, Schoondijke. Eerst 
maar eens voor een jaar, om te kijken of dit bij hen past. De tweede zondag 
dat ik uitviel, kon gelukkig de net geëmeriteerde predikant van Kaag 
voorgaan, ds Iman Padmos, die zijn agenda een jaartje vrij had gehouden. 
Heel mooi dat hij wilde inspringen. 
Zoals ik de vorige keer al schreef, begint de veertigdagentijd pas erg laat dit 
jaar, namelijk op woensdag 5 maart, de dag dat deze kerkbrief uitkomt. Die 
avond is er een aswoensdagviering in de Bartolomeuskerk in Voorhout. Ik 
ben uitgenodigd die te leiden samen met de RK diaken, Jan Lamberts. 
Aanvang: 19.00 uur. U bent allen natuurlijk van harte uitgenodigd. Ik ben 
zelf benieuwd hoe het gaat, want het is de eerste keer dat ik zo’n viering 
meemaak.  
 
Die eerste zondag van de veertigdagentijd, 9 maart, zullen er mensen uit het 
Alas gezinshuis in de dienst komen om te vertellen over hun werk. Janneke 
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en Jaap van Beelen leiden dat huis in Voorhout, samen met een team van 
begeleiders. Het Alas huis is het nieuwe jaarproject van de gezamenlijke 
diaconieën van Teylingen. Na de gewone dienst is er een Engelstalige 
viering, de Lent Service. Mocht u mensen kennen die graag naar een 
Engelstalige dienst gaan, wilt u hen dan hierover vertellen? March 9 12.00 
Lent Service. 
In die Engelse viering zal een nieuwe musicus ons begeleiden, Jasmijn van 
der Weide, dochter van ds. Egbert van der Weide. Zij staat dit jaar drie keer 
op het rooster. Zij weet trouwens nog niet op welk instrument zij ons precies 
gaat begeleiden. Ik heb haar al drie hele verschillende instrumenten horen 
bespelen.  
Op 16 maart om 17.00 uur is er een zangdienst, m.m.v. Kees Jan Visser. 
Geen echte dienst, maar fijn samen zingen en luisteren naar gedichten en 
korte teksten. 
Heeft u verzoeknummers? Geeft u die dan even door aan mij of aan Kees 
Jan.  
 
Veertigdagenproject 
U heeft de informatie waarschijnlijk al zien hangen, heel mooi vormgegeven 
door Mirjam. Er is dit jaar een spannend veertigdagentijdproject over de 
tuin, van Bible Basics. Ik heb net een webinar daarover gevolgd van het 
NBG. We zullen zien hoe belangrijk tuinen zijn in de Bijbel, van de tuin van 
Eden tot de tuin van de nieuwe aarde. Tuinen en woestijnen, daar draait het 
om in de Bijbel. In de laatste weken lezen we teksten over de tuinen uit het 
leven van Jezus. Het is niet zomaar, dat Hij als tuinman verscheen na de 
opstanding.   
 
Gesprekskring 
Op dinsdag 1 april komt de gespreksgroep 40-50+ bij elkaar. Graag opgave 
bij Esther of bij mij.  
De gesprekskring over Galaten komt bij elkaar op 14 maart 14.00 uur. Ook 
voor die groep graag opgeven bij Hanny of bij mij. We lezen verder in de 
Galatenbrief, één van de hele duidelijke brieven van Paulus, over de vrijheid. 
 
Andere data 
Op 28 maart wordt er een vrijwilligersavond georganiseerd en op 3 april is 
er een gemeente-avond. Verdere informatie volgt nog. 
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Lief en leed  
We leven mee met onze gemeenteleden in het ziekenhuis en met hen die 
behandeld worden. Els revalideert in Wijckersloot als ik dit schrijf. Margo 
is gelukkig weer thuis uit het ziekenhuis. Lilian en Jan zijn weer terug van 
een vakantie in Indonesië, die nogal vervelend verliep, omdat Jan acuut ziek 
werd. Gelukkig zijn ze weer thuis en gaat het wat beter. We denken aan de 
andere zieken en aan onze gemeenteleden die opgenomen zijn in tehuizen.  
 
Bereikbaarheid  
U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-
232168, of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u 
langs wil komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak. U kunt 
mij ook altijd bellen voor een huisbezoek. Ik kom graag langs. 
 
Hartelijke groeten  
Ds. Hedda Klip 
 
 

Vanuit de Diaconie 

 
Diaconaal Jaarproject Kleine Kerk 
 Diana Ouwehand, voorzitter diaconie 

 
Voor het jaar 2025 heeft de diaconie een binnenlands project uitgekozen, 
waar we het hele jaar acties voor gaan houden. De eerste stap is al gezet 
met de eindejaarscollectie.  
 
Het nieuwe project is: De Pauluskerk in Rotterdam.  
 
In de dienst van zondag 13 oktober 2024 heeft Anita Stigter een 
indrukwekkend beeld gegeven van het/haar werk bij de Pauluskerk in 
Rotterdam. 
 
Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt op voor álle mensen in 
Rotterdam en omgeving die het zonder hulp niet redden: dak- en 
thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problemen, mensen 
zonder geldige verblijfspapieren, zonder betaald werk, jongeren zonder 
gevoel voor richting in hun bestaan en kwetsbare ouderen. Uitgangspunt 
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voor de Pauluskerk is het belang en het ‘perspectief op beter’ van deze 
mensen. En dus is ieder mens bij hen onvoorwaardelijk welkom. 
Door de haperende economie, zware bezuinigingen op de 
maatschappelijke opvang, sociale zekerheid en gezondheidszorg en een 
steeds strenger vreemdelingen- en asielbeleid is het voor veel van de 
bezoekers steeds moeilijker geworden zich in onze maatschappij staande 
te houden. Zonder hulp is het voor hen nauwelijks mogelijk het tij te 
keren. Juist voor hén willen de hulpverleners van de Pauluskerk er zijn. 
En via activiteiten willen ze, als het even kan, weer nieuw perspectief 
bieden voor deze mensen. 
 
Meer weten over het werk van de Pauluskerk: 
https://www.pauluskerkrotterdam.nl/  
 
Heeft u nog leuke ideeën voor acties, laat het ons weten. Natuurlijk 
wordt het weer een taartenactie en niet te vergeten de bingoavond. Maar 
nieuwe ideeën zijn van harte welkom. 
 
Opbrengsten diaconale acties 2024 
 Anja Noort, diaken 

 
De diaconie wil graag laten weten wat de collectes en inzamelingen voor 
Red een Kind, de Voedselbank Teylingen en de eindejaarscollecte in 
2024 hebben opgebracht en wat er met het geld gedaan wordt. 
 
De eindejaarscollecte voor de diaconie van de Kleine Kerk heeft tot op 
het moment van schrijven € 1.312 opgebracht. Nog niet alle tellingen 
zijn gedaan. De diaconie is heel blij met deze mooie opbrengst. 
 
Opbrengst en inzamelingen voor de stichting Red een Kind zal rond de 
€ 5.000 uitkomen. Dit prachtige bedrag zal middels een cheque worden 
overhandigd in een van de komende kerkdiensten. 
De stichting Red een Kind is een internationale christelijke 
ontwikkelingsorganisatie. De stichting heeft een kantoor in Zwolle. 
De stichting werkt in gebieden waar veel armoede is en op plekken waar 
een ramp of conflict, kinderen en gezinnen erg kwetsbaar maakt. 
Met deze gift geeft Red een Kind toekomst aan kinderen in armoede, 
hun familie en hun hele omgeving. 
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Tijdens de Meat & Eat bijeenkomsten en met collecte is er een bedrag 
van € 1.160 ingezameld voor de voedselbank Teylingen. Met dit mooie 
bedrag kan de voedselbank het werk voortzetten, want soms is het nodig 
dat lokale voedselbanken gezond voedsel moeten bijkopen. 
Ook de inzameling van levensmiddelen was een groot succes, en alles is 
dankbaar door de Voedselbank Teylingen in ontvangst genomen. Deze 
actie is ook voor herhaling vatbaar. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vanuit het CvK  
 Peter Boers, penningmeester 

 
Samen voor de kerk van morgen 
Nu 2024 inmiddels alweer twee maanden achter ons ligt is het tijd om de 
balans op te maken voor de actie Kerkbalans 2024. Wij gingen in 2024 van 
start met een budget van € 70.950,=. In 2024 deden 343 pastorale eenheden 

(2023: 330) mee aan de actie, van wie wij 
toezeggingen van € 71.794,= ontvingen. 
Op een paar euro na mochten wij dit ook 
ontvangen, nl. € 71.786,=. Met deze zeer 
fraaie eindstand zijn we vorig jaar bijna  
€ 850,= boven budget uitgekomen, 
waarvoor wij alle gulle gevers graag 
hartelijk willen bedanken. Fantastisch dat 
wij dit als gemeente met elkaar mogelijk 
hebben gemaakt. Samen kerk zijn!   
 

Het geschenk van jouw kerk 
De actie kerkbalans 2025 werd van zaterdag 11 januari t/m 25 januari 2025 
gehouden. Door Florus Jan de Wolf werden de e-mails opgesteld, verzonden 
en verwerkt en door 12 kerkbalans lopers werden enveloppen verspreid en 
weer opgehaald. Ook deze werden weer door Florus Jan verwerkt. Vanaf 
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ook deze plaats hartelijk dank voor de inspanningen van eenieder, want 
zonder de inzet van deze vrijwilligers zou er geen actie kerkbalans gehouden 
kunnen worden! 
In de begroting voor 2025 zijn we voor de actie kerkbalans uitgegaan van 
een opbrengst van € 69.175,=, ofwel 2,5% minder dan in 2024. De eerste 
resultaten van de actie vielen helaas nog niet echt mee, maar er is hoop! In 
totaal zijn er, inzake de actie kerkbalans, in januari 495 personen resp. 
pastorale eenheden aangeschreven. Wij ontvingen van iets minder dan de 
helft daarvan (237) een reactie, waarvan 11 met een nihil toezegging. Op 14 
februari jl. kwamen wij uit op een toegezegd bedrag van € 56.362,50, ofwel 
81,5% van het budget 2025. Op hetzelfde moment in 2024 hadden wij nog 
296 deelnemers en nu dus 237, ofwel we misten nog wel de nodige 
deelnemers! Vorig jaar kwamen wij op hetzelfde moment uit op een bedrag 
van € 63.579,=, dus we liepen op 14 februari jl. ruim € 7.000,= achter op de 
vergelijkbare periode van 2024. Het is gebleken dat wij nogal wat 
toezeggingen van trouwe leden misten. In verband hiermee zijn er op 
maandag 17 februari jl. e-mails ter herinnering uitgegaan. In de dagen erna 
zag ik alweer toezeggingen en betalingen binnenkomen van ruim € 3.500,=, 
ofwel we trekken aardig bij. Hopelijk zet dit nog even door zodat we ook dit 
jaar weer rond het budget kunnen uitkomen! Aan allen die een toezegging 
en mogelijk zelfs al een betaling hebben gedaan, onze hartelijk dank! Mocht 
u nog geen toezegging hebben kunnen doen, maar wilt u dat alsnog doen? 
Kijk dan in uw e-mail box voor een bericht op maandag 17 februari 2025 
(let ook op uw spam-box). Mocht u geen e-mail hebben ontvangen en wilt u 
alsnog een toezegging doen? Geef dan uw gegevens door aan 
cvk@kleinekerk.nl. Wilt u direct een bijdrage voor actie kerkbalans 2025 
doen? Dat kan ook via de Geef-pagina in de kerk-app of door rechtstreeks 
een bijdrage over te boeken naar het rekeningnr. NL 85 RABO 0373 7311 
83 t.n.v. CVK Protestantse gemeente Voorhout o.v.v. bijdrage kerkbalans 
2025. Hartelijk dank!   
 
Solidariteitskas 2024 
In de tweede helft van augustus is aan onze doop- en belijdende leden een 
email verzonden of is bij hen een brief bezorgd met het verzoek voor een 
bijdrage voor de Solidariteitskas. Direct daarna komen de meeste betalingen 
binnen, maar dat druppelt gewoonlijk lang na. Ik kan u melden dat wij zijn 
uitgekomen op een bijdrage van € 2.481,74,=. Dat is nog maar net iets 
minder dan in 2023 (€ 2.537,50) en daar zijn we erg blij mee! Ook hiervoor 
is dankbaarheid op z’n plaats: hartelijk dank aan allen die hieraan hun 
bijdrage hebben gegeven!  
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Collecteopbrengsten 4e kwartaal 2024 

 Arend Tibben 

 
Oktober 
Kerk         €    172,60 
Kerk en Israël      €    112,85 
Stichting Waterpas     €    227,20 
YMCA Rijswijk      €    145,95 
Kerk in Actie - Werelddiaconaat   €    158,12 
Children left behind      €    107,80 
Red een kind (avondmaal)    €    231,60 
 
November 
Kerk         €    148,30 
Pastoraat        €      78,30 
Kerk in Actie - Najaarszending   €    131,05 
Stichting Exodus      €    189,00 
Stichting Bootvluchteling    €    191,18 
 
December 
Kerk         €    463,62 
Jonge generaties       €      59,90 
Warme Kerstgroet      €    128,81 
Kerk in Actie – Werelddiaconaat (2 collectes) €    256,95 
Syrische christenen op de vlucht   €    170,30 
Red een kind      €    261,06 
Leger des Heils (kerstnacht)    €    154,20 
Kerk in Actie – Kinderen in de knel (kerstdag) €    273,72 
Diaconie Kleine Kerk (oudjaar)    €    136,95 
Zendingsbusje      €    202,29 
 
Voor de Diaconale collecten geeft bovenstaand overzicht de totale opbrengst 
van de collecten weer. Dus zowel de opbrengst van de collecten in de kerk 
als bijdragen die via de Kerk app of rechtstreeks zijn gestort op rekening van 
de Diaconie. Voor de collecten van het College van Kerkrentmeesters is 
bovenstaande de opbrengst van de collecten in de kerk. Bijdragen via de 
Kerk app of rechtstreeks gestort bij het CvK zijn hierbij niet opgenomen. 
 
Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. 
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Bijbelleesrooster 
 Nederlands Bijbelgenootschap 

 

zondag 9 maart Invocabit Psalm 81 
maandag 10 maart  Ester 7,1–8,2 
dinsdag 11 maart  Ester 8,3-17 
woensdag 12 maart Biddag Ester 9,1-15 
donderdag 13 maart  Ester 9,16-26a 
vrijdag 14 maart  Ester 9,26b–10,3 
zaterdag 15 maart  1 Korintiërs 13,1-13 
zondag 16 maart Reminiscere Lucas 9,1-9 
maandag 17 maart  Lucas 9,10-17 
dinsdag 18 maart  Lucas 9,18-27 
woensdag 19 maart  Lucas 9,28-36 
donderdag 20 maart  Lucas 9,37-50 
vrijdag 21 maart  Jesaja 50,4-11 
zaterdag 22 maart  Jesaja 51,1-8 
zondag 23 maart Oculi Jesaja 51,9-16 
maandag 24 maart  Jesaja 51,17-23 
dinsdag 25 maart  Jesaja 52,1-6 
woensdag 26 maart  Jesaja 52,7-12 
donderdag 27 maart  Jesaja 52,13—53:6 
vrijdag 28 maart  Jesaja 53,7-12 
zaterdag 29 maart  Jesaja 54,1-10 
zondag 30 maart Laetare Jesaja 54,11-17 
maandag 31 maart  Jesaja 55,1-13 
dinsdag 1 april  Jesaja 56,1-8 
woensdag 2 april  Jesaja 56,9-57,6 
donderdag 3 april  Jesaja 57,7-13 
vrijdag 4 april  Jesaja 57,14-21 
zaterdag 5 april  Jesaja 58,1-5 
zondag 6 april Judica Jesaja 58,6-14 
maandag 7 april  Jesaja 59,1-8 
dinsdag 8 april  Jesaja 59,9-15a 
woensdag 9 april  Jesaja 59,15b-21 
donderdag 10 april  Psalm 36 
vrijdag 11 april  Deuteronomium 16,1-8 
zaterdag 12 april  Deuteronomium 16,9-17 
zondag 13 april Palmarum Lucas 19,29-40 
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Een protestantse visie op vasten 
 www.protestantsekerk.nl, dr. Mirella Klomp, liturgiewetenschapper 

 
Wanneer op Aswoensdag de 
veertigdagentijd begint, betekent dat 
al eeuwen voor veel christenen het 
begin van ‘de grote vasten’. In deze 
periode bereiden mensen zich voor 
op het komende Paasfeest door ‘af te 
zien van…’ en ‘ruimte te maken 
voor…’. 
 
Tegenwoordig onthouden veel mensen die vasten zich van eten en 
drinken door bijvoorbeeld alcohol, vlees en/of snoep te mijden. Ook 
wordt van andere dingen afgezien: de vanzelfsprekendheid van 
uitvoerige conversaties aan tafel, roken, Netflix kijken, sociale media, 
soms ook seks. Door te vasten ontstaat ruimte voor God en de ander. 
 
In de eeuwen na de Reformatie nam het gebruik om te vasten onder 
protestanten af, maar sinds een paar decennia leeft juist onder hen het 
vasten weer op. Waar komt de hernieuwde belangstelling voor dit 
gebruik vandaan? En waarom zou je het doen als protestant, vasten? 
 
Terugkeer van een eeuwenoude traditie 
De hernieuwde aandacht voor vasten hangt samen met tenminste twee 
dingen: veranderingen in onze cultuur en veranderingen in onze kijk op 
wat geloof is in die cultuur. In onze samenleving is veel aandacht voor 
voedsel, onder andere in relatie tot onze gezondheid. In het streven 
naar ‘gezonde voeding’ en/of een gezond gewicht zijn diëten, vasten en 
kuren vandaag de dag geregelder praktijken dan in voorbije eeuwen. 
Het tijdelijk of permanent laten staan van (bepaalde soorten) 
voedingsproducten is voor veel mensen niets nieuws. Dat kan ook het 
vasten om religieuze redenen ‘gewoner’ maken. 
 
Als het gaat om onze kijk op geloof dan is er sinds enkele decennia in de 
liturgiewetenschap, en meer recent ook breder in de theologie, 
systematisch meer aandacht voor rituele praktijken. In een cultuur die 
sterk gericht is op ervaring, beleving en emotie, ontstaat (weer/meer) 
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ruimte voor de opvatting dat christelijk geloof niet alleen of vooral een 
zaak is van het hoofd, maar (ook) een heel lichamelijk gebeuren. 
 
Dat soort aandacht heeft ook altijd zijn uitwerking op de praktijken van 
mensen zelf en zo is er voor protestanten nieuwe ruimte ontstaan voor 
rituelen, het aanhaken bij oude tradities en het in grote vrijheid zelf 
modelleren daarvan. Daardoor is het frame “vasten-is-voor-
katholieken” wat naar de achtergrond verdwenen en zien we in 
protestantse kringen een terugkeer van het vasten 
 
Uitstellen van de ontvangst van goede gaven 
Eten is ‘een ding’ in de christelijke godsdienst. Onze omgang met 
voedsel en onze maaltijdgebruiken weerspiegelen hoe we als mensen 
omgaan met elkaar en met God. De Schriften staan vol verhalen van 
eetbaar en niet-eetbaar voedsel, van maaltijden die gedeeld worden, 
van gasten en gastgevers, van tafelrituelen en tafelgesprekken. Vaak 
willen die verhalen uitdrukken hoe God zelf in dat voedsel en die 
maaltijden op ons toe komt en bij ons wil zijn – de maaltijd van de Heer 
/het avondmaal is daarvan bij uitstek een voorbeeld. Afzien van eten en 
drinken, en in het verlengde daarvan ook van andere dingen die we als 
vanzelfsprekend beschouwen, is daarmee ook ‘een ding’. Maar wat is 
daar de zin van? 
 
Voor een protestants perspectief op de zin van vasten neem ik mijn 
vertrekpunt bij Maarten Luther. In zijn Kleine Catechismus werpt hij 
een interessant licht op de maaltijd wanneer hij het volgende gebed 
voorstelt als onderdeel van de tafelzegen in huiselijke kring: “Heer God, 
hemelse Vader, zegen ons en deze uwe gaven die wij uit uw milde 
goedheid ontvangen. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.” Luther laat 
zien dat de gehele maaltijd een gave is die wij van God ontvangen. 
 
“Uwe gaven” moeten we niet te smal opvatten. Het zijn de salade en de 
pan met pasta of de schaal met dampende aardappels die klaarstaan op 
de tafel. Maar ook vallen onder die gaven de inspanningen van de kok 
die de maaltijd heeft bereid en de arbeid op het veld en in de fabriek die 
eraan vooraf ging. En ook de verbondenheid met eventuele tafelgenoten 
en alle mensen die eten is een gave. 
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Anders gezegd: aan tafel wordt voedsel aan ons en worden wij aan 
elkaar gegeven als geschenk van de goede God die daarin zelf met ons 
wil zijn. Aardse goederen als gaven van God beschouwen is heel Bijbels. 
In dat spoor zijn genieten van een Netflix-serie, van de contacten en 
gedachtewisselingen die sociale media je bieden, van de intieme 
gemeenschap met een ander mens, ook goede gaven van God. 
 
De valkuil is nu te denken dat de vastentijd geen gave is. Zoals eten een 
gave is, is niet-eten dat ook. Vasten is de herontdekking van (onder 
andere) eten als gave, als iets ‘niet-vanzelfsprekends’, door het 
ontvangen van die gave uit te stellen. Vasten is de gave van de 
voorbereiding op het feest van de opstanding, die wij in ontvangst 
nemen door ons – vanuit de vrijheid waarin God ons gesteld heeft – 
veertig dagen te onderwerpen aan het ‘afzien van…’. 
 
Telkens wanneer in een vrij ogenblik je hand naar je smartphone neigt 
om je timeline te checken en je die handeling uitstelt, telkens wanneer 
je normaal gesproken bij de koffie de koektrommel zou openen maar 
die nu dicht laat, breng je je de komst van dat grote feest te binnen. Door 
te vasten worden we onderdeel van de wereldwijde gemeenschap van 
mensen die door te vasten heel lichamelijk ruimte maken voor God in 
hun leven en zich bewust voorbereiden op het feest van God die zichzelf 
steeds opnieuw aan wil schenken. 
 
Vasten én bidden 
Vasten schept ruimte voor verlangen naar het grote feest. In de ruimte 
van dat verlangen kan gebed opkomen en tijd en aandacht voor de 
naaste. Verschillende Bijbelse verhalen vermelden al het samengaan 
van vasten en bidden. In dat spoor vieren veel kerken in de 
veertigdagentijd doordeweeks (want zondag is een feestdag, geen 
vastendag!) extra vespers of andere vormen van getijdengebed. 
 
Dat bidden kan ook persoonlijk en op eenvoudige manieren 
vormgegeven worden: door het gebruik van veertigdagenkalenders, 
apps, dagelijkse vastene-mails, meditatieve boekjes – er is allerlei 
materiaal in omloop dat in de vastentijd kan helpen de aandacht te 
richten op God en elkaar. Dat is uiterst behulpzaam (zolang je je er niet 
door laat overspoelen): het verlangen en de ruimte die door vasten 
ontstaat, wil worden gekoesterd als een gave van God zelf. 
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Boekentips 
 Redactie 

 
Kecupan Asa 
Theodora E.S. Kardono 
 
Op 15 februari is een boek van ons gemeentelid 
Theodora Kardono gepubliceerd. Het is poëzie in 
het Engels, Nederlands en Indonesisch gebundeld in één boek. 
 
Kecupan Asa betekent innerlijke kus. In poëzie taal wordt verwoord wat er 
in ons menselijke gaande is. 
 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Theodora: 06 – 43 82 06 48. 
 
 
Pasen de dood en opstanding van 
Jezus 
Marleen Verhulst 
ISBN: 9789491383182 
Prijs: 17,50 
 
Het verhaal over Pasen begint met wie Jezus eigenlijk is. Zo laten ook 
kinderen die niet met de bijbel bekend zijn, zich makkelijk laten meenemen 
in het verhaal. 
Ook de intocht van Jezus in Jeruzalem, dat met Palmpasen gevierd wordt, is 
in het verhaal opgenomen. 
 
Marieke heeft in haar eigen stijl de gebeurtenissen weten vast te leggen, alsof 
ze er zelf bij was. Ze werkt met veel oog voor detail; op de afbeeldingen valt 
daarom zoveel te zien. 
 
Dit verhaal verscheen eerder als platenset voor het vertelkastje. Het wordt al 
sinds jaren veelvuldig voorgelezen op scholen en kinderdagverblijven, 
buurtgericht kinderwerk, zondagsscholen, en diverse zendingsplekken 
wereldwijd.  
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Scratch te Warmond 29 en 30 maart 

 Truusje Wiersma, secretaris Ubi Caritas 

 
Het Protestantse kerkkoor Ubi Caritas uit Warmond voert op 29 en 30 maart 
een scratch uit in de Protestantse Kerk te Warmond; Herenweg 82. 
 
We beginnen op zaterdag 29 maart a.s. om 10.00 uur in het Zenit van onze 
kerk. We oefenen tot ongeveer 16.00 uur, met uiteraard tijd voor koffie, thee 
en een broodje. Zondag om 10.00 uur zingen we in een speciale dienst de 
ingestudeerde liederen in de kerk. 
 
Het thema is Dona nobis pacem, oftewel Geef ons Vrede. Dat leek ons een 
zeer toepasselijk thema in deze tijd. 
 
We hebben niet al te moeilijke liederen gekozen. Onze dirigent, Hendrik Jan 
Lindhout, is druk bezig met het maken van muziekbestanden van de 
liederen, zodat iedereen die dat wil van te voren de liederen kan beluisteren 
en in eigen stem kan oefenen. Daarom is het handig als je je aanmeldt via 
scratchwarmond@outlook.com. Of telefonisch bij Truusje Wiersma: 06 – 
50914097. 
 
Deelname is gratis en er wordt een eenvoudige lunch geserveerd. Ook 
daarom is het handig om je aan te melden. En je krijgt dan van ons een linkje 
naar de muziekbestanden. Maar ook zonder aanmelding zijn jullie van harte 
welkom! Hoe meer zangers hoe meer vreugd! 
 
Geef het ook aan familie en bekenden door dat op zaterdag 29 en zondag 30 
maart een ontzettend leuk zingspektakel in onze kerk wordt georganiseerd. 
 
Wij hopen op veel deelnemers. Graag tot ziens op 29 maart! 
 
 

 

Gebruik nu onze eigen kerk-app  
De hele kerk in één app 
 
 
Zoek in de app-store (Google en Apple) naar ‘kleine kerk’ 
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Bloemendienst 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet 
van de gemeente naar: 
 
26 januari: 

 Dhr. J.G. Bol 
 
2 februari: 

 Ds. Hedda Klip 
 Annie de Jong en Koert van der Velde 

 
9 februari: 

 Ds. I. Padmos 
 
16 februari: 

 Mevr. M. van der Nagel-Slagter 
 Mevr. M.C. van Egmond-van Duijn 
 Mevr. H. Vijlbrief-de Kovel 
 Mevr. E. Lageman-Noort 

 
23 februari: 

 Dhr. A. Hoogewoning 
 Bruidspaar Smit 

 

Verhuizingen 
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 
gemeenteleden verhuisd, of vertrokken naar een andere 
gemeente. 
 
Vertrokken: 

 Dhr. T.J.A. Hietkamp 
 Dhr. B.N. Kappe 

 
Verhuisd: 

 Mevr. M.T.E. Confurius-Jekel 
 Dhr. S.A.M. van der Plas 



 
 

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout 
Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief 

ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie  
https://www.kleinekerk.nl/#lb106941/kerkdiensten-via-youtube 

Kerkelijk Bureau Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168 

Ledenadministratie Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl  

Dominee ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app 

Kerkenraad  voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl 

Scriba Krista Vliegenthart, scriba@kleinekerk.nl, tel. 217055 

Pastorale Raad voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl 

Diaconale Raad voorzitter: Diana Ouwehand, diaconaleraad@kleinekerk.nl 

C v Kerkrentmeesters voorzitter: Kees Jan Visser, cvk@kleinekerk.nl 

Jeugdraad contactpersoon: Mariëlle Noyons, mariëlle@kleinekerk.nl 

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl 

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack – van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl 

Crèche in De Verdieping, contactpersoon: vacant 

Kerksleutelbeheer Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686 

Prot. Vrouwen Dienst voorzitter: Agnes Hartvelt, tel. 06-18213403 

Bank Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59   C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83 

Begraafplaats contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl, 
  tel. 06 - 21433209    

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392 

Bloemendienst contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roel@kleinekerk.nl, tel. 06-
12252614 

Kerkbrief redactie kerkbrief@kleinekerk.nl  (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 06-12252614, Florus 
Jan de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 217884) 

Kerkbrief drukwerk Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809 

Kerkbrief verspreiding College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl  

www.kleinekerk.nl kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl  

Geloofsbrief suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl  

 
Colofon 
De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij 
wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.  
Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid. 
 

Nr Inleveren Verschijnt   Nr Inleveren Verschijnt 
03 28-03-2025 09-04-2025 Pasen  04 09-05-2025 21-05-2025 Pinksteren 
05 27-06-2025 09-07-2025   06 29-08-2025 10-09-2025 
07 03-10-2025 15-10-2025   08 07-11-2025 19-11-2025 
09 05-12-2025 17-12-2025 Kerst  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dat ik recht kan staan 



 
 

 

Licht dat ons aanstoot in de morgen 
 
 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 

koud, één voor éen, en ongeborgen, 
Licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en nietig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 
 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 

 
Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt.  
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
veelstemmig licht. om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft, 
liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
 
 

Uit:  Liedboek voor de kerken 
lied 601 

 


