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In en rond de Eredienst 
 

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube 
kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief. 

 
2 februari   4e Zondag van Epifanie 
  10.00 uur:    ds. Hedda Klip, Rock Solid dienst 
 Bestemming 1e collecte: Kerk-in-actie / Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 06-12252614 
 

9 februari   5e zondag van Epifanie 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip, Avondmaal 
 Bestemming 1e collecte: Kerk-in-actie / Noodhulp 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 
 
16 februari  Zondag Septuagesima 
 10.00 uur:    ds. G.J. van Klaveren, Katwijk 
 Bestemming 1e collecte: Het Huisgezin 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m/ 14 jaar 

Autodienst:    dhr. W. Meyles, tel 0252-217224 
 

23 februari  Zondag Sexagesima 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Red een kind 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 06-12252614 
 
2 maart   Zondag Quinquagesima  
 10.00 uur:    Dhr. Bram Oudenampsen 
      Kindernevendienst dienst 
 Bestemming 1e collecte: Diaconie Kleine Kerk 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 

Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 0252-221639 
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Meditatie 

 Ds. Hedda Klip 

 

Kinderen van één Vader 
 
Hij (de engel) zei: “Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar 
Egypte”, Matteüs 2:13 Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, Hosea 11:1 
 
Zo rond de eeuwwisseling werkten mijn echtgenoot en ik als docenten aan 
het coptic evangelical seminary in Cairo. Een ongelooflijk grote stad, waar 
alle Nederlanders met gemak in zouden passen. We woonden in een flat in 
een stoffige straat tegenover een grote koptisch orthodoxe kerk. Daar waren 
we heel blij om, want zo hadden we nog een beetje uitzicht. Op die kerk hing 
permanent als verlichting een afbeelding van de vlucht naar Egypte, één van 
de Bijbelse verhalen waar de Egyptenaren terecht heel trots op zijn. Wij 
zagen die afbeelding elke dag vanaf ons balkon en we werden er zo aan 
herinnerd dat Jezus en zijn familie ooit kwetsbare vluchtelingen waren. 
 

 
 
Het was eerlijk gezegd soms ook wat vervelend om tegenover die kerk te 
wonen, omdat er heel vaak bruiloften waren. En bij elke bruiloft werd er 
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natuurlijk flink en langdurig getoeterd. Maar, merkten we al snel, sommige 
periodes was het ineens stil. Dan waren er geen bruiloften wegens de vasten. 
Zo leerden we als protestanten de liturgische kalender kennen van deze 
orthodoxe kerk. Daarin is alles anders. Kerst wordt gevierd op 7 januari. 
Pasen is vaak ook later. Vorig jaar bijvoorbeeld op 5 mei, terwijl wij het als 
Westerse christenen op 31 maart vierden. Ooit was er sprake van dat we één 
gemeenschappelijke Paasdatum zouden hebben. Helaas is daar in de 
kerkelijke diplomatie wat mis gegaan. Maar dit jaar is een bijzonder jaar 
voor de wereldkerk. We vieren namelijk op dezelfde datum Pasen, op 20 
april.  
 
Als u dit leest, is de week van gebed voor eenheid van christenen net voorbij. 
Belangrijk voor christenen, om te weten dat we één zijn. Het is een mooie 
gedachte dat we in 2025 met de hele wereldkerk dezelfde kalender hebben. 
We gaan samen de vastentijd in, en gaan ons samen voorbereiden op Pasen! 

 
 
De pen van de dominee  

 Ds. Hedda Klip 

 

Bij de diensten  
Zondag 2 februari is er een gezinsdienst. Dat is een 
gewone dienst met wat extra aandacht voor de 
kinderen in de basisschoolleeftijd. Welke vorm dat heeft, wordt bepaald in 
overleg tussen predikant en kindernevendienst-leiding. Ook is er op zo’n 
zondag crèche en Rock Solid. Er is dan echt kerk voor alle leeftijden, van 
0-100 jaar (of ouder). We willen elke eerste zondag van de maand echt kerk 
voor iedereen zijn, zodat ook gezinnen met hele jonge kinderen weten dat ze 
welkom zijn en er opvang is.  
Op zondag 9 februari vieren we het Heilig Avondmaal. We vieren het zoals 
u gewend was, lopend langs de tafel. Er is geen collecte aan tafel.  
De veertigdagentijd begint pas erg laat dit jaar, namelijk op woensdag 5 
maart. Tot die tijd is de liturgische kleur groen; vanaf 9 maart paars.  
Die eerste zondag van de veertigdagentijd, 9 maart, is er na de gewone dienst 
een engelstalige viering, de Lent Service. Mocht u mensen kennen die graag 
naar een engelstalige dienst gaan, wilt u hen dan hierover vertellen?  
March 9 12.00 Lent Service 
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Op 16 maart om 17.00 uur is er een zangdienst, m.m.v. Kees Jan Visser. 
Geen echte dienst, maar fijn samen zingen en luisteren naar gedichten en 
korte teksten. 
Heeft u verzoeknummers? Geeft u die dan even door aan mij of aan Kees 
Jan.  
 

Gesprekskring 
Op maandag 3 februari 19.30 uur komt de gespreksgroep 40-50+ bij elkaar. 
We gaan in gesprek over leven en geloven. Graag opgave bij Esther of bij 
mij.  
De gesprekskring over Galaten komt bij elkaar op 14 maart 14.00 uur. Ook 
voor die groep graag opgeven bij Hanny of bij mij. We lezen verder in de 
Galatenbrief, één van de hele duidelijke brieven van Paulus, over de vrijheid. 
 
Lezing 
Voor wie het leuk vindt, op donderdag 13 februari geef ik een lezing over 
mijn boek, Bijbelse genealogieën. De avond begint als workshop. We kijken 
eens naar onze eigen familiestamboom. Hoeveel voorouders kennen wij? 
Wat voor rol spelen ze in ons leven? Na de pauze gaan we dan op zoek naar 
vrouwen in de genealogieën van de Bijbel. Even zoeken, maar ze zijn er wel. 
Ook in de beroemdste genealogie van allemaal, Matteüs 1.  
Tijd: 20.00-22.00 uur, in ‘t Zenit, Warmond.  
Coördinatie: Arie v.d. Kooij a.vdkooij@planet.nl  
 
Lief en leed  
We leven mee met onze gemeenteleden in het ziekenhuis en met hen die 
behandeld worden. We denken aan Els in het ziekenhuis in Leiderdorp en 
aan Margo. Aan Wilma Nelemans. We bidden voor hen en hun families!   
Hij zal je beschermen met zijn vleugels, 
onder zijn wieken vind je een toevlucht... (psalm 91:4) 
 
Bereikbaarheid  
U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 
0252-232168, of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje 
als u langs wil komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak. 
U kunt mij ook altijd bellen voor een huisbezoek. Ik kom graag langs. 
 
Hartelijke groeten  
Ds Hedda Klip  
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De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 
Lieve mensen, 
In mijn nieuwjaarspeech zei ik het al: vrijwilligers bedankt voor alle inzet in 
2024 en ook weer in dit nieuwe jaar dat voor ons ligt! Echt, zonder jullie zou 
onze kerk niet zijn wat ze is. Iedereen die zich inzet als vrijwilliger – op 
welke manier dan ook – maakt het verschil. Jullie zijn het hart van onze 
gemeente, het fundament van onze kerk. Jullie inzet, tijd en talent maken het 
mogelijk dat onze gemeente kan bloeien en groeien. Of het nu zichtbaar is 
in grote projecten of juist in de stille, onopvallende taken achter de schermen 
– alles wat jullie doen, telt. Zonder vrijwilligers zou onze kerk niet kunnen 
bestaan. Jullie zijn de handen en voeten van Gods liefde in actie, en daar ben 
ik ongelooflijk dankbaar voor! Om dat te onderstrepen wordt er vanuit de 
kerkenraad een vrijwilligersavond georganiseerd door Hanny, Petra en 
Diana en wel op vrijdag 28 maart aanstaande. Zet de datum dus vast in je 
agenda want het beloofd een geweldig leuke avond voor jullie te worden. 

Op 12 januari jl werd Gerrit den Haan in het zonnetje gezet: hij was in 
december voor het laatst koster na jarenlange dienst. Altijd met een lach, vol 
enthousiasme en toewijding; een echte gastheer voor onze kerk! Petra had 
een mooie mand voor hem gemaakt met bloemen en lekkers. Gerrit, 
bedankt! 

Dit jaar willen we nóg zichtbaarder zijn in Voorhout. We staan als kerk 
tenslotte letterlijk en figuurlijk in het hart van dit dorp. We willen een kerk 
zijn die inspireert, een kerk waar mensen zich welkom voelen. Al een tijdje 
werken we aan plannen om dat te bereiken. Het kost tijd, maar stap voor stap 
komen we dichter bij de kern. 

In 2025 richten we ons specifiek op jonge gezinnen. Zij zijn belangrijk voor 
de toekomst van onze kerk. Om hen beter te bereiken en te ondersteunen, 
willen we een kerkelijk werker aantrekken. Iemand die ons helpt om onze 
dromen om te zetten in daden. In de kerkenraadsvergadering van afgelopen 
dinsdag is er een team opgezet om een profielschets te maken. 

Als commissie Zichtbaarheid en Communicatie hebben we als doelstelling: 
Als kerk in het hart van Voorhout, heeft De Kleine Kerk het verlangen te 
groeien naar een christelijke gemeenschap waarin alle generaties 
vertegenwoordigd zijn, waarbij geloof en vriendschap hand in hand gaan. 
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We willen het verlangen naar Jezus aanwakkeren en een levendige 
geloofsgemeenschap bieden waar je je welkom voelt. 

We hebben de ambitie om minimaal 6 diensten of andere activiteiten te 
organiseren in 2025 die specifiek zijn gericht op de doelgroep: gezinnen met 
kinderen in de basisschoolleeftijd in Voorhout. Dit vertaalt zich in diensten 
waar alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigt zijn en dat betekent crèche, 
kindernevendienst en Rock Solid. Ook willen we minimaal 5 nieuwe 
gezinnen aantrekken die zich inschrijven bij de Kleine Kerk, of meer 
betrokken zijn bij de Kleine Kerk. Betrokkenheid is: regelmatig kerkbezoek, 
meedoen met activiteiten en/of vrijwilliger zijn. 

Hierbij komt kijken: een goede communicatie naar buiten toe. Dat houdt in: 
een goede website waar alle info op te vinden is. Waar ook filmpjes op 
kunnen en we een link kunnen maken met ons eigen YouTube kanaal. Social 
media uitbreiden en het eventueel inschakelen van professionals die ons 
daarin kunnen ondersteunen of ons werk uit handen nemen zodat de eigen 
vrijwilligers zich kunnen richten op de werkzaamheden voor de kerk.  

Uiteindelijk draait alles om wat we samen doen. Samen bouwen we aan een 
kerk die niet alleen zichtbaar is, maar ook voelbaar in de levens van de 
mensen om ons heen. Laten we elkaar blijven aanmoedigen en inspireren, 
want door ons heen kan Gods licht en liefde schitteren. 

Dat samen vertaalt zich ook in een fijne kerkenraad. Op zaterdag 11 januari 
jl hadden wij met elkaar een hele leuke dag in Den Haag. We vertrokken met 
de trein naar Den Haag Centraal en werden in het centrum opgewacht door 
een enthousiaste gildegids die ons meenam voor een ‘religieuze wandeling’ 
door Den Haag. Er kwam veel historie en geschiedenis langs en we 
passeerden een aantal kerken waar we ook binnen konden kijken. Aan het 
eind van de wandeling zijn we zelfs in de Mescidi Aksa moskee geweest die 
sinds 1979 gevestigd is in een voormalige Joodse synagoge. Na de oorlog 
was het aantal joodse Hagenaars zo klein en toen al waren er nauwelijks 
joden meer in de oude joodse buurt. De meesten woonden in het 
Bezuidenhout en op Scheveningen. In 1979 bezetten leden van de Turks-
Islamitische Vereniging het gebouw, dat toen al een paar jaar leeg stond. Ze 
waren op zoek naar een eigen gebedsruimte, een moskee. Ook al was niet 
iedereen het daar mee eens, de Turkse moslims mochten in de synagoge 
blijven en kochten het gebouw in 1982. Ze bouwden er nog 
twee minaretten aan vast, zodat het gebouw er nu als een echte moskee 
uitziet. De moskee is inmiddels echt onderdeel van de stad en heeft een 
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prachtig interieur. De moeite waard om eens langs te gaan als je in Den Haag 
bent. 

Als kerkenraad willen we graag een beroep doen op onze gemeente. De 
kerkenraad is een onmisbaar onderdeel van ons kerkelijk leven. Het is een 
plek waar we samen werken aan de opbouw van onze gemeenschap en de 
leiding van onze kerk. 

We geloven erin dat er onder ons genoeg talentvolle en betrokken 
gemeenteleden zijn die een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Onze 
gemeente is rijk aan gaven, en ieder van ons heeft iets unieks te bieden. 

We begrijpen dat het leven druk is. Dat geldt voor ons allemaal. Maar juist 
omdat we samen deel uitmaken van deze gemeenschap, is het belangrijk om 
na te denken over hoe we ons steentje kunnen bijdragen. Een taak in de 
kerkenraad is meer dan een verantwoordelijkheid: het is een manier om je 
geloof in actie te brengen en iets moois te betekenen voor onze kerk. 

Een taak in de kerkenraad vervul je niet alleen omdat er een vraag wordt 
gesteld, maar vanuit een gevoel van betrokkenheid bij onze kerk. Het is een 
waardevolle manier om je gaven in te zetten en een verschil te maken. 
Bovendien is het een kans om samen te groeien, te leren en onze 
geloofsgemeenschap sterker te maken. 

Momenteel zoeken we gemeenteleden die zich willen openstellen voor de 
rollen van scriba, pastoraat, jeugdraad, diaconaat, College van 
Kerkrentmeesters (CvK) en uiteindelijk ook als voorzitter. Iedere functie 
draagt op een unieke manier bij aan het functioneren van onze gemeente: 

 Als scriba zorg je voor een goede communicatie en organisatie binnen 
de kerkenraad. 

 In het pastoraat kun je anderen ondersteunen en bemoedigen in hun 
geloofsleven. 

 De jeugdraad is cruciaal om onze jonge generatie te betrekken en 
inspireren. 

 Het diaconaat richt zich op omzien naar elkaar en naar de wereld om 
ons heen, en biedt praktische hulp en ondersteuning waar dat nodig is. 

 Het CvK speelt een sleutelrol in het beheren van onze financiën en 
middelen. 

 De voorzitter biedt leiding en bewaakt het overzicht, samen met de 
rest van de kerkenraad. 
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We bidden en hopen op jullie open harten en oren. Mocht je vragen hebben 
of een gesprek willen over wat het inhoudt om lid te zijn van de kerkenraad, 
neem gerust contact op met een van de huidige leden. Samen bouwen we 
aan een sterke, levendige kerk! 

Tot slot wil ik jullie vragen om voor elkaar te blijven bidden en naar elkaar 
om te blijven zien. Er zijn gemeenteleden waar zorg en verdriet drempelloos 
mee zijn gegaan naar 2025, zij hebben ons gebed nodig! 
 
Met een hartelijke groet, 
Agnes Kappe - Voorzitter 
 
 

Gezocht nieuwe ambtsdrager scriba 
voor de kerkenraad 

 Krista Vliegenthart, scriba 
 
September 2019 ben ik bevestigd als ambtsdrager scriba in de kerkenraad. 
Een mooie en dankbare taak om te vervullen. De kerkenraad is een fijn team 
om in te mogen deelnemen en als scriba heb je veel contact met de mensen 
van de Kleine Kerk. 
Toch komt ook aan mijn in 2023 verlengde ambtstermijn eind augustus van 
dit jaar een einde en is er een nieuwe ambtsdrager scriba nodig in onze kerk. 
De scriba maakt deel uit van de kerkenraad en het moderamen. Je kunt op 
de website van de PKN informatie vinden over het werk van de scriba en zij 
bieden ook cursussen aan. Kijk eens op: 
https://protestantsekerk.nl/verdieping/wat-zijn-de-taken-van-de-scriba-van-
een-kerkenraad/  
 
De komende tijd zal ik wat mensen benaderen, maar je kunt ook met mij 
contact opnemen. Ik leg je graag uit hoe het werk als scriba eruitziet en ik 
beantwoord graag al je vragen. 
Benader mij gerust door mij aan te spreken, te mailen naar 
scriba@kleinekerk.nl, te bellen, via de kerkapp of kom eens gezellig 
koffiedrinken. 
 
Hartelijke groet, 
Krista Vliegenthart 
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Nieuws vanuit het CVK   
 Kees Jan Visser, voorzitter 

 
Wellicht was u gewend geraakt aan de ietwat lange epistels 
vanuit het CVK in de afgelopen kerkbrieven. Deze keer houden we het wat 
korter, we houden nu eenmaal niet van praten om het praten. Veel van de 
zaken waar u al over gelezen heeft zijn in ontwikkeling en daar is dan net 
even weinig nieuws over te melden. We zijn op dit moment druk bezig met 
de Actie Kerkbalans. Een jaarlijks terugkerend fenomeen waar we als kerk 
niet zonder kunnen. De uitkomsten van deze actie zijn mede bepalend voor 
de levensvatbaarheid van onze kerkelijke gemeente. Daarom nog maar eens: 
van harte bij u aanbevolen! Als we de lijn van het in het zonnetje zetten van 
vrijwilligers in de afgelopen kerkbrieven dan toch nog even voortzetten… 
Ook bij deze actie kunnen we niet zonder ze. We krijgen veel hulp van 
mensen die bereid zijn een wijkje enveloppen rond te brengen en deze ook 
weer op te halen. Hier gaat dus veel tijd en energie in zitten, waarvoor dank!  
 
Een andere vrijwilliger die nog één keer in het zonnetje mag is Gerrit den 
Haan. Tijdens de (mooie) nieuwjaar speech van onze voorzitter is hij 
bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Hoeveel jaren dat precies 
waren weet niemand meer, en dat zegt wel wat!  
 
Intussen lopen er zoals gezegd dus veel dingen. Ook het CVK is betrokken 
bij de zichtbaarheid van de kerk, er wordt nagedacht over een nieuw 
geluidssysteem in de kerk, het meerjarenonderhoudsplan voor onze 
gebouwen gaat worden opgezet, subsidies voor onze monumenten gaat 
worden aangevraagd, er vinden veel klussen plaats die ervoor moeten zorgen 
dat onze gebouwen er weer goed bij staan (bijvoorbeeld nieuw tapijt op het 
balkon in de kerk) en zo kan ik nog wel even doorgaan. Wat echt apart nog 
even de moeite waard is om te benoemen is het organistenrooster voor 2025. 
Met behulp van veel flexibele en meedenkende muzikanten is deze zo goed 
als rond. Een enkele zondag staat nog open, maar we hebben goede hoop dat 
ook deze ingevuld gaan worden. Mocht u organisten of pianisten kennen die 
iets voor onze kerk zouden kunnen betekenen? Breng ze gerust in contact 
met mij!  
 
En tot slot een oproep: het CVK kan vers bloed goed gebruiken! Zoals altijd 
zijn er leden van wie de termijn er binnen één a twee jaar opzit. Het zou fijn 
zijn als we tijdig nieuwe mensen vinden die het stokje over zouden willen 
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nemen. Daarnaast betekent meer mensen dat de “lasten” (lees: geweldige 
werkzaamheden) verdeeld kunnen worden. Ook zonder aflopende termijnen 
zouden we hulp daarom goed kunnen gebruiken. Heeft u interesse in het 
CVK of wilt u meer informatie? Spreek één van ons gerust aan of neem 
contact met ons op. Dat geldt ook als u misschien niet direct onderdeel uit 
wil maken van het CVK maar wel iets kunt en wilt betekenen op één van de 
vele vlakken waar het CVK zich mee bezighoudt. Wij gaan graag het 
gesprek met u aan. 
 
 

Vanuit de Diaconie 

 Diana Ouwehand, voorzitter diaconie 
 

Nieuw jaarproject Diaconieën 
Teylingen 

Gezinshuis Alas in Voorhout       
Het doel bij gezinshuis Alas is: het zo goed 
mogelijk kunnen ondersteunen van kwetsbare 
vaders en moeders, zodat zij zelfstandig voor hun kindje kunnen zorgen. 
Alas betekent “vleugels” in het Spaans en staat symbool voor “op onze 
vleugels”, “onder onze vleugels” en “uitvliegen”. 
Jaap en Janneke van Beelen zijn de vaste gezinshuisouders van 
Gezinshuis Alas. Zij vormen een gezin met hun eigen kinderen en 
gezinshuiskinderen. Daarnaast bieden zij opvang en begeleiding aan 4 
kwetsbare gezinnen. Ouder en kind kunnen rekenen op een liefdevol en 
warm ontvangst op hun vleugels en een veilige plek om onder hun 
vleugels uit te rusten en te schuilen. Ze worden begeleid tot ze in staat 
zijn om zelfstandig uit te kunnen vliegen.   
Als u meer wilt weten over dit project: https://gezinshuisalas.nl  
 
Afsluiting jaarproject Diaconieën Teylingen 2024 
In de vorige Kerkbrief heeft u al wat informatie 
kunnen lezen over MAF. Het totaal bedrag dat met de 
3 kerken is opgehaald is € 4.900,00.  
Een prachtig resultaat. Binnenkort zal dit bedrag op 
een symbolische wijze overhandigd worden aan een medewerker van de 
MAF. 
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Rectificatie 
In de Kerkbrief van december heeft de dominee een mooi in memoriam 
geschreven over mijn man, Wim van den Berg. 
Helaas is er een foutje ingeslopen. Wim werkte niet bij Siemens, maar heeft 
45 jaar bij Sikkens/AkzoNobel gewerkt. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeanne van den Berg 
 
 

De geloofsbelijdenis van Nicea 
 
De week van 19 t/m 26 januari was de Week van Gebed voor de eenheid. 
Overal ter wereld kwamen christenen bij elkaar om met elkaar te bidden en 
te vieren. Dit jaar stond centraal dat christenen zeventienhonderd jaar 
geleden bij elkaar kwamen op een eerste wereldwijde kerkvergadering: het 
concilie van Nicea. In woord en gebed zochten ze naar eenheid. 
 
Ze spraken met elkaar over wie Jezus nu eigenlijk is. Daar kwamen ze uit 
door samen een geloofsbelijdenis op te stellen. Dat is de geloofsbelijdenis 
van Nicea. 
 
De geloofsbelijdenis van Nicea zou je kunnen zien als samenvatting van de 
kern van het christelijk geloof. Het is grotendeels ontstaan in het jaar 325 na 
Chr. Tijdens een grote kerkvergadering (concilie) in de stad Nicea (nu Iznik, 
in Turkije). Vervolgens is er een stuk toegevoegd in een andere grote 
kerkvergadering in de stad Constantinopel in 381 na Chr. 
 
Hier kwamen de christelijke leiders samen om afspraken te maken over wat 
precies de essentie van hun geloof is. Dit deden ze om duidelijkheid te 
scheppen, omdat er verschillende opvattingen rondgingen over wie Jezus 
was en hoe hij zich verhoudt tot God. Sommigen dachten nl. dat Jezus een 
soort supermens was en anderen dat Hij volledig God was. De kerk wilde 
één duidelijke uitleg die voor alle christenen zou gelden. 
 
De officiële tekst van de geloofsbelijdenis, zoals ook wij die nog steeds 
gebruiken, luidt: 
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Wij geloven in één God, de almachtige Vader, 
Maker van hemel en aarde, 
van alle zichtbare en onzichtbare dingen. 
En in één Heer Jezus Christus, 
de eniggeboren Zoon van God, 
uit de Vader geboren voor alle eeuwen, 
licht uit licht, 
waarachtig God uit waarachtig God, 
geboren, niet gemaakt, 
één van wezen met de Vader: door wie alle dingen geworden zijn; 
die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen, 
en is vleesgeworden uit de Heilige Geest en de maagd Maria, 
en is mens geworden; 
die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus, 
geleden heeft en begraven is 
en op de derde dag is opgestaan naar de Schriften; 
is opgevaren naar de hemelen 
en zit aan de rechterhand van de Vader, 
en die zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen levenden en doden; 
en zijn rijk zal geen einde hebben. 
En in de Heilige Geest, 
die Heer is en levend maakt, 
die voortkomt uit de Vader [en de Zoon], 
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, 
die gesproken heeft door de profeten; 
in één, heilige, katholieke en apostolische kerk; 
wij belijden één doop tot vergeving van zonden; 
wij verwachten de opstanding der doden 
en het leven in de wereld die komt. 
Amen 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bijbelleesrooster 

 Nederlands Bijbelgenootschap 

 
woensdag 29 januari 2 Kronieken 3,1-9 
donderdag 30 januari 2 Kronieken 3,10-17 
vrijdag 31 januari 2 Kronieken 4,1-10 
zaterdag 1 februari 2 Kronieken 4,11–5,1 
zondag 2 februari Lucas 4,1-13 
maandag 3 februari Lucas 4,14-30 
dinsdag 4 februari Lucas 4,31-44 
woensdag 5 februari Lucas 5,1-11 
donderdag 6 februari Lucas 5,12-16 
vrijdag 7 februari Lucas 5,17-26 
zaterdag 8 februari Lucas 5,27-39 
zondag 9 februari Lucas 6,1-11 
maandag 10 februari 2 Kronieken 5,2-14 
dinsdag 11 februari 2 Kronieken 6,1-11 
woensdag 12 februari 2 Kronieken 6,12-21 
donderdag 13 februari 2 Kronieken 6,22-31 
vrijdag 14 februari 2 Kronieken 6,32-42 
zaterdag 15 februari 2 Kronieken 7,1-10 
zondag 16 februari 2 Kronieken 7,11-22 
maandag 17 februari 2 Kronieken 8,1-11 
dinsdag 18 februari 2 Kronieken 8,12-18 
woensdag 19 februari 2 Kronieken 9,1-12 
donderdag 20 februari 2 Kronieken 9,13-31 
vrijdag 21 februari Lucas 6,12-26 
zaterdag 22 februari Lucas 6,27-38 
zondag 23 februari Psalm 83 
maandag 24 februari Ester 1,1-12 
dinsdag 25 februari Ester 1,13-22 
woensdag 26 februari Ester 2,1-14 
donderdag 27 februari Ester 2,15-23 
vrijdag 28 februari Ester 3,1-11 
zaterdag 1 maart Ester 3,12–15 
zondag 2 maart Joël 1,1-14 
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Boekentips 
 Redactie 

 
Bijbelweetjes 
Hanna Holwerda en Willeke Brouwer 
ISBN: 9789033834486 
Uitgeverij: Ark Media 
Prijs:13,99 
 
Ontdek meer over de tijd van de Bijbel in dit boek vol 
bijzondere weetjes. Je leest over wat voor werk de 
mensen deden, welke kleren ze aanhadden, hoe de 
handel werkte en waarmee je kon betalen, over Israël, het volk van God ... 
en nog veel meer! Zo ontdek je allerlei interessante en verrassende weetjes. 
Met grappige en informatieve tekeningen van Willeke Brouwer. Voor 
kinderen vanaf ongeveer 9 jaar. Hanna Holwerda zit altijd met haar neus in 
de Bijbel. In Bijbelweetjes! heeft ze alle gekke, leuke en vreemde weetjes 
bij elkaar gezet. Willeke Brouwer is auteur, illustrator en cartoonist. Na de 
kunstacademie in Kampen was ze jarenlang illustrator en schrijver en sinds 
15 jaar maakt ze dagelijks een cartoon voor het Nederlands Dagblad. Zij 
schreef en tekende Ongelooflijke Bijbelverhalen. 
 
 
Een brug naar God 
René van Woudenberg 
ISBN: 9789043541381 
Uitgeverij: Kok Boekencentrum 
Prijs: 20,00 
 
Hoe kunnen filosofie en wetenschap een brug naar God 
zijn? Een betoog om geloof en wetenschap in harmonie 
van elkaar te zien. 
In Een brug naar God stelt René van Woudenberg, hoogleraar Epistemologie 
en Metafysica aan de Vrije Universiteit, dat geloof in God en wetenschap 
uitstekend samengaan. Veel mensen zien de twee als concurrerende 
grootheden, maar dit boek laat zien hoe geloof en wetenschap elkaar kunnen 
omarmen en dansen op de grens van het onbekende. Deze nieuwe harmonie 
is essentieel om de betekenis van ons bestaan te doorgronden en opent de 
deur naar baanbrekende nieuwe perspectieven op het leven. 
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Bloemendienst 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet 
van de gemeente naar: 
 
15 december: 

 Bruidspaar Vieira-Haarlemmer 
 Bruidspaar Bogaards 

 
22 december: 

 Mevr. H. Vijlbrief-de Kovel 
 Bruidspaar Koudijs-Goutier 

 
5 januari: 

 Mevr. W.M. Nelemans-Wisgerhof 
 
12 januari: 

 Mevr. Nareman Twma 
 Mevr. E.J. Lageman-Noort 

 
19 januari: 

 Mevr. N. Slagter-Vletter 
 

Verhuizingen 
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 
gemeenteleden verhuisd, of vertrokken naar een andere 
gemeente. 
 
Verhuisd: 
Dhr. W.J. Baas 
Mevr. S.N.M. van der Plas 
Mevr. C. Rhijnsburger-van der Meij 
Dhr. Y.E. Spoelstra 
 
Vertrokken: 
Mevr. S.A. Jansze 
Mevr. K.Z. Montenij 
Mevr. D.C. Zitman 
Mevr. J.L.W. Wijling 



 
 

 

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout 
Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief 

ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie  
https://www.kleinekerk.nl/#lb106941/kerkdiensten-via-youtube 

Kerkelijk Bureau Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168 

Ledenadministratie Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl  

Dominee ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app 

Kerkenraad  voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl 

Scriba Krista Vliegenthart, scriba@kleinekerk.nl, tel. 217055 

Pastorale Raad voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl 

Diaconale Raad voorzitter: Diana Ouwehand, diaconaleraad@kleinekerk.nl 

C v Kerkrentmeesters voorzitter: Kees Jan Visser, cvk@kleinekerk.nl 

Jeugdraad contactpersoon: Mariëlle Noyons, mariëlle@kleinekerk.nl 

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl 

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack – van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl 

Crèche in De Verdieping, contactpersoon: vacant 

Kerksleutelbeheer Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686 

Prot. Vrouwen Dienst voorzitter: Agnes Hartvelt, tel. 06-18213403 

Bank Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59   C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83 

Begraafplaats contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl, 
  tel. 06 - 21433209    

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392 

Bloemendienst contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roel@kleinekerk.nl, tel. 06-
12252614 

Kerkbrief redactie kerkbrief@kleinekerk.nl  (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 06-12252614, Florus 
Jan de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 217884) 

Kerkbrief drukwerk Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809 

Kerkbrief verspreiding College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl  

www.kleinekerk.nl kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl  

Geloofsbrief suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl  

 
Colofon 
De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij 
wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.  
Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid. 
 

Nr Inleveren Verschijnt   Nr Inleveren Verschijnt 
02 21-02-2025 05-03-2025   03 28-03-2025 09-04-2025 Pasen 
04 09-05-2025 21-05-2025 Pinksteren  05 27-06-2025 09-07-2025 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dat ik recht kan staan 



 
 

 

Dat ik recht kan staan 
 

Dat ik recht kan staan, 
dat ik vrij kan gaan, 

God zij dank, 
 

dat ik spreek in taal, 
dat ik U verhaal, 

God zij dank, 
 

dat ik licht ontvang, 
naar de zon verlang, 

God zij dank, 
 

dat het water vloeit, 
het raakt nooit vermoeid, 

God zij dank, 
 

dat mijn adem is 
ín de duisternis, 

God zij dank, 
 

dat de mensen zijn 
als bokalen wijn, 

God zij dank, 
 

dat de dood eens komt 
en het lied verstomt, 

zwaar valt het, 
 

dat de morgen daagt 
die de liefde waagt, 

God zij dank. 
 
 

Uit:  Liedboek voor de kerken 
lied 714 

Maria de Groot 

 
 


