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In en rond de Eredienst 
 

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube 
kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief. 

 
22 december   4e Zondag van Advent 

10.00 uur:  mw. Connie de Peuter 
 Bestemming 1e collecte: Diaconie Jaarproject: Red een Kind 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 
 

24 december   Kerstavond  
19.00 uur: Christmas Eve Family Service, 
 ds. Hedda Klip and Patrick Haris Raj 

 Bestemming 1e collecte: Leger des Heils 
  
 
 
  

21.00 uur:    Kerstnachtdienst, 
      ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Leger des Heils 

Autodienst:    dhr. W. Meijles, tel. 0252-217224 
   

 
 
 
 
 
25 december   Eerste Kerstdag - Gezinskerstdienst  

10.00 uur:  mw. Judith van der Vis, Aarlanderveen  
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie / Kinderen in de Knel 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 06-12252614 
 
29 december   1e Zondag na Kerst  

10.00 uur:  Snertwandeling, dienst in handen van 
Kerkenraad  

 Bestemming 1e collecte: Voedselbank Teylingen. 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
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31 december:   Oudejaarsdag 
19.00 uur:    Ds. Hedda Klip 
Bestemming 1e collecte:  Diaconie Kleine Kerk 
Autodienst:    dhr. G. Poot, tel. 06-11563594  

   
5 januari:    Zondag Epifanie 

10.00 uur: dhr. Nico Dijkdrent 
 Bestemming 1e collecte: Schuldhulpmaatje 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:    10 t/m 14 jaar 

Autodienst:    dhr. W. Meijles, tel. 0252-217224  
 

 
 
 
 
 
12 januari:    1e Zondag van Epifanie 
 10.00 uur:    mw. Judith van der Vis, Aarlanderveen 
 Bestemming 1e collecte: Kerk-in-actie/Binnenlands Diaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 
 

19 januari:   2e Zondag van  Epifanie    
 10.00 uur:    dhr. Bram Oudenampsen 
 Bestemming 1e collecte: Diaconie Jaarproject 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:    10 t/m 14 jaar 

Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 06-12252614 
 

26 januari:   3e Zondag van Epifanie    
 10.00 uur:    ds. Rianne de Reus, Warmond 
 Bestemming 1e collecte: Kerk-in-actie / Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. G den Haan, tel. 0252-221639  
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De pen van de dominee 

 ds. Hedda Klip 
 

In memoriam Wim van den Berg  
16 oktober 1934-13 november 2024 
 
Wim groeide op aan de rand van Zoetermeer. Het huis staat er nog. Een 
schilderij van dat huis hing in het verpleegtehuis boven zijn bed. Daar aan 
de rand van het dorp groeide hij op in een rustig gezin. Familie woonde naast 
hen. Met zijn ouders liep hij elke zondag twee keer op en neer naar de kerk 
in Benthuizen. Van die kerkelijk wat zware jeugd had hij ook goede dingen 
overgehouden, de liefde voor de psalmen en het orgel, en geloof en 
vertrouwen in God.  
In het verenigingsleven van Zoetermeer kwam hij Jeanne tegen. Voor zijn 
huwelijk stapte Wim over naar de kerk van Jeanne, een kerk die beter bij 
hem paste, de hervormde kerk, de Oude Kerk, aan de Dorpsstraat in 
Zoetermeer. Een kerk met een prachtig orgel. Daar deden ze samen 
belijdenis en trouwden ze in 1959. Sylvia, Irma en Renate werden geboren. 
In 1969 verhuisden ze naar Voorhout, i.v.m. het werk van Wim bij Siemens. 
Ze gingen wonen aan wat toen de eerste nieuwbouw was, Schoonoord. Wim 
had een druk, vol, rijk leven. Hij werkte veel, was ook veel op reis voor zijn 
werk en daarnaast sportte hij en werkte hij in de volkstuin. Wim was de 
traditionele kostwinner. Hij was niet betrokken bij de dagelijkse gang van 
zaken, maar dacht wel aan zijn gezin en nam altijd wat mee van zijn reizen. 
Op zondag gingen ze als gezin naar het Kleine Kerkje, toen nog hervormd. 
Soms kon Wim mopperen tegen predikanten als er geen of te weinig 
psalmen gezongen waren. Maar uiteindelijk had hij goed contact met de 
verschillende dominees van Voorhout.  
De laatste jaren waren zwaar. De dementie zette langzaam door, zonder dat 
hij dat zelf onderkende. Er kwam toen het moment dat hij het huis uit moest, 
omdat het echt niet meer ging. In de laatste week vond hij toch vrede. Hij 
kwam tot rust, gaf zich over en is in vrede gestorven. Terug bij zijn 
Schepper. Terug bij God, die hem ongemerkt gedragen had in tijden waarin 
het moeilijk was. We hebben Wim herdacht in een dienst in de Kleine Kerk 
op 20 november en hem naar zijn laatste rustplaats gebracht. 
De Heer keek toen vol liefde mij aan, en antwoordde op mijn vragen; "Mijn 
lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen..." 
 
 



4 
 

Bij de diensten 
Als u dit leest, is het al bijna kerst. Het feest van het licht. Wij geloven als 
christenen dat het licht van God sterker is dan alle duisternis die ons ook 
omringt. Dat geeft ons een soort basisvertrouwen en hoop in het leven, 
waardoor negativiteit geen grip op ons krijgt. Die hoop, dat licht dat in 
Christus gekomen is, willen we uitbundig vieren en verspreiden. 
Als gezamenlijke kerken bieden we een avond aan heel Voorhout aan, 
kerkelijk of niet-kerkelijk, zodat iedereen wat meekrijgt van kerst, op een 
laagdrempelige wijze. Op vrijdag 20 december 19.00 uur is er net als vorig 
jaar een Kerst Sing. In voor alle Voorhouters in de Bartholomeüskerk. 
Roelof Jan Assies zal kerstliederen spelen. 
 
In onze eigen kerk is het, als u dit leest, nog advent. Op 22 december is het 
vierde advent. Connie de Peuter uit Noordwijk zal voorgaan in de dienst. De 
kindernevendienst-leiding heeft een prachtig programma ontwikkeld voor 
de adventszondagen. Komende zondag is er een kerstspeurtocht. 
In de kerstnacht zijn er twee vieringen. Om 19.00 uur is er een Engelstalige 
viering, Christmas Eve Service, waarin we het kerstevangelie lezen, er over 
nadenken, bidden en natuurlijk veel leuke Engelstalige kerstliedjes gaan 
zingen. We hopen met deze dienst de expat-families van Voorhout te 
bereiken. Om 21.00 uur is er de Nederlandstalige Kerstnachtviering, waarin 
het Kleine Kerk Koor zal zingen. Een sfeervolle, traditionele viering met als 
extra een kerstverhaal voor de kinderen. Na beide diensten is er 
koffiedrinken. De volgende morgen is er een vrolijke gezinskerstdienst, 
onder leiding van Judith van der Vis. 
 
De dienst van 29 december staat onder leiding van de kerkenraad. Het wordt 
een spirituele wandeling in de duinen -als het weer het toestaat- met snert 
eten na afloop. Meld u zich om 10.00 uur bij de Kleine Kerk, dan verdelen 
de deelnemers zich over de aanwezige auto’s en gaat iedereen gezamenlijk 
op pad. Let op de kerkapp voor eventuele verdere instructies. 
 
In de oudjaarsviering op 31 december 19.00 uur gaan Bertijn Prins en ik 
voor. Diaken Prins preekt over Mattheüs 6:25-34. Het RK 
Gelegenheidskoor, versterkt met enkele zangers uit Leiden, zal kerstliederen 
zingen in de dienst.  
 
Zondag 5 januari is er een hapje en drankje na de koffie na de dienst, om 
elkaar nieuwjaar te wensen. 
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Gesprekskringen 
De volgende bijeenkomst van de kring Park Overbosch is op vrijdagmiddag 
10 januari om 14.00 uur in Huize Overbosch. Let wel: niet ‘s avonds dus, 
maar overdag. We gaan nu echt de brieven van Paulus lezen en beginnen 
met Galaten, de eerste drie hoofdstukken. Daarbij zal ik het boekje “Een 
hartstochtelijke brief over vrijheid” van ds. Harald Overeem gebruiken, voor 
wie dat ook wil aanschaffen. Aanmelden kan bij mij of Hanny Segaar. Graag 
aanmelden i.v.m. koffie en thee. 
 
De nieuwe gesprekskring (40-ers & 50-ers) komt weer bij elkaar op 3 
februari 19.30 uur. Afhankelijk van het aantal mensen dat zich opgeeft, 
beslissen we waar het is. We gaan verder praten over het thema “Christen-
zijn in het dagelijks leven, in je gezin en in je werk. Hoe doe je dat? Waar 
loop je tegenaan? Hoe ga je om met atheïsme? Spreek je met collega’s over 
geloof & kerk?” Opgave bij esther@kleinekerk.nl of bij mij. 
 
Lief en leed 
Lena is weer opgenomen in Leiden. Het gaat helaas niet zo goed als eerder. 
We hopen dat het leven snel makkelijker wordt voor haar en ze ook weer 
dichter bij haar dochtertje kan zijn. Nareman, Anwar en hun kinderen zijn 
erg bezorgd om hun familieleden in Syrië, nu de troepen vanuit Idlib 
oprukken. Deze troepen presenteren zich nu als gematigd, maar de vraag is 
of dat zo blijft. Christenen voelen zich bedreigd en zijn bang. Velen vluchten 
naar de regeringsgebieden. We hebben voor haar familieleden die op de 
vlucht zijn gecollecteerd in de dienst van 8 december en op de kerstmarkt. 
We bidden voor onze gemeenteleden, in onze eigen gebeden en in de kerk. 
We wensen hun allen veel sterkte en Gods nabijheid toe. 
 
Bereikbaarheid 
U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-
232168, of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u 
langs wil komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak. U kunt 
mij ook altijd bellen of mailen voor een huisbezoek. Ik kom graag langs. 
 
Hartelijke groeten 
Ds. Hedda Klip 
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De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 
Beste gemeenteleden, 
Door drukte in de privésfeer en op het werk houden jullie een langer stukje 
in de kerkbrief tegoed in het nieuwe jaar. Ook de voorzitter is maar een mens 
en kan niet in zeven sloten tegelijk lopen … gelukkig maar. 
De decembermaand is voor de één een hele fijne maand, voor de ander 
misschien spannend of verdrietig. Zo beleeft elk van ons dat op een eigen 
manier. Dat we naar elkaar mogen blijven omkijken en voor elkaar blijven 
bidden, juist ook deze maand. 
Toch wil ik jullie allen een hele fijne decembermaand wensen, een gezegend 
kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar! 
 

 
Van de Pastorale Raad  
 Hanny Segaar 

 
Wat is het toch lastig om aan het eind van het jaar terug te 
kijken om te ontdekken wat er ook alweer allemaal is 
gebeurd. Dat geldt zowel voor het wereldgebeuren, privé en kerkelijk. Maar 
laat ik het bij het kerkelijk jaar houden. Als Pastorale Raad zijn we dankbaar 
dat de Meet en Eat inmiddels een gewaardeerd punt in de agenda van veel 
gemeenteleden en bezoekers uit het dorp is. We zijn ook heel blij met de 
komst van Marianne Bruning als derde in het organiserende team, naast 
Ineke Tibben en mijn persoon. Daarnaast zijn we heel blij met de bijdrage 
van veel enthousiaste vrijwilligers die voor heerlijke gerechten zorgen.  
We hopen ook het komende jaar weer veel mooie zaterdagmiddagen te 
verzorgen om mensen met elkaar in contact te brengen. Ik weet uit de 
reacties dat velen er naar uitkijken en dat er zelfs vriendschappen door zijn 
ontstaan.   
Waar het wat minder gaat is bij de Pastorale Raad, waar we helaas maar met 
z'n 3en zijn: Hedda, Ineke en ik. En met minder bedoel ik dan niet 
kwalitatief, maar onze frustratie dat er zoveel werk ligt, vooral op het gebied 
van pastorale bezoeken, waar we mensen tekortkomen om dit uit te voeren. 
Het zal dan ook niemand verbazen dat ik hier een dringende oproep doe aan 
iedereen die misschien wel eens een uurtje over heeft, om een bezoekje af te 
leggen. We zouden er heel blij mee zijn. Omdat de mogelijkheid, lees tijd, 
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me ontbreekt om nog een aantal van u te bezoeken hierbij op deze manier 
mijn wens voor u allen: Gezegende Kerstdagen en Geloof in de God die met 
ons is, Hoop op die Vrede waar we zo naar uitzien en Liefde voor God en 
ons naasten.   
 

Zal er ooit een dag van Vrede,  
Zal er ooit bevrijding zijn  
voor wie worden doodgezwegen  
levenslang gebroken zijn?  
Zal er ooit een blijvend heden  
vol van goede vrede zijn  
waar geen pijn meer wordt geleden  
en het leven nieuw zal zijn?  
Zie de takken aan de bomen  
waar het jonge groen ontluikt  
tot een stralend nieuwe zomer  
waar de vredesbloesem ruikt  
Zie de sterren aan de hemel  
waar het duister van de nacht  
door hun schijnsel wordt verdreven  
tot een nieuwe dag die lacht.  
Zoals bomen mensen tonen  
dat er kracht tot groeien is  
zal de Zoon der Mensen komen  
die de Boom des Levens is.  
Zoals sterren mensen melden  
dat geen nacht te donker is  
zal een Kind ons komen redden  
dat het Licht der wereld is.  
Lied 462  
Tekst: Henk Jongerius  

  
 

Nieuws vanuit het CVK 
 Kees Jan Visser, voorzitter 

 
Ga er maar eens goed voor zitten, want we hebben behoorlijk wat te melden. 
Te beginnen met het feit dat onze stukjes goed gelezen worden. Zelf vinden 
we onze eigen informatie reuze interessant natuurlijk, anders zouden we niet 
in het CVK zitten. Of dat voor u ook geldt kunnen we slechts raden, maar 
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we schrijven in ieder geval niet voor niets. Zo schreef ik in een vorige 
bijdrage bijvoorbeeld over de vele vrijwilligers die onder het CVK vallen en 
voorspelde ik al dat ik vast mensen gemist heb. De oproep om te melden als 
dat het geval was heeft vruchten afgeworpen, daarom bij dezen een speciale 
vermelding voor de vrijwilligers van de Boerhaavetuin. Doorgaans stille 
krachten die niet zo nodig in de spotlights hoeven. Zonder hen zouden we 
niet kunnen genieten van één van de parels van ons dorp. Wekelijks zetten 
zij zich in om van de tuin en alles wat erbij hoort iets moois te maken. En 
dat is te zien! 
 
Ook over andere vrijwilligers valt iets te melden, onze organisten. Het 
nieuwe rooster is bijna klaar, maar nog niet volledig gevuld. Daar zal een 
aantal verschuivingen in te zien zijn. Zo stopt Eabe Veerman helaas met 
orgel spelen in onze kerk. We zijn blij dat we van zijn kunsten hebben mogen 
genieten en kunnen dat nog één keer doen, op zondag 15 december. We 
willen Eabe bedanken voor zijn inzet! Ronald van Delft stopt niet helemaal, 
maar gaat het wel rustiger aan doen. Hij zal dus iets minder op het rooster 
terug te vinden zijn. Bovenstaande betekent dat we op zoek zijn naar mensen 
die de diensten muzikaal willen en kunnen begeleiden. Onze eigen 
intensieve zoektocht levert helaas nog te weinig op. Wij kunnen uw hulp dus 
goed gebruiken! Bent of kent u iemand die dit kan? Neem dan gerust contact 
met mij op. 
 
Ook bij de kosters vinden wisselingen plaats. Gerrit de Haan, al vele jaren 
een vast gezicht als koster op zondagochtend, legt zijn werkzaamheden als 
koster neer. Woorden kunnen nauwelijks omschrijven wat hij allemaal 
gedaan heeft in al die jaren, maar we gaan het binnenkort toch proberen. 
Gelukkig is er ook nieuw bloed, Dirk van Leeuwen neemt plaats in het 
kostersteam, daar zijn we vanzelfsprekend erg blij mee! 
 
En dan zijn we er nog niet … Annelies Griekspoor, ook al zo’n duizendpoot 
waar we niet zonder kunnen, stopt met het rondbrengen van de 
collectebonnen. Ook daar spreken we graag onze dank voor uit! Petra 
Bosman, secretaris binnen het CVK, neemt haar taak over. Dit is gelijk een 
mooie kans om nog eens aan te geven dat bestellen het handigst is via het 
financiële portaal op de website van onze kerk 
(www.kleinekerk.nl/c/financieel). Bijkomend voordeel is dat u er een gratis 
bezoek van Petra bij cadeau krijgt en wie wil dat nou niet? 
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Tot zover alle vrijwilligers. Wilt u ook een bijzondere vermelding of ben ik 
iets vergeten? Dan weet u mij te vinden. Door naar onze gebouwen (hebben 
we het eigenlijk toch weer over vrijwilligers…), ook hier is het nodige over 
te melden namelijk. Binnenkort krijgen we namelijk bezoek van de 
monumentenwacht. Zij inspecteren onze monumenten zodat we in kaart 
kunnen brengen wat eraan moet gebeuren de komende jaren en vervolgens 
subsidies aan kunnen gaan vragen voor de periode 2026-2032. Zonder deze 
inspectie komen we sowieso niet in aanmerking voor deze subsidies. 
Daarnaast zal ergens in de komende maanden het tapijt op het balkon 
vernieuwd worden. Wist u dat het tapijt dat er nu ligt nog het eerste tapijt is 
dat ooit geplaatst is? We streven ernaar een nieuw tapijt van dezelfde 
kwaliteit neer te leggen, zodat we er weer even tegenaan kunnen. 
 
Voor onze financiële paragraaf geef ik graag het woord aan onze oud-
voorzitter, nu penningmeester: P.J. Boers, penningmeester 
 
Samen voor de kerk van morgen 
In de afgelopen 2 maanden ontvingen wij geen nieuwe toezeggingen en 

bleven het aantal respondenten met 343 pastorale 
eenheden en het toegezegde bedrag gehandhaafd op een 
bedrag van € 71.794, =, ofwel plm. € 850, = boven 
budget. Van de voor 2024 gedane toezeggingen is 
inmiddels een bedrag van € 68.030, = voldaan, ofwel 
bijna 95% van de toezeggingen mochten wij al 
ontvangen! Onze hartelijke dank gaat uit aan allen die 

dit fantastische resultaat mogelijk hebben gemaakt! 
 
Het geschenk van jouw kerk 
We zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen van de actie kerkbalans 
2025. De slogan ‘Samen voor de kerk van morgen’ is nog altijd passend bij 
de actie kerkbalans. Dit jaar wordt een aanvullend thema centraal gesteld: 
‘Het geschenk van jouw kerk’. Want de kerk is voor veel mensen en op tal 
van manieren van betekenis. We komen er samen om te ontmoeten en te 
bidden, om te vieren en te rouwen, om te zingen en te luisteren. Een lid geeft 
niet alleen financiële steun aan zijn/haar kerk, de kerk geeft ook veel terug. 
Dit wordt centraal gezet in de aankomende campagneperiode. De actie 
kerkbalans 2025 wordt van zaterdag 11 januari t/m 25 januari 2025 
gehouden. Wij hopen weer op de deelname van onze trouwe brievenlopers 
en de bijdragen van onze leden voor het jaar 2025. In de begroting voor 2025 
zijn we overigens uitgegaan van een opbrengst van € 69.175, =. 
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Periodiek schenken aan uw kerk 
De meeste van onze gemeenteleden bepalen ieder jaar opnieuw hun bijdrage 
aan onze kerk. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee, maar er bestaat ook de 
mogelijkheid om een toezegging te doen voor meerdere jaren, met daarbij 
een fiscaal voordeel. Met structurele bijdragen zijn we enorm geholpen, 
want dit zorgt voor een stabiele basis van onze werkzaamheden. 
 
U kunt onze gemeente ondersteunen met een periodieke gift. Dit houdt in 
dat u in een overeenkomst vastlegt dat u de Kleine Kerk voor een periode 
van minimaal vijf jaar steunt met een vast bedrag per jaar. Het voordeel van 
een periodieke gift is dat u deze als aftrekpost bij uw aangifte 
inkomstenbelasting kunt opvoeren en daarbij niet langer afhankelijk bent 
van een drempelbedrag. U krijgt dan een deel van het geschonken bedrag 
terug van de Belastingdienst. Dit kan oplopen tot wel 36,97%. 
 
Een aantal gemeenteleden maakt al jaren gebruik van deze mogelijkheid en 
opteerden er daarbij vaak voor om het fiscale voordeel aan de kerk ten goede 
te laten komen. De hoogte van de belastingteruggave bij een periodieke 
schenking is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd. U kunt een 
rekenvoorbeeld invullen op www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel. 
 
Wilt u een dergelijke schenkingsovereenkomst aangaan? Daarvoor hoeft u 
niet naar een notaris, maar het laat zich gemakkelijk regelen via een 
onderhandse overeenkomst met de Kleine Kerk. Mocht u geïnteresseerd 
zijn, neem dan even contact op met Peter Boers via peterb@kleinekerk.nl of 
06-40378205. 
 
Solidariteitskas 2024 
In de tweede helft van augustus is aan onze doop- en 
belijdende leden een email verzonden of is bij hen een 
brief bezorgd met het verzoek voor een bijdrage voor de 
Solidariteitskas. Naar aanleiding hiervan ontvingen wij 
inmiddels € 2.272, =, ofwel € 500, = meer dan ik u twee 
maanden terug nog kon melden. Wij zijn hiermee nog niet 
op het vorig jaar ontvangen bedrag van € 2.537,50, maar 
we komen inmiddels wel in de buurt. Voor diegenen die al 
een bijdrage hebben overgeboekt, hartelijk dank daarvoor! 
Wilt u alsnog een bijdrage doen? Dat kan door 
overboeking van uw bijdrage naar rekeningnr. NL 85 
RABO 037 3731 183 t.n.v. CvK Protestantse gemeente 
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te Voorhout o.v.v. “Solidariteitskas”, of gewoon via de “geven” button in 
onze kerkapp. Het richtbedrag is ook dit jaar € 10, = per lid. 
 
Ontvangen gift 
Tijdens de laatstgehouden gemeenteavond kon ik u op financieel gebied al 
een mooie boodschap brengen, maar ook nu weer! Wij ontvingen recent een 
buitengewoon mooie gift van € 6.700, = van de familie van een betrokken, 
maar helaas overleden gemeentelid. De kerk werd niet in een testament 
genoemd, maar voor zijn/haar overlijden had ons gemeentelid de wens 
uitgesproken dat de familie de genoemde gift aan onze kerk zou doen. Onze 
dank gaat uit naar het ons ontvallen gemeentelid en de familie, welke met 
deze gift onze kerkelijke gemeente heeft bedacht. 
 
Wijzigingen in de quotum heffing en de heffing 
solidariteitskas 2025.  
Twee maanden geleden heb ik u gemeld dat, met ingang van 2025, de PKN 
de quotum heffing en de heffing voor de solidariteitskas aanzienlijk wijzigt. 
Zowel het CVK als de diaconie hebben bezwaar gemaakt tegen de nieuwe 
regeling en een revisieverzoek voor wijziging van de regeling ingediend. 
Gelukkig waren we niet de enige, want vanuit het gehele land kwamen bij 
het Generale College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen 
namelijk 219 bezwaarschriften binnen. Tevens is er door 208 gemeenten bij 
de kleine synode een revisieverzoek ingediend. De kleine synode wil de 
genoemde revisieverzoeken in haar vergadering van 13 december a.s. 
behandelen. Wij zijn benieuwd naar de uitkomst! 
 
Begroting 2025 
In de kerkenraadsvergadering van 19 november jl. heeft de kerkenraad de 
begroting 2025 en het collecterooster 2025 voorlopig goedgekeurd. N.a.v. 
de ter inzagelegging zijn er vanuit de gemeente geen opmerkingen gekomen, 
waarmee beide stukken thans definitief zijn geworden. De begroting 2025 is 
opgenomen op de ANBI-pagina op onze website, zie daartoe onderdeel G-
voorgenomen bestedingen. 
 
Ingaande 2025 verwachten wij aanzienlijke rente- en beleggingsinkomsten, 
welke ruimte gaan bieden om nieuwe initiatieven te ontwikkelen t.a.v. de 
zichtbaarheid als kerkelijke gemeente en gemeente opbouw. In de begroting 
is, middels taakstellende stelposten, in financieel opzicht rekening gehouden 
met nieuwe initiatieven, maar deze moeten nog verder worden uitgewerkt. 
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Daarnaast is in de begroting 2025 ook rekening gehouden met de gewenste 
vernieuwing van de geluids- en beamer-installatie in de kerk. De begroting 
2025 is met zorg opgesteld en sluit met een overschot van € 180, =, hetgeen 
aan de reserves zal worden toegevoegd. 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
Vanuit de Diaconie 
 Jaap Meijvogel, penningmeester 

 
Diaconie: Actie Diaconie Teylingen – 
MAF (Mission Aviation Fellowship) 
Zoals elk jaar was er ook dit jaar weer een gezamenlijke actie van de 
Diaconieën in de gemeente Teylingen, waar we geld voor inzamelen. Dit 
jaar (2024) was dit de MAF. Mission Aviation Fellowship, waar de afkorting 
MAF voor staat. Het is een christelijke zendingsorganisatie die met 
vliegtuigen mensen bereikbaar 
maakt voor medische hulp, 
noodhulp, ontwikkelingshulp en het 
Evangelie. MAF heeft als 
belangrijkste doelstelling om 
luchttransport te bieden in moeilijk 
bereikbare gebieden in onder andere 
Oceanië (dit is Australië en een groot aantal eilanden in de stille Oceaan) en 
Afrika. De organisatie is de grootste onafhankelijke non-profit 
luchtvaartmaatschappij. De slogan van MAF is: "Vliegen voor Leven". 
MAF vliegt wereldwijd met 130 vliegtuigen in 26 landen, waaronder 
Indonesië, Zuid-Soedan, Oeganda, Suriname, Madagaskar en Papoea-
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Nieuw-Guinea. De organisatie heeft vier pijlers: ontwikkelingshulp, 
noodhulp bij rampen, zending en evangelisatie en medische hulp en 
medische evacuaties. 
 
Voor dit werk zijn zij (ook) afhankelijk van donaties, giften en acties, zoals 
wij het afgelopen jaar hebben gehouden. Voor de MAF hebben wij in 
Voorhout een bedrag van € 388,- opgehaald en in de gezamenlijke 
kerkdienst van de Diaconieën Teylingen ruim €500,-.  

 
Hierbij komen ook de andere bijdragen van Warmond en Sassenheim. Wij 
willen u namens de Diaconieën daarvoor hartelijk danken. 
 
Begin volgend jaar zal het totaalbedrag aan de vertegenwoordigers van de 
MAF worden overhandigd.  
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Collecteopbrengsten 3e kwartaal 2024 

 Arend Tibben 

 
Juli 
Kerk       €      61,55 
Pastoraat      €      36,30 
Jeugdwerk Kleine Kerk   €      63,05 
Kerk in Actie/werelddiaconaat €    114,60 
Red een kind (avondmaal)   €    219,70 
Schuldhulpmaatje    €    122,50 
ZOA       €    104,92 
 
Augustus 
Kerk       €    337,15 
Stichting ambulance wens   €    205,20 
Sociale kruidenier    €    316,05 
Red een kind     € 1.076,40 
 
September 
Kerk       €      82,77 
Missionair werk     €      90,70 
Kerkinactie/jonge generaties   €      60,40 
Diaconale vakantieweken   €      93,05 
3 x M      €    151,95 
Kerkinactie/werelddiaconaat   €    119,30 
Diaconie Kleine Kerk    €    105,00 
Red een kind (avondmaal)   €    226,10 
MAF      €    147,70 
 
Voor de Diaconale collecten geeft bovenstaand overzicht de totale opbrengst 
van de collecten weer. Dus zowel de opbrengst van de collecten in de kerk 
als bijdragen die via de Kerk app of rechtstreeks zijn gestort op rekening van 
de Diaconie. Voor de collecten van het College van Kerkrentmeesters is 
bovenstaande de opbrengst van de collecten in de kerk. Bijdragen via de 
Kerk app of rechtstreeks gestort bij het CvK zijn hierbij niet opgenomen. 
 
Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. 
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Opbrengst collecte Kerk in Actie 

 Gerda de Wolf en Frank Brocken 

 
In Voorhout hebben twee kerkleden gecollecteerd voor de kinderen in 
Oekraïne, een initiatief van Kerk in Actie. We hebben ons dit jaar 
aangesloten bij de coördinator van Sassenheim omdat het voor twee 
collectanten niet de moeite waard is om dit zelf administratief te regelen. In 
Sassenheim zijn er maar liefst 20 collectanten bereid om voor dit zeer goede 
doel de straat op te gaan. Het goede nieuws is dat we bij circa 10% van de 
Voorhoutse huishoudens de Kleine Kerk weer eens op de kaart hebben gezet 
in een persoonlijk contact. Uiteraard met wisselende reacties, maar 
overwegend wel positief! De opbrengst bedroeg 530 euro in cash geld; dat 
is dus zonder het aantal bijdragen dat per QR-code werd gedaan. 
 
 

 

Gebruik nu onze eigen kerk-app  
De hele kerk in één app 
 
 
Zoek in de app-store (Google en Apple) naar ‘kleine kerk’ 
 

 

Bijbels-Hebreeuws 

 Krista Vliegenthart, scriba 

 
In de Verdieping in de Stevenshof in Leiden-Zuidwest geeft ds. Piet 
Warmenhoven al vele jaren lessen bijbels-Hebreeuws. Hij wil graag een 
groep voor beginners starten, eens in de veertien dagen van 19.30 - 22.00 
uur op donderdagavonden. Als u daarvoor belangstelling hebt of meer wilt 
weten kunt u hem mailen. U krijgt dan van hem een folder/brochure over het 
belang van kennis van het bijbels-Hebreeuws, over wat u ervoor nodig hebt, 
over zijn werkwijze en alle praktische vragen als tijd, plaats en kosten (€5,- 
per avond). Zijn emailadres is pietfwarmenhoven@gmail.com 
Ds. Piet Warmenhoven kan nu de kennis van het bijbels-Hebreeuws is 
afgenomen in de kerk, inzicht geven in hoe kennis van het Hebreeuws de 
sleutel is voor een nieuw verstaan van de gehele bijbel. 
Voor wie verdieping zoekt in het lezen van de bijbel en in het geloof een 
interessante groep om bij aan te sluiten. 
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De geschiedenis van de Kleine Kerk dl. 8 

 Roel Steenbergen, archiefbeheerder 

 
Het orgel in de Kleine Kerk 
We kunnen niet spreken van één orgel. Uit de oude geschriften komt naar 
voren dat in 1810 schout Soetbroodt-Picard een fraai Louis XVI Cabinet-
orgel ten gebruike schenkt met de bedinging dat het “te allen tijde door hem 
kan worden teruggeëist”. In 1916 werd dit orgel voor Fl. 277,50 
gerestaureerd uit particuliere giften. In 1943 werd het orgel voor 
Fl. 750,00 verkocht.  
 
Een nieuw orgel, (nieuw voor de kerk) 
maar wel al een tweedehands werd al in 
1933 aangebracht. De exacte prijs is niet 
bekend maar moet minstens Fl. 2500,00 
zijn geweest getuige enkele kwitanties in 
het archief. Al vlak na de Tweede 
Wereldoorlog bleek de kwaliteit van het 
orgel niet geweldig. Kerkorgelbouwer 
van Leeuwen uit Leiden vond de 
kwaliteit nog voldoende om een grondige restauratie te adviseren, maar 
moest al snel na enkele weken vaststellen dat het restaureren van de 
windladen moest worden afgeraden vanwege het verwormingsproces dat het 
hout ernstig had aangetast. Van Leeuwen stelde daarom voor een nieuw 
orgel te plaatsen. Kosten Fl. 8700,00. In hoeverre dit is uitgevoerd is niet 
bekend. In 1961 werd opnieuw een onderzoek ingesteld nu door Fonteijn en 
Gaal uit Amsterdam. Opnieuw is de conclusie dat een ingrijpende 
vernieuwing noodzakelijk is om het orgel weer in goede staat te brengen. 
Totale kosten Fl. 30.000,00. De opdracht werd verleend aan Stanaart te 
Schiedam. 
 
In 1974 wordt er een grootscheepse actie opgezet om geld te generen voor 
weer een opknapbeurt. Een orgelcommissie wordt ingesteld en acties 
voorbereid: een loterij, een concert door 2 beroepsmusici, een concert door 
het Christelijk Gemengd Koor uit Voorhout, verkoop van bollen die op 
mooie wijze worden ingepakt, een rommelmarkt / kerkenveiling / Fancy Fair 
en een tuinfeest rond het Boerhaavehuis. Uiteindelijk leverde dit alles een 
mooi bedrag op van ruim Fl. 31.000,00. Op 4 juni 1976 wordt het orgel 
feestelijk in gebruik genomen. 
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Tijdens de restauratie van de kerk in 1989/1990 wordt de toestand van het 
orgel weer uitgebreid besproken en onderzocht. Dhr. Keijzer van 
orgelbouwer Ernst Leeflang uit Apeldoorn zegt in 1989 na een grondig 
onderzoek: een goed orgelmaker zal u adviseren aan dit orgel geen geld meer 
uit te geven en het te vervangen. Toch wordt bij gebrek aan geld voor een 
nieuw orgel het bestaande orgel weer voor gebruik gereed gemaakt. Wel 
worden er twee al eerder aangeschafte nieuwe stemmen aangebracht. Ook 
de speeltafel wordt, zoals al eerder gemeld verplaatst naar het balkon dat 
tijdens deze restauratie in de kerk is aangebracht. 
 
Ook in de periode hierna gaat het niet goed met het orgel. In 1994 wordt er 
besloten om herstelwerkzaamheden aan het orgel te laten uitvoeren, maar uit 
een rapport van de orgelcommissie der Nederlandse Hervormde Kerk van 
1997 blijkt dat het instrument uitermate gebrekkig functioneert. Het 
rendement van de in de afgelopen jaren uitgevoerde herstelwerkzaamheden 
is nihil. Citaat uit het rapport: Er moet zonder reserve worden gesteld dat er 
op basis van slechte adviezen een beleid is gevoerd waarbij nu het einde van 
de doodlopende weg is bereikt. In 2000 wordt aan de firma Pels en van 
Leeuwen opdracht gegeven om het huidige orgel te repareren. Dit omdat een 
nieuw orgel op dat moment financieel niet te realiseren is, mede gelet op het 
feit dat de bouw van een nevenruimte voor de kerk op dat moment de 
hoogste prioriteit heeft. Deze firma geeft een garantie van 10 jaar af op de 
uit te voeren werkzaamheden en een verwachte levensduur van 20-25 jaar. 
 
In 2010 wordt een nieuwe orgelcommissie benoemd met als uitgangspunt 
zoek een historisch orgel. Na vele jaren speurwerk, akoestisch onderzoek en 
de afweging bouw een nieuw orgel boven de kansel, is uiteindelijk om 
velerlei redenen, het hybride orgel in zicht gekomen. Het nieuwe orgel is 
een samenstelling van het bestaande Bik-orgel uit 1933 met nog bijzonder 
gaaf pijpwerk en de toevoeging van een digitaal Monarke-orgel. Het 
resultaat hiervan is een zeer natuur getrouwe weergave van het Hollandse 
pijporgel, waarop een breed repertoire aan orgelwerken kan worden 
uitgevoerd. In de dienst van Paaszondag 2013 wordt het orgel feestelijk in 
gebruik genomen. 
 
Voor dit stuk over de orgels in de Kleine Kerk heb ik behalve van het werkstuk van ds. 
J.W. de Jong, waaruit ik al eerder putte, gebruik gemaakt van een artikel uit een Dwars 
Op van de hand van Arie Dwarswaard. 
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Complimenten  
 
Beste leden van de redactie van de Kerkbrief, met name 
Roel Steenbergen. 
 
Beste Roel, 
Heel hartelijk dank voor je mooie en informatieve stukjes 
in de Kerkbrief over de geschiedenis van de Kleine Kerk. Ik heb ze met 
belangstelling gelezen. 
 
Wat een werk moet het geweest zijn om dit allemaal uit te zoeken! Ik hoop 
dat er nog veel generaties zullen volgen die tijd, energie en liefde in de kerk 
zullen steken! 
 
Nogmaals, dank voor je mooie stukjes! 
Met hartelijke groet, 
 
Riet van 't Hof. 
 
 
 

MEDEDELING  

 Jan Mosselman, Administratie en Beheer begraafplaats bij de Kleine 
Kerk 

 
Ex artikel 28 van de wet op de lijkbezorging 
  
De houder van de begraafplaats is voornemens dit graf en bekend onder 
nummer 90L per 1 januari 2026 te ruimen. In dit graf liggen begraven: 

 Willem Jan Ary van Maanen 
 Winnie van Maanen – Younge  

De rechthebbende van voornoemd graf, of ieder ander die informatie over 
dit graf kan verstrekken, worden dringend verzocht contact op te nemen met 
de administrateur van de begraafplaats bereikbaar 
via begraafplaats@kleinekerk.nl    
  
Voorhout, december 2024 
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Bijbelleesrooster 

 Nederlands Bijbelgenootschap 

 
Opmerking redactie: de opbouw van het bijbelleesrooster is per 1 januari 
2025 iets gewijzigd. Daarom ziet u vanaf 1 januari 2025 een iets andere 
opbouw. 
 
12 dec. donderdag Diep als een afgrond Psalm 64 

13 dec. vrijdag Wacht maar… Sefanja 3:1-8 

14 dec. zaterdag Toevlucht Sefanja 3:9-13 

15 dec. zondag Jubel en juich! Sefanja 3:14-20 

16 dec. maandag Waarop vertrouw je? Psalm 44:1-9 

17 dec. dinsdag Wake-up-call Psalm 44:10-27 

18 dec. woensdag Woordeloos Lucas 1:1-25 

19 dec. donderdag Ja, ik wil Lucas 1:26-38 

20 dec. vrijdag Lofzang 1.0 Psalm 145 

21 dec. zaterdag Koning en herder Micha 5:1-8 

22 dec. zondag Lofzang 2.0 Lucas 1:39-56 

23 dec. maandag Losse tong Lucas 1:57-66 

24 dec. dinsdag Lofzang 3.0 Lucas 1:67-80 

25 dec. woensdag Vrede op aarde? Lucas 2:1-21 

26 dec. donderdag Lofzang 4.0 Psalm 98 

27 dec. vrijdag Licht en vreugde Psalm 97 

28 dec. zaterdag Door de mond van Psalm 8 

29 dec. zondag Langverwacht Lucas 2:22-35 

30 dec. maandag Hulde aan God Lucas 2:36-40 

31 dec. dinsdag Relativeringsvermogen Psalm 90 



21 
 

woensdag 1 januari 
 

Psalm 92 

donderdag 2 januari 
 

Titus 1,1-4 

vrijdag 3 januari 
 

Titus 1,5-16 

zaterdag 4 januari 
 

Titus 2,1-10 

zondag 5 januari 
 

Psalm 87 

maandag 6 januari Epifanie Titus 2,11–3,7 

dinsdag 7 januari 
 

Titus 3,8-15 

woensdag 8 januari 
 

Psalm 136 

donderdag 9 januari 
 

Lucas 2,41-52 

vrijdag 10 januari 
 

Lucas 3,1-9 

zaterdag 11 januari 
 

Lucas 3,10-20 

Zondag 12 januari Doop van de Heer Lucas 3,21-38 

maandag 13 januari 
 

Psalm 42 

Dinsdag 14 januari 
 

Spreuken 1,1-19 

woensdag 15 januari 
 

Spreuken 1,20-33 

donderdag 16 januari 
 

Spreuken 2,1-22 

Vrijdag 17 januari 
 

1 Korintiërs 11,1-16 

zaterdag 18 januari 
 

1 Korintiërs 11,17-34 

Zondag 19 januari Kanazondag 1 Korintiërs 12,1-11 

maandag 20 januari 
 

1 Korintiërs 12,12-31 

Dinsdag 21 januari 
 

1 Kronieken 28,1-10 

woensdag 22 januari 
 

1 Kronieken 28,11-21 

donderdag 23 januari 
 

1 Kronieken 29,1-9 

Vrijdag 24 januari 
 

1 Kronieken 29,10-20 
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Boekentips 
  redactie  

 
 
Kleinste kerstboom 
Jane Chapman  
ISBN: 9789048321933 
Uitgeverij: Veltman Uitgevers B.V. 
Prijs: € 14,99 
 

Diep in het winterbos staat een heel bijzonder boompje geduldig te wachten 
totdat iemand hem mee naar huis neemt ... Een hartverwarmend verhaal over 
de magie van kerst - perfect voor kleintjes die dol op het kerstfeest zijn.  
 
 
 
 
Het geheim van de geboorte van christus 
Tim Keller 
ISBN:  9789051945461  
Uitgeverij Van Wijnen 
Prijs: € 14,95 
 
Het boek "Kerstboodschap" door Tim Keller is een ideaal 
kerstcadeau waarin het diep ontroerende en intellectueel 
uitdagende verhaal over de geboorte van Jezus Christus verteld en uitgelegd 
wordt. Het is een bijzonder boek wat geschikt is om aan familieleden, buren, 
collega's te geven. Maar ook ideaal als kerstcadeau bij een kerstpakket. 
Keller laat zien wat de belangrijkste boodschap van Kerst is: Alleen God 
heeft het leven, de waarheid en de blijdschap die wij missen- hierdoor biedt 
hij troost aan wie dat zoeken. Publishers Weekly Tim Keller was senior 
pastor van de Redeemer Presbyterian Church in New York City. Eerder 
verscheen van hem een groot aantal boeken, waaronder de bestseller: in alle 
redelijkheid, de vrijgevige God, Bidden en het Huwelijk. 
Het boek Kerstboodschap is het ideale cadeau voor familie, vrienden en 
collega's wanneer we graag het verhaal van Kerst willen vertellen. Je kunt 
het lezen als boek in de periode van advent, maar ook tijdens de Kerstdagen. 
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Bloemendienst 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet 
van de gemeente naar: 
 
 
17 november: 

 Dhr. J.H.M. Timmermans 
 Fam. Sneijders 
 Mevr. M. Burgerhout 

 
24 november: 

 Mevr. N. Haasnoot-Ronner 
 Dhr. T.P. Koense 
 Mevr. H.G. Weijdema-Oost 

 
1 december: 

 Dhr. J.C. Jongbloed 
 
8 december: 

 Dhr. en mevr. Slagter 
 
 

 
Verhuizingen 
 
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 
gemeenteleden vertrokken naar een andere gemeente. 
 
Verhuisd: 

 Fam. Sneijders 
 Mevr. K.M.J. Lubbers 
 Dhr. A. Huitema 

 
Vertrokken leden: 

 Dhr. T.W.L. van der Plas



 
 

 

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout 
Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief 

ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie  
https://www.kleinekerk.nl/#lb106941/kerkdiensten-via-youtube 

Kerkelijk Bureau Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168 

Ledenadministratie Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl  

Dominee ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app 

Kerkenraad  voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl 

Scriba Krista Vliegenthart, scriba@kleinekerk.nl, tel. 217055 

Pastorale Raad voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl 

Diaconale Raad voorzitter: Diana Ouwehand, diaconaleraad@kleinekerk.nl 

C v Kerkrentmeesters voorzitter: Kees Jan Visser, cvk@kleinekerk.nl 

Jeugdraad contactpersoon: Mariëlle Noyons, mariëlle@kleinekerk.nl 

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl 

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack – van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl 

Crèche in De Verdieping, contactpersoon: vacant 

Kerksleutelbeheer Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686 

Prot. Vrouwen Dienst voorzitter: Agnes Hartvelt, tel. 06-18213403 

Bank Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59   C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83 

Begraafplaats contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl, 
  tel. 06 - 21433209    

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392 

Bloemendienst contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roel@kleinekerk.nl, tel. 06-
12252614 

Kerkbrief redactie kerkbrief@kleinekerk.nl  (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 06-12252614, Florus 
Jan de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 217884) 

Kerkbrief drukwerk Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809 

Kerkbrief verspreiding College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl  

www.kleinekerk.nl kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl  

Geloofsbrief suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl  

 
Colofon 
De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij 
wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.  
Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid. 
 

Nr Inleveren Verschijnt   Nr Inleveren Verschijnt 
01 17-01-2025 29-01-2025   02 21-02-2025 05-03-2025   
03 28-03-2025 09-04-2025 Pasen  04 09-05-2025 21-05-2025 Pinksteren  
05 27-06-2025 09-07-2025 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

In den beginne was het woord 
 

In den beginne was het woord, 
op aarde is zijn stem gehoord 

die spreken wil tot elk geslacht, 
Hij werd geboren in de nacht. 

 
Hij werd geboren in de nacht 

die al het licht heeft voortgebracht, 
aan zon en maand zijn teugel legt, 

Hij is de Heer, Hij werd een knecht. 
 

Hij is de Heer, Hij werd een knecht, 
op Hem wordt alle last gelegd  

Hij woont te midden van het kwaad, 
Hij troont in onze lage staat. 

 
Hij  troont in onze lage staat 

waar al wat leeft verloren gaat, 
Hij kwam toen niemand naar Hem riep, 

dit licht dat zoveel luister schiep.  
 

Dit licht dat in het duister sliep 
is God die ons bij name riep, 

Hij roept totdat Hij wordt gehoord,  
in den beginne was het woord. 

 
 

tekst: Tom Naastepad,  
uit: Liedboek zingen en bidden in huis en kerk. 

 
 

 
 

De redactie van de Kerkbrief wenst u 
 gezegende Kerstdagen en een gezond 2025 


