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In en rond de Eredienst 
 

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube 
kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief. 

 
20 oktober    4e Zondag van de Herfst 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 
 

19.00 uur:    Taizé dienst 
Onder leiding van:  RK kerk 
 

27 oktober    5e Zondag van de Herfst 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip – Heilig Avondmaal 
 Bestemming 1e collecte: Children left behind 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid    10 t/m 14 jaar 

Autodienst:    dhr. W. Meyles, tel. 0252-217224 
 

3 november   6e Zondag van de Herfst 
 10.00 uur:    ds. Thejon Bos, Den Haag 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie-Najaarszending 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid    10 t/m 14 jaar 

Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 06-12252614 
 

10 november   7e Zondag van de Herfst 
10.00 uur:  Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk 

van Sassenheim. Voorgangers zijn 
  ds. Hedda Klip en ds. Rianne de Reus 

 Bestemming 1e collecte: Project Diaconie Teylingen: MAF 
Autodienst:    dhr. G. Poot, tel 06-11563594 
 

17 november   8e Zondag van de Herfst 
 10.00 uur:    Bram Oudenampsen,  
 Bestemming 1e collecte: Stichting Exodus 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid    10 t/m 14 jaar 

Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 0252-221639 
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24 November   Laatste zondag Kerkelijk Jaar 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip  
 Bestemming 1e collecte: Stichting Bootvluchteling 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. W. Meyles, tel. 0252-217224 
 
 

De pen van de dominee 

 ds. Hedda Klip 
 

Bij de diensten  
We lezen verder in het boek Koningen en volgen de 
profeten Elia en zijn opvolger Elisa. Elia is één van de 
mensen die niet sterven, maar direct op wonderbaarlijke wijze opgenomen worden 
in de hemel. Zijn profetenmantel blijft achter en Elisa raapt hem op. Hij is nu de 
profeet van Israël en ontmoet zo de Syrische generaal Naäman, die in nood is.  
Op zondag 27 oktober vieren we het Heilig Avondmaal. We vieren dat op de 
manier zoals we dat de vorige keren gedaan hebben. U kunt brood en wijn ophalen 
bij de Avondmaalstafel en mee naar uw zitplaats nemen. Er zullen voldoende 
kerkenraadsleden aanwezig zijn om eventueel te assisteren. We zullen dan samen 
tegelijkertijd aangaan. In de mededelingen zal de ouderling dit ook aangeven. In 
juni zouden we ook het Avondmaal vieren in de BNS. Dat ging toen niet door 
i.v.m. mijn ongeval. We hopen dat op 27 oktober wel te kunnen doen. Dat 
betekent dat wij rond 11.20 in de BNS zijn voor een verkorte Avondmaalsviering, 
met de bewoners die aan willen gaan. U kunt u opgeven bij mij of een 
kerkenraadslid. Het is fijn als we met een groepje zijn. 
 

Gezamenlijke diakonale dienst 
De gezamenlijke diakonale dienst van Warmond, Sassenheim en Voorhout vindt 
plaats op 10 november in Sassenheim, in de Dorpskerk. We zullen in de dienst 
aandacht geven aan het jaarproject van de diakonie, de Mission Aviation 
Fellowship. Vanuit onze regio is een familie uitgezonden naar Oeganda, om daar 
met de kleine vliegtuigen van MAF noodhulp te verlenen. Een echtpaar uit Leiden 
dat hen net bezocht heeft, zal over het werk in Oeganda vertellen. Rianne de Reus 
zal preken over Leviticus 19 en Markus 12:28-34. Zelf ben ik de liturg. De 
gebeden zullen grotendeels verzorgd worden door de diakenen. In de dienst speelt 
het trio van Crescendo (fagot, fluit en hobo) uit Sassenheim. 
 

Taizé  
De volgende Taizé-viering is op zondag 20 oktober 19.00 uur, in onze kerk. De 
leiding is in handen van de RK kerk, in overleg met Bert en Marije. In 2025 
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hebben we een Taizé-viering gepland op 19 januari 19.00 uur Kleine Kerk. 
Leiding: Kaleb. 
 

Allerzielen 
Op zaterdag 2 november is het Allerzielen. De begraafplaats en de kerk zijn 
opengesteld van 19.00 tot 21.00 uur voor wie langs wil komen, om overledenen 
te herdenken. Zelf zal ik ook aanwezig zijn, voor een gesprek of gebed. In deze 
Kerkbrief schrijft Jan Mosselman verder over Allerzielen. 
 

Gesprekskring 
De volgende bijeenkomst van de kring Park Overbosch is op maandagavond 25 
november om 19.30 uur. Die komt dit keer niet in Overbosch bij elkaar maar in 
de BNS, bij de familie Kwinkelenberg. Thema: Thomas-evangelie. Aanmelden 
kan bij mij of Hanny Segaar.  
 
 

Meet & Eat Expats 
Op zaterdag 19 oktober stellen we de Meet & Eat eenmalig open voor expat 
bewoners van Voorhout. We hebben een beperkte hoeveelheid plaatsen voor hen 
gereserveerd, naast de plaatsen die voor onze gemeenteleden ter beschikking 
staan. We willen de expats zo de gelegenheid bieden elkaar en ons te ontmoeten. 
Zo kunnen ze misschien eens wat meer horen over Voorhout en de Voorhouters, 
over heden en verleden. We hopen op goede gesprekken. Mochten onze gasten 
geïnteresseerd zijn, dan laten we natuurlijk ook ons mooie kerkje zien. 
Meet & Eat 19 oktober 17.00-19.00 uur in De Verdieping. Opgave bij Hanny of 
Krista. 
 

Lief en leed  
Margo wordt verder behandeld. Liesbeth is weer terug in Voorhout na de 
revalidatie. Reina is gelukkig weer aan de beterende hand. Met Lena gaat het nog 
steeds niet zo goed. We bidden voor onze gemeenteleden, in onze eigen gebeden 
en in de kerk. Dat ze zich gedragen mogen weten. We wensen hun allen veel 
sterkte en Gods nabijheid toe.   
 

Bereikbaarheid  
U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-232168, 
of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u langs wil 
komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak. U kunt mij ook altijd 
bellen of mailen voor een huisbezoek. Ik kom graag langs. 
 
Hartelijke groeten  
Ds. Hedda Klip  
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De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 

Beste gemeenteleden, 
De eerste kerkenraadsvergadering in ‘vol ornaat’ hebben we net achter de rug. 
Het geeft weer hernieuwde energie als er nieuwe ambtsdragers aan de tafel 
plaatsnemen. De vergaderingen starten we altijd met elkaar in de kerk. De 
Paaskaars wordt aangestoken en met elkaar beginnen we met een avondgebed, 
daarna een moment van stilte, voorbede en gebed en we sluiten af met een lied. 
Het is een fijn moment als je uit de rush van de dag de kerk in stapt en op deze 
manier met elkaar de aanwezigheid van Jezus zoekt en vraagt. Na dit moment 
lopen we naar De Verdieping en beginnen we met de vergadering.  
De afgelopen vergaderingen hebben veel in het teken gestaan van 
zichtbaarheid. Dat is soms nog best lastig want hoe wil je zichtbaar zijn naar 
buiten en met welke boodschap? In het nieuwe beknopte beleidsplan 2024-
2028 wordt de missie en visie als volgt omschreven: 
De Kleine Kerk Voorhout is een enthousiaste christelijke gemeente waar je 
welkom bent om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en te delen en een 
plaats om elkaar te ontmoeten. Wij vormen een gemeenschap van mensen met 
hun eigen levensverhaal waar ruimte is voor jouw persoonlijke relatie met God. 
Wij laten ons inspireren door Zijn liefde en de verhalen uit de Bijbel, delen dit 
met anderen en laten ons daarin leiden door de woorden van Jezus die in 
Mattheus 5:15-16 zegt: 
“Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te 
zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in 
huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede 
daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel”. 
Ik geef eerlijk toe dat ik een missie en visie altijd wat taaie kost vind. Het is 
fijner om actief bezig te zijn. Bij een missie en visie moet je er voor waken dat 
het geen stuk wordt dat in een la verdwijnt. We kunnen er prachtige woorden 
in verwerken maar in het nieuwe beleidsplan wordt in duidelijke taal naar de 
toekomst gekeken. 
Tegelijkertijd wil ik je vragen: hoe zie jij de toekomst van onze kerk en welke 
plek heeft Jezus in jouw leven? Net als ik heb je daar waarschijnlijk niet à la 
minute een antwoord op maar het is de moeite waard om eens over na te 
denken.  
We kijken met elkaar uit naar het kerkfeest 2024 dat door een enthousiaste 
groep gemeenteleden is georganiseerd. Wat een werk zit daarin en dan te 
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bedenken dat dat voor jou wordt gedaan. De sluitdatum om je op te geven is 
inmiddels voorbij, ik kijk er naar uit je daar te zien … à bientot! 
 
Op 13 oktober aanstaande staat er een mooie familiedienst op de agenda. De 
praiseband van Kees Jan Visser speelt en Anita Stigter gaat in deze dienst voor. 
De kerkenraad heeft haar bijna 2 jaar geleden ontmoet in De Pauluskerk in 
Rotterdam. Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt op voor álle mensen in 
Rotterdam en omgeving die het zonder hulp niet redden: dak- en thuislozen, 
verslaafden, mensen met psychiatrische problemen, mensen zonder geldige 
verblijfspapieren, zonder betaald werk, jongeren zonder gevoel voor richting 
in hun bestaan en kwetsbare ouderen. Uitgangspunt voor de Pauluskerk is het 
belang en het ‘perspectief op beter’ van deze mensen. En dus is ieder mens bij 
hen onvoorwaardelijk welkom. 
Door de haperende economie, zware bezuinigingen op de maatschappelijke 
opvang, sociale zekerheid en gezondheidszorg en een steeds strenger 
vreemdelingen- en asielbeleid is het voor veel van de bezoekers steeds 
moeilijker geworden zich in onze maatschappij staande te houden. Zonder hulp 
is het voor hen nauwelijks mogelijk het tij te keren. Juist voor hén willen zij er 
zijn. En via de activiteiten willen zij hen als het even kan weer nieuw 
perspectief bieden. 
Anita is vrijwilliger in De Pauluskerk en spreekt vanuit haar hart jong en oud 
aan en daarom is het een echte familiedienst. Neem gerust  familie, vrienden 
of buren mee naar deze laagdrempelige dienst! 
 
Er staan de aankomende maanden sowieso inspirerende diensten op de 
planning. Onze dominee Hedda heeft samen met een paar gemeenteleden naar 
het rooster gekeken en zo mogen we ons verheugen op een familiedienst begin 
december met aansluitend een Twentse midwinterhoorn wandeling met 
koffie/thee en krentenwegge. Een mooie manier om elkaar op een andere 
manier te spreken én een dienst waarin het geloof op een creatieve manier 
centraal staat.  
 
Wij kijken met enthousiasme naar de toekomst van onze kerk, ik hoop jij ook. 
Dat je geïnspireerd mag blijven om je relatie met God te verdiepen en dat je je 
verbonden mag blijven voelen. Dat we als gemeenteleden compassie hebben 
voor elkaar, dat we blijven omkijken naar elkaar en elkaar dragen in ons gebed. 
 
Met een hartelijke groet, 
Agnes Kappe 
Voorzitter 
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Vanuit het CVK 
 Peter Boers, voorzitter 

 
Versterking van het CVK 
Tegen de tijd dat u dit stuk leest heeft er een wisseling plaatsgevonden in het 
CVK. Wij prijzen ons gelukkig met de komst van Petra Bosman, u allen 
waarschijnlijk wel bekend. Petra is een allrounder, een hands-on type en kent 
de kerk van binnen en buiten heel goed. Haar inzichten en ideeën worden 
zeer gewaardeerd en zijn van harte welkom in het CVK! Wij hopen dat zij 
zich snel bij ons thuis voelt.  
Het was de bedoeling dat ik na plm. 7 jaar afscheid zou nemen van het CVK, 
maar er heeft zich voor het onderdeel financiën helaas geen opvolger voor 
mij aangediend. In eerste instantie was het idee om wel het financiële deel 
(tezamen met Frank Brocken en Florus Jan de Wolf) te blijven doen, maar 
gezien de financiële ontwikkelingen en het vele werk dat de komende twee 
jaar op het CVK af komt was dat eigenlijk niet haalbaar. Ik heb dan ook aan 
de kerkenraad aangegeven mijn termijn nog met twee jaar te zullen 
verlengen. Ik treed terug als voorzitter en blijf alleen de functie van penning-
meester bekleden (nu was ik beide). Kees Jan Visser wordt dan voorzitter en 
Petra Bosman secretaris van het CVK. Andreas Mack blijft verantwoordelijk 
voor het gebouwbeheer, maar wordt daarbij sinds kort, gezien de omvang 
van de werkzaamheden, bijgestaan door Roland Griekspoor. Roland is 
officieel geen lid van het CVK, maar heeft wel de verantwoordelijkheid voor 
het kerkgebouw op zich genomen. Hij koppelt daarbij terug aan Andreas 
resp. het CVK. Met de komst van deze twee oud gedienden moeten we de 
uitdagingen voor de komende jaren zeker aan kunnen! Ik informeer u alvast 
nu maar: over twee jaar zit de ambtstermijn van Kees Jan, Andreas en mij er 
alweer op. U kunt zich de komende twee jaar alvast voorbereiden op een 
functie binnen het CVK resp. de kerkenraad, want het besturen van onze 
kerk is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en  die pet past ons allemaal! 
 

Samen voor de kerk van morgen 

De laatste keer dat u van mij een opgave heeft 
gekregen was per 1 juni jl., toen was er voor 
kerkbalans aan toezeggingen € 71.040,= 
binnen. Per 26 september jl. is dit opgelopen 
tot € 71.794,= en daarmee plm. € 850,= 
boven het budget. Aan respondenten zitten 
we inmiddels op 343 pastorale eenheden, 
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tegenover 330 vorig jaar. Dus van een groter aantal pastorale eenheden 
hebben we een toezegging ontvangen. Van de voor 2024 gedane 
toezeggingen is per 26 september jl. al een bedrag van € 57.968,= (per 1 juni 
€ 44.598,=) ontvangen, zodat inmiddels ruim 80% van de toezeggingen is 
ontvangen. Onze hartelijke dank gaat uit aan allen die dit fantastische 
resultaat mogelijk hebben gemaakt!  
 
Solidariteitskas 2024 
In de tweede helft van augustus is aan onze doop- en belijdende leden een 
email verzonden of is bij hen een brief bezorgd met het verzoek voor een 
bijdrage voor de Solidariteitskas. Ik kan u melden dat wij naar aanleiding 
hiervan inmiddels € 1.772,=  hebben ontvangen. Vorig jaar ontvingen wij 
voor dit doel € 2.537,50, dus we hebben t.o.v. vorig jaar toch nog wel een 
uitdaging. Voor diegenen die al een bijdrage hebben overgeboekt, hartelijk 
dank daarvoor! Heeft u de e-mail misschien gemist (kijk ook even in uw 
spam-box!) en ook geen brief gehad en wilt u toch een bijdrage doen? Dat 
kan alsnog door overboeking van uw bijdrage naar rekeningnr. NL 85 
RABO 037 3731 183 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Voorhout o.v.v. 
“Solidariteitskas”. Het richtbedrag is ook dit jaar € 10 per lid. 
 
Wijzigingen in de quotum heffing en de heffing solidariteitskas 2025 
Met ingang van 2025 zal de PKN de quotum heffing en de heffing voor de  
solidariteitskas aanzienlijk wijzigen. Bij de quotumheffing werden tot heden 
de inkomsten levend geld (m.u.v. afdrachtcollecten) en de netto huur-
inkomsten van onze verhuurpanden belast, maar in het vervolg gaat men uit 
van alle bruto inkomsten van de gemeente. In het vervolg zullen we ook 
quotum moeten gaan betalen over de bruto inkomsten vanuit onze kerkelijke 
gebouwen, de begraafplaats en erfenissen en legaten. En dat zonder rekening 
te houden met de onderliggende kosten! Het percentage van de heffing gaat 
daarbij weliswaar van 4,35% naar 3,5%, maar per saldo valt de nieuwe 
regeling voor ons zeer nadelig uit. En de heffing solidariteitskas zal in het 
vervolg geen vast bedrag per belijdend lid meer zijn, maar 1,5 0/00 over het 
vermogen van de gemeente. Ook hierbij gaan wij aanzienlijk meer betalen. 
Voorts zal er m.i.v. 2025 ook over de diaconale inkomsten quotum worden 
geheven, hetgeen volledig nieuw is. Het CVK heeft gemeend bij het 
Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de 
PKN bezwaar te moeten aantekenen tegen de nieuwe regeling. En gelukkig 
met ons vele kerkrentmeesters in het land. Wij hopen dat dit zal leiden tot 
een aangepaste regeling welke in financieel opzicht aanzienlijk beter zal 
uitpakken dan de regeling zoals die nu bekend is gemaakt.  
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Vanuit de Diaconie 
 Diana Ouwehand 

 

Bingoavond op 22 november 
Na het grote succes van vorig jaar, organiseert de Diaconie ook dit jaar weer 
een bingoavond.     
De opbrengst is voor ons diaconale jaarproject ”Red een kind”. Zoals u vast 
al weet worden alle opbrengsten door een betrokken ondernemer verdubbelt.                                                    
De aanvangstijd is 19.30 uur. We vragen een kleine vergoeding van €5,- 
voor de volwassenen en €2,- voor de kinderen.  
Bereid je maar voor op een avond vol plezier en gezelligheid. Of je nu een 
doorgewinterde Bingo-expert bent, of dit je eerste keer is, iedereen is 
welkom! We hebben fantastische prijzen en heerlijke hapjes. We vragen je 
vriendelijk om je aanwezigheid te bevestigen vóór 15 november via 
diaconie@kleinekerk.nl.   
U/jij komt toch ook!!!!!!!!!! 
 
Nieuw jaarproject 
In 2025 gaan we ons weer inzetten voor een binnenlands project. We stellen 
het altijd zeer op prijs als de gemeenteleden met ons meedenken.  
De laatste jaren zijn de projecten aangedragen vanuit de gemeente. Weet u 
een goed doel, laat het ons weten via diaconie@kleinekerk.nl. Het is ook 
prettig als daar wat informatie bijgegeven kan worden (website o.i.d.). 
 

 
Gedrukte versie Kerkbrief ontvangen? 
 Florus Jan de Wolf, bijdragenadministrateur College van Kerkrentmeesters 

 
Wilt u een gedrukte versie van deze Kerkbrief thuis in de brievenbus 
(blijven) ontvangen in het seizoen 2024/2025? 
Maak dan vóór 1 december 2024 € 15,-- over op rekeningnummer  
NL85 RABO 0373 7311 83 van het CvK Protestantse Gemeente Voorhout 
onder vermelding van ‘Kerkbrief 2024-2025’. 
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Even voorstellen 
 
Hallo allemaal 
Ik wil mij even voorstellen. Ik ben Mariëlle 
Noyons, ik ben 43 jaar oud  en ben getrouwd 
met Bart. Samen hebben wij  drie dochters, 
Sara, Eva en Esther. In het dagelijks leven ben 
ik werkzaam in het onderwijs. Daar begeleid 
ik leerlingen van buitenlandse afkomst die de 
Nederlandse taal moet leren. 
 
In het verleden ben ik actief geweest voor 
Agapé. Hier heb ik een jaar bijbelstudie en 
toerusting gevolgd. Daarna heb ik een 
sprekerstraining gevolgd en heb ik in Leiden 
en Den Haag cursisten mogen begeleiden. 
Daarnaast heb ik bij diverse gemeenten 
leiding mogen geven aan de Youth-Alpha, 
groeigroepen en Rock-soldid.  
 
Sinds kort ben ik voor de Kleine Kerk ouderling voor de jeugd tot 18 jaar en 
voor de jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar. Als ouderling ben ik er voor 
jullie, ik wil een stem zijn voor de jeugd en jong volwassenen in de 
kerkenraad om jullie belangen te behartigen en ideeën in te brengen.  
 
Graag wil ik de jeugd en jong volwassenen actief betrekken bij de kerk en 
een brug slaan tussen jong en oud in onze gemeente, zodat we samen kunnen 
groeien in geloof. De kerk mag een fijne en veilige plek zijn waar we kunnen 
delen, het geloofsgesprek kunnen voeren, groeien, ontmoeten en verbinden. 
Ik kijk er naar uit om samen met jullie te werken aan  een levendige en 
betrokken kerk waar iedereen zich welkom voelt. Kerk zijn doen we samen. 
 
Ik sta altijd open voor ideeën en suggesties, dus aarzel niet om mij aan te 
spreken na de dienst of mij een berichtje te sturen naar 
mariëlle@kleinekerk.nl. 
 
Groetjes 
Mariëlle 
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Paraplu winkel met een missie 

 Bestuur paraplu 

 
Dankbaar voor vijf jaar Paraplu en vol 
verwachting kijkend naar de toekomst   
 
Op 25 mei jl vierde de Paraplu, de winkel met een missie, 
haar eerste lustrum. Het werd een feestelijke dag met allerlei 
activiteiten, zoals de trekking van de mooiste kindertekeningen en een heuse 
modeshow door de vrijwilligers.  
Het is al weer vijf jaar gelden dat we toestemming kregen van de Kleine 
Kerk, voor de start van een bijzondere pop-up winkel in haar pand. Daar 
experimenteerden we een jaar met de verkoop van goede 2e handskleding, 
artikelen met een verhaal, een sociaal café en een kinderspeelplaats. De 
winkel als middel om in contact te komen, de sociale tafel voor een goed 
gesprek onder het motto van ‘geen winst, maar een goede ontmoeting’. We 
introduceerden de ‘dominee trakteert’, verzorgd door de pastores van de drie 
betrokken Voorhouter kerken en Levenskunst.    
 
De winkel bewees in no-time haar waarde en dwong lof en respect af, naar 
het oordeel van de jury, die ons de lokale vrijwilligersprijs uitreikte.  
 
We zijn dankbaar voor de voorbije 5 jaar, maar die zijn niet geheel 
rimpelloos verlopen. Een jaar na de opening, moesten we volgens afspraak, 
uitkijken naar een andere locatie.  
Het concept had z’n bestaansrecht bewezen, maar een geschikt en betaalbaar 
pand was aanvankelijk niet beschikbaar. Wat nu? Op wonderlijke wijze 
kwam de speelgoedwinkel in de Herenstraat beschikbaar en startte het 
avontuur van een definitieve winkel met een normaal huurcontract. Met 
vereende krachten werd de speelgoedwinkel omgebouwd tot een ‘nieuwe’ 
Paraplu, die op 2 juni 2020 werd ingezegend door diaken Bertijn Prins. Met 
nieuwe spirit opende we de deuren.  
Dat was in Corona-tijd. De winkel werd enkele maanden gesloten terwijl de 
kosten doorliepen. Op creatieve wijze verkochten we als een webshop onze 
artikelen, die zelfs thuisbezorgd werden.    
 
Nu is de Paraplu gevestigd op een echte triple A-locatie, met een 
aantrekkelijk aanbod aan kleding en cadeaus. Een stabiele groep 
vrijwilligers met een sterke intrinsieke motivatie is ons sociaal kapitaal; wij 
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dragen hen op handen. Nieuwe klanten zijn onder de indruk van de 
bijzondere sfeer en het aantrekkelijke aanbod van de winkel. Op de sociale 
tafel staat altijd verse koffie en thee, en is er tijd voor een goed gesprek. Wat 
velen niet weten is, welk werk er buiten de verkoopuren gebeurt. ’s-Avonds 
wordt kleding gesorteerd, gelabeld, in de computer ingevoerd en 
ingehangen. Door het vernuftige administratiesysteem kunnen de klanten op 
elk moment inzien of hun ingebrachte kleding is verkocht. Het design-team 
zorgt steeds voor wekelijkse vernieuwing van de etalages en presentatie van 
de cadeauartikelen. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is de Paraplu 
uitgegroeid tot een professionele en liefdevolle winkel.  
Financieel redden we ons goed, zijn zelfs in staat om regelmatig giften naar 
goede doelen over te maken.  
 
Hoewel de Paraplu een zelfstandige stichting is, dankt zij de drie lokale 
kerken voor de moreel steun en heeft de Paraplu een bedoeld effect door de 
oecumenische samenwerking van de vrijwilligers. Er is een community 
gevormd, die staat voor het doel van de Paraplu, ongeacht van welke kerk 
men lid is. 
 
Op 11 oktober sluit het bestuur de lustrum feestelijkheden af met een 
voorstelling in de Theaterschool Teylingen, die exclusief voor de Paraplu-
vrijwilligers is.  
 
Nu er een stabiele en professionele winkel staat met een goede reputatie, 
zoekt het bestuur naar aanvullende activiteiten, die passen binnen haar 
doelstelling. De Paraplu wil meer zijn dan een winkel. Onze vraag is: hoe 
krijgen we breder binnen Voorhout persoonlijke en zinvolle gesprekken 
rondom de grote levensvragen: wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga 
ik naar toe? Daarvoor voeren we gesprekken met de voorgangers van de 
kerken, de seculiere gemeente en bestuur en vrijwilligers. Ons verlangen is 
dat bij ernstige ziekte of ander onheil, bij de kruispunten in het leven, de 
Paraplu een plek is die steun biedt op basis van het christelijk geloof. Niet 
om de kerken te vervangen, maar als aanvulling voor hen die de kerk niet 
kennen of de rug hebben toegekeerd. Dat wordt onze uitdaging voor de 
komende vijf jaar. 
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De geschiedenis van de Kleine Kerk dl. 6 

 Roel Steenbergen, archiefbeheerder 
 

Uit het inspectierapport van Monumentenwacht van 26 september 1985 
blijkt dat de toren die in 1914 op de toen gerestaureerde en uitgebreide kerk 
gezet is, in zeer slechte toestand verkeerd. Er zitten scheuren in de 
loodbekleding, de verbindingen van de torenstijlen met de kruisschoren en 
de bekroning is geheel verrot. Ook is het bovengenoemde houtwerk door 
zwam aangetast. Hierdoor doet ook de door roest aangetaste verankering 
geen dienst meer. Om onheil te voorkomen wordt de toren rondom in de 
steigers gezet, bovendien mag er niet meer geluid worden. 
Nog in 1985 is er een architect ingeschakeld om een restauratieplan op te 
stellen. Deze werd toen begroot op f 500.000,--. Dit plan voorzag in de 
restauratie van de oude situatie. Dit plan is opgesteld onder de nodige 
tijdsdruk, omdat op 1 januari 1986 een gunstige subsidieregeling afliep. 
Aanvankelijk werd de subsidieaanvraag door WVC toch afgewezen, maar 
door de medewerking van de gemeente Voorhout werd hij eind 1987 alsnog 
verleend.  
In eerste instantie besloot het college van beheer om de restauratie gefaseerd 
uit te voeren, omdat een totale restauratie voor de kleine kerkgemeenschap 
financieel niet haalbaar was. Maar al snel waren de plannen voor een 
gefaseerde restauratie achterhaald, omdat de minister van WVC in een 
nieuwe beschikking  van 11 januari 1989 de in het vooruitzicht gestelde 
subsidie toekende met als voorwaarde, dat de restauratie dan wel voor 1 april 
moest worden aangevangen. 
Door dit nieuwe aanbod raakte alles in een stroomversnelling, want deze 
buitenkans kon de kerkgemeenschap niet laten liggen. De architect werd 
onmiddellijk verzocht om de kostenraming te actualiseren en daarnaast de 
kosten voor een aantal opties voor uitbreiding van de kerk aan te geven. 
 
Al in 1985 namelijk werd er gezocht naar mogelijkheden om de kerk uit te 
breiden, aangezien de kerkgemeenschap door uitbreiding van de gemeente 
Voorhout en het aangegane federatieve verband met de wijkgemeente 
Voorhout van de gereformeerde kerk van Sassenheim groeide. Regelmatig 
was de kerk te klein en werden er als noodoplossing stoelen in de gangpaden 
geplaatst hetgeen echter de veiligheid in de kerk niet ten goede kwam. 
 
Door het College van Beheer en de federatieraad is toen nagenoeg unaniem 
gekozen voor een plan dat door de architect werd begroot op f 700.000,--, 
ruim f 200.000,-- meer dan het vorige plan. 
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In dit plan is het aantal vaste zitplaatsen vergroot door de zijkapel, die tot 
dan toe dienst deed als consistorieruimte volledig te betrekken bij de 
kerkruimte. Het raam en de deur van die zijkapel zijn toen verwijderd. 
Daarnaast werd een kleine galerij  in het 
koor van de kerk opgenomen. Door dit 
alles werd de capaciteit van de kerk 
vergoot van ongeveer 140 naar 190 
plaatsen.    
Door de speeltafel van het orgel, die tot 
dan toe voor in de kerk stond naast de 
preekstoel, te verplaatsen naar de galerij, 
ontstond ook een duidelijk afgebakend 
liturgisch centrum. Bijkomend voordeel was ook dat predikant en organist 
zo een beter (oog)contact hadden. 
Door het liturgisch centrum op een kleine verhoging te plaatsen, wordt dit 
extra geaccentueerd en het zicht hierop verbeterd. Jammer is dat een aantal 
grafzerken van de adellijke familie Van der Bouchorst hierdoor niet meer 
zichtbaar zijn. Zij liggen onder deze verhoging. Een plan om deze grafzerken 
in te metselen in de muur van de zijkapel wordt, onder dreiging van 
Monumentenzorg dat subsidie zal worden ingetrokken, niet uitgevoerd. 
Als laatste maar zeker niet het onbelangrijkste punt is de veiligheid in de 
kerk verbeterd door een nooduitgang te maken aan de achterzijde van de 
kerk. Tevens werd de hoofdingang ruimer gemaakt door er een, weliswaar 
kleine, garderobe te maken. 
 
Een restauratie kost veel geld, geld dat niet 
door de kerkgemeenschap opgebracht kon 
worden. Gelukkig staat de kerk op de 
monumentenlijst waardoor er vele 
instanties zijn die de helpende hand willen 
bieden bij de financiering. Naast het 
ministerie van WVC, de provincie Zuid-
Holland en de gemeente Voorhout waren 
dat verschillende particuliere instanties. Maar ook heel veel ingezetenen van 
Voorhout dragen de Kleine Kerk een warm hard toe. 
 
Zij zagen met lede ogen de toren al heel lang in de steigers staan. De 
Ondernemersvereniging Voorhout zag hierin een geweldige mogelijkheid 
om een actie te houden in het kader van 1000 jaar Voorhout. Zij organiseerde 
in juni 1988 het Torenfeest: ‘Heel Voorhout maakt zich sterk voor de toren 
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van de kleine kerk’. Alleen deze actie al bracht ruim f 23.000,-- op. 
Daarnaast werd er in het najaar van 1988, zowel als in 1989 een kerkeveiling 
gehouden. Welke beiden ruim f 18.000,-- opbrachten. 
 
Op vrijdag 1 juni 1990 vindt dan de officiële opening plaats door de oud-
burgemeester van Voorhout Dhr v.d. Wouw. 
 
* foto 1 bij dit verhaal is van Jan Mosselman, van foto 2 heb ik de maker niet kunnen 
achterhalen. 
 
Wordt vervolgd 
 

Dankwoord 
 

Beste gemeente 
Sjoukje overleed op donderdag 20 juni jl. in de Hospice Duin en 
Bollenstreek aan de gevolgen van een gebroken heup. Sjoukje mocht na de 
tumoroperatie in 2012 nog 12 jaar bij ons zijn en daar zijn we heel dankbaar 
voor. Sjoukje was moe en wilde niet nog meer operaties ondergaan. 
 
Ik wil langs deze weg iedereen hartelijk bedanken voor de vele lieve 
berichten, kaartjes en de enorme belangstelling tijdens de dankdienst. Het 
heeft mij heel erg geholpen om het verdriet te dragen. 
Gertjan Poot 
 
Ik zal er zijn 

Laat mij maar gaan 
Het is goed zo 
Ook al heb je mij zo lief 
En is het afscheid moeilijk 
We zien elkaar weer 
Het komt goed 
 
Ik zal er zijn 
Om je op te vangen 
En jou met mijn liefde 
Innig omarmen 
We zullen weer samen zijn 
Ik weet het zeker 
Het komt goed 
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Stichting het BOERHAAVEHUIS 
“Het mooiste plekje van de regio.” 

 Teun Nelemans/Kees Visser, vrijwilligers Boerhaavetuin 
 

Heb je groene vingers m/v?  
Heb je groene vingers en kun je elke maandagochtend komen helpen? Wil 
je waarschijnlijk wel, maar twijfel je? Kom dan eens langs en werk een 
maandagochtend mee. Wij werken elke maandagochtend van 9.00 uur tot 
12.00 uur. Niet op feestdagen en als er meer dan 10 druppels regen per m2 
vallen. In dat laatste geval drinken we een kop koffie. O ja, denk niet dat je 
te oud bent: de jongste tuinman is 67. Je blijft jong bij dit werk 놴놲놵놶놷놳. Namens 
alle vrijwilligers, veel tuingenot gewenst!  
Jan Westerbeek, voorzitter Stichting het Boerhaavehuis 

 
Bijbelleesrooster 

 Nederlands Bijbelgenootschap 

 
Wo 16 okt Tot vervelens toe Prediker 1:1-11 

Do 17 okt Ignorance is bliss Prediker 1:12-18 

Vrij 18 okt Gejaagd door de wind Prediker 2:1-11 

Za 19 okt Geniet, maar niet met mate Prediker 2:12-26 

Zo 20 okt Ereplaatsen Marcus 10:32-45 
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Ma 21 okt Timing is alles Prediker 3:1-15 

Di 22 okt Over het graf heen? Prediker 3:16-22 

Wo 23 okt Samen is beter Prediker 4:1-12 

Do 24 okt Allerlei wijsheden Prediker 4:13–5:6 

Vrij 25 okt Nog meer wijsheden Prediker 5:7-19 

Za 26 okt Allemaal leegte Prediker 6:1-12 

Zo 27 okt Wat wilt u? Marcus 10:46-52 
Ma 28 okt Vruchteloos Marcus 11:12-19 

Di 29 okt Onbevoegd? Marcus 11:20-33 

Wo 30 okt Fatale wijngaard Marcus 12:1-12 

Do 31 okt Volkomen betrouwbaar Psalm 119:137-144 

Vr 1 nov Hoogverheven én dichtbij Psalm 138 

Za 2 nov Streef naar vrede Psalm 34 

Zo 3 nov Strikvragen Marcus 12:13-27 

Ma 4 nov Wijsheid en dwaasheid Prediker 7:1-14 

Di 5 nov Het juiste midden Prediker 7:15-29 

Wo 6 nov Zinloos? Prediker 8:1-17 

Do 7 nov Eet, drink, geniet! Prediker 9:1-12 

Vrij 8 nov Weldadig Psalm 133 

Za 9 nov Heilige voorschriften Leviticus 19:1-18 

Zo 10 nov Het belangrijkste gebod Marcus 12:28-37 

Ma 11 nov Dwaasheid Prediker 9:13–10:7 

Di 12 nov Nog meer dwaasheid Prediker 10:8-20 

Wo 13 nov 
nov 

Advies aan de jeugd Prediker 11:1-10 

Do 14 nov Lees niet te veel! Prediker 12:1-14 

Vrij 15 nov Naar de Filistijnen Zacharia 9:1-8 

Za 16 nov Schadeloos Zacharia 9:9-17 

Zo 17 nov Armoede en overvloed Marcus 12:38–13:2 

Ma 18 nov Onoverwinnelijk Zacharia 10:1-12 

Di 19 nov Stok en staf Zacharia 11:1-9 
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Wo 20 nov Ondeugende herder Zacharia 11:10-17 

Do 21 nov S.O.S. Psalm 69:1-19 

Vrij 22 nov Prijs de HEER! Psalm 69:20-37 

Za 23 nov Geen mooi vooruitzicht Marcus 13:3-13 
Zo 24 nov Een eind aan de gruwel Marcus 13:14-27 

 
 

Allerzielen in het licht 2024 
 Jan Mosselman – Administrateur en beheer begraafplaats 

 
Evenals voorgaande jaren wordt ook dit jaar in samenwerking met Parochie 
Sint Maarten aandacht besteedt aan Allerzielen in het licht. Hoewel deze 
activiteit vorig jaar wegens een hevige storm met gevaar voor vallende 
takken op het allerlaatste moment werd geannuleerd, zien we dat de 
belangstelling hiervoor nog jaarlijks groeit: in 2022 mochten wij tijdens deze 
activiteit meer dan 150 belangstellenden verwelkomen in onze mooie Kleine 
Kerk en op de begraafplaats. 
 
Op zaterdag 2 november is de kerk tussen 19:00 en 21:00 uur geopend voor 
een moment van inkeer, gebed, gedachten, of herdenken en gedenken van 
onze dierbaren. Op de begraafplaatsen is brandt extra verlichting en de kerk 
wordt van buiten mooi aangelicht, met dank aan Kees Visser en de Oranje 
Vereniging Voorhout voor hun medewerking. Op ieder graf brandt een 
(elektrisch) kaarsje, opdat wij onze overledenen niet vergeten. In de kerk is 
het lekker warm, het licht gedempt en klinkt er zachte (live) pianomuziek. 
Wie dat wil kan een waxinelichtje ontsteken aan de Paaskaars. Ds. Hedda 
Klip is aanwezig in de Kleine Kerk waarbij in de consistorieruimte 
gelegenheid is voor een persoonlijk gesprek en/of gebed. 
 
 U bent van harte welkom bij Allerzielen in het Licht 2024 
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Gedicht 
 

Good morning September 
 Note by Theodora Zitman 

 

You didn't  loose anyone 
They moved out of your way. 
 

God chose the best people to surround you 
To build you up 
To be by your side 
 
The one who knows that you are not perfect but yet accepted who you are 
 

The one who will hold your hand 
When you needed one 
 

Its on us to select people to be surrounding with. 
Its on us to see our worth 
Live is a process  to grow 
Live is a process to understand 
Live is a process to listen 
Live is a process to learn 
 

By that your mature soul will grow  
By that your mature soul  will find  peace. 
 

Apologize if people want you too 
Doesn't make you less 
But never appologize for the person that you are. 
 

Time will heal the wound. 
Its on you to heal your world 
To spread the love 
To feel love. 
 

To welcoming people who want to join the love you have 
But don't  hesitate to say goodbye to the one who did not deserve you. 
 

Feel the love 
Spread the love 
And be love. 
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Bloemendienst 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet 
van de gemeente naar: 
 
8 september: 

 Dhr. J.W. Kwinkelenberg 
 Dhr. F. van Asselt 
 Bruidspaar Ouwehand-van den Berg 

 
15 september: 

 Dhr. B. Noijons 
 Mevr. N. Kuijt 

 
22 september: 

 Dhr. F.G.W. Jansen 
 Bruidspaar de Bes 
 Bruidspaar Krikken-Jonker 

 
29 september: 

 Bruidspaar Rima-de Kok 
 Lena van der Bij 
 Mevr. R. Assies-Heijs 

 
6 oktober: 

 Mevr. J.J.C. Frauenfelder-de Jong 
 Mevr. G. Jansze-Boerma 
 Bruidspaar van Kempen-Hogewoning 

 
Verhuizingen 
 
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 
gemeenteleden vertrokken naar een andere gemeente. 
 
Vertrokken leden: 

 Dhr. A. Vink 
 Dhr. W.F. Jasperse



 

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout 
Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief 

ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie  
https://www.kleinekerk.nl/#lb106941/kerkdiensten-via-youtube 

Kerkelijk Bureau Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168 

Ledenadministratie Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl  

Dominee ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app 

Kerkenraad  voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl 

Scriba Krista Vliegenthart, scriba@kleinekerk.nl, tel. 217055 

Pastorale Raad voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl 

Diaconale Raad voorzitter: Diana Ouwehand, diaconaleraad@kleinekerk.nl 

C v Kerkrentmeesters voorzitter: Peter Boers, cvk@kleinekerk.nl 

Jeugdraad contactpersoon: Mariëlle Noyons, mariëlle@kleinekerk.nl 

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl 

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack – van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl 

Crèche in De Verdieping, contactpersoon: Daniëlle de Gelder, daniellevg3@hotmail.com 

Kerksleutelbeheer Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686 

Prot. Vrouwen Dienst voorzitter: Agnes Hartvelt, tel. 06-18213403 

Bank Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59   C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83 

Begraafplaats contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl, 
  tel. 06 - 21433209    

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392 

Bloemendienst contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roel@kleinekerk.nl, tel. 06-
12252614 

Kerkbrief redactie kerkbrief@kleinekerk.nl  (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 06-12252614, Florus 
Jan de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 217884) 

Kerkbrief drukwerk Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809 

Kerkbrief verspreiding College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl  

www.kleinekerk.nl kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl  

Geloofsbrief suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl  

 
Colofon 
De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij 
wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.  
Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid. 
 

Nr Inleveren Verschijnt   Nr Inleveren Verschijnt 
07 08-11-2024 20-11-2024   08 06-12-2024 18-12-2024 Kerst 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

Leven is wachten 
 
 

Leven is wachten dagen en nachten 
denken en dromen of het zal komen…. 

Dan grote geluk. 
 

Leven is vragen 
wachten verdragen 
zwoegen en zwijgen 
antwoorden krijgen 

waarom je niet vroeg. 
 

Leven is lijden 
niet te vermijden 

onmacht verduren 
eindeloos turen 

naar komend licht. 
 

Leven is dwalen oude verhalen 
speuren en zoeken stoffige boeken…. 

de sporen van God. 
 

Leven is kijken 
elkaar verrijken 

opnieuw beginnen 
leven beminnen 

spontaan als een kind.  
 

Henk Jongerius 
Liedboek voor de kerken, lied 830. 

 

 


