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In en rond de Eredienst 
 

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube 
kanaal te bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief. 

 
 
15 september   13e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    dhr. Karel Koekkoek, Katwijk-Binnen 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 

Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 0252-221639 
 
22 september   14e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
      Heilig Avondmaal 
      Bevestiging ambtsdragers 
 Bestemming 1e collecte: Jaarproject Diaconie: Red een Kind 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. G. Poot, tel. 06-11563594 
 

29 september   1e Zondag van de Herfst 
 10.00 uur:    mw. Judith van der Vis, Aarlanderveen 
 Bestemming 1e collecte: Project Diaconie Teylingen: MAF 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 

Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 
 
6 oktober    2e Zondag van de Herfst 
 10.00 uur:    ds. Gerrit van Reeuwijk, Alkmaar 
      Israëlzondag 
 Bestemming 1e collecte: Stichting Waterpas 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. W. Meijles, tel. 0252-217224 
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13 oktober    3e Zondag van de Herfst 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
      Familiedienst 
 Bestemming 1e collecte: YMCA Rijswijk 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 

Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 06-12252614 
 
20 oktober    4e Zondag van de Herfst 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 
 
19.00 uur:    Taizé dienst 
Onder leiding van:  RK kerk 

 
 
 
 

De pen van de dominee 

 ds. Hedda Klip 

 
In memoriam Wim Molendijk 
We gedenken ons gemeentelid Wim Molendijk. Hij kampte al jaren met 
ziekte, maar kon daar met beperkingen mee leven. Pas kort voor zijn dood 
is hij echt achteruit gegaan. Hij is gestorven op 14 juni 2024. Wim werd 72 
jaar. We leven mee met Beatrix, en de kinderen en kleinkinderen. De Heer 
waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van 
nu tot in eeuwigheid.  
 
In memoriam Sjoukje Poot-Kloezen 
Sjoukje Kloezen groeide op aan de rand van het Drents Friese Wold, te 
midden van de natuur, in een warm gezin, met haar broer Bé. Na school werd 
Sjoukje gevraagd bij de Rabobank te gaan werken. Dat heeft ze haar verdere 
werkende leven gedaan, op verschillende locaties. Ze verhuisde naar het 
Westen, waar ze bleef, toen ze tijdens een sportieve vakantie Gertjan Poot 
ontmoette. Na hun huwelijk kwamen ze in Voorhout wonen en werden ze 
beiden hele actieve leden van onze kerk.  
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Sjoukje werd lid van een gesprekskring die haar geloof verder verdiepte. Uit 
die gesprekskring ontstonden hele mooie vriendschappen, die stand hielden. 
En Sjoukje deed ook vrijwilligerswerk voor de kerk. Ze heeft het scribaat 
gedaan in de tijd voor e-mail en internet. Ze stopte omdat ze moeder werd 
van Martijn. Zo hadden Sjoukje en Gertjan een warm en gezellig thuis, een 
gezin, met Elina en Martijn. Sjoukje heeft te lang met ziekte te maken gehad. 
De eerste jaren ging dat nog wel, maar langzamerhand werd het steeds 
zwaarder. Toch straalde ze ook in die laatste jaren nog steeds een bepaalde 
blijmoedigheid en warmte uit. Ze was blij en dankbaar voor de bezoeken die 
ze kreeg, voor vriendinnen die kwamen, voor de trouw van mensen van de 
kerk. Ze was blij met teksten die tot haar hart spraken.  
 
Gelukkig heeft Gertjan de kracht gevonden haar thuis te verzorgen, tot ze 
werd opgenomen in het Hospice in Sassenheim, waar ze op 27 juni is 
gestorven. Sjoukje had een rotsvast vertrouwen in God. Haar geloof was de 
basis van haar bestaan. We zongen opwekkingsliederen in haar 
afscheidsdienst en lazen Matteüs 7:24-27. Bouw je huis niet op zand, maar 
op een rots. Want dan heeft je leven zin en betekenis. We zullen Sjoukje 
missen, maar zijn dankbaar dat zij rust heeft en vrede. 
 
Bij de diensten  
Op zondag 22 september mag ik drie mensen bevestigen als ambtsdrager. 
Dat zijn Petra Bosman als (kerkrentmeester)-ouderling en Mariëlle Noyons 
als (jeugd)-ouderling en Anja Noort als diaken. We zijn erg blij en dankbaar 
dat zij de kerkenraad komen versterken. Peter Boers blijft ook nog twee jaar 
als kerkrentmeester aan. We hebben dus een mooie ploeg bij elkaar. Er mag 
een tafel bij, bij de kerkenraadsvergaderingen! Die zondag 22 september 
vieren we ook het Heilig Avondmaal. De nieuwe ambtsdragers zullen 
daarbij direct in functie zijn. Mooi en feestelijk om zo hun bevestiging af te 
sluiten met de maaltijd van de Heer.   
 
We zijn liturgisch nog steeds in de groene tijd, de tijd waarin de tekstkeuze 
vrij is. Bible Basics, het programma voor de kinderen, wisselt teksten over 
de profeten Elia en Elisa af met teksten uit het evangelie volgens Matteüs.  
 
Oecumenische jongerendienst 
Op 13 oktober is er een oecumenische jongerendienst in onze kerk onder 
leiding van Anita Stigter. Anita is pastoraal medewerker in Rotterdam, 
verbonden aan de Pauluskerk, en missionair werker in Papendrecht. Ze zal 
over haar ervaringen vertellen. De Rijnsburgse Praiseband onder leiding van 
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Kees Jan Visser speelt in de viering. Het wordt dus vast een swingende 
dienst! We verwachten ook jongeren van Kaleb en vertegenwoordigers van 
de RK parochie. 
 
Taizé  
De volgende Taizé-viering is op zondag 20 oktober 19.00 uur, in onze kerk. 
De leiding is in handen van de RK kerk, in overleg met Bert en Marije. 
 
Gesprekskring 
De volgende bijeenkomst van de kring Park Overbosch is op maandagavond 
23 september om 19.30 uur. De volgende bijeenkomst van de 
Wijsheidskring zullen we binnenkort plannen. We gaan nu in de 
gesprekskringen wel werken met aanmeldingen, omdat er soms wat tussen 
komt. Mocht u interesse hebben in de Wijsheidskring op dinsdagmorgen of 
de Park Overbosch-kring, meldt u zich dan even bij mij. 
 
Gemeente-avond 8 oktober 
Op 8 oktober is de volgende gemeente-avond. Agnes zal u er meer 
informatie over geven. 
 
Ongeluk en muziek 
Zelf ben ik deze zomer van mijn fiets gereden, terwijl ik ’s avonds met een 
vriendin van ons muziekgroepje terug fietste naar huis. Een jongeman had 
zo’n haast dat hij er perse direct langs moest. Gelukkig gaat het ondertussen 
weer goed. Bedankt voor uw medeleven en voor de bloemen! 
Datzelfde muziekgroepje, blokfluitensemble Praetorius, zal op zondag 22 
september 16.00 uur muziek uit de Renaissance spelen in de Kleine Kerk. 
Dus hierbij alvast een beetje reclame. 
 
Hillegom 
Zoals u misschien weet, is de predikant van Hillegom ernstig ziek. Ik ga 
daarom, met een collega, vanaf oktober een aantal uren per week de 
gemeente bijstaan als ambulant predikant. Het werk moet nog gepland 
worden maar zal waarschijnlijk voornamelijk bestaan uit het leiden van 
gesprekskringen. 
 
Lief en leed  
Jan woont nu in de Gerto, op het Rozenpad. Gelukkig dichtbij zijn Anneke. 
Margo is bezig met de behandelingen. Het gaat gelukkig de goede kant op. 
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Ze is blij met onze voorbeden. Liesbeth Hamming is na een val geopereerd 
en is in revalidatie in Leiden. Met Lena gaat het niet zo goed. We zullen voor 
haar en haar familie bidden in de kerk. We wensen hun allen veel sterkte en 
Gods nabijheid toe.   
 
Bereikbaarheid  
U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-
232168, of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u 
langs wil komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak. U kunt 
mij ook altijd bellen of mailen voor een huisbezoek. Ik kom graag langs. 
 
Hartelijke groeten  
Ds Hedda Klip 
 
 

De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 
Beste gemeenteleden, 
Half juli trokken Michel en ik met de caravan naar Toscane. We hadden een 
relaxte heenreis en keken uit naar de plek van bestemming. Van tevoren heb 
je tenslotte ideeën en verwachtingen. De website zag er mooi en 
veelbelovend uit. Hoe is de camping en hoe is de plek die je krijgt 
toegewezen? Hopelijk hebben we rustige buren… Kortom, de 
verwachtingen waren hoog. Nu wisten we uit het verleden dat de wegen niet 
zo best zijn in Italië maar ach ‘dat was al ruim 18 jaar geleden’ … in de 
tussentijd zou er toch wel iets veranderd zijn? Ik verzeker jullie, dat was het 
niet! Onze enthousiaste verwachtingen werden de grond ingeboord. Hoe 
dieper we Toscane introkken hoe beroerder het werd. De airco kon niet op 
tegen onze klots-oksels en het voelde binnen net zo warm als buiten. Na 
weer een grote kuil in de weg kreeg ik visioenen van een opengeschoten 
koelkastdeur, pastasaus all over the place en het servies tot achter in de 
caravan. Met een kletsnatte rug van het angstzweet arriveerden we op de 
camping. “Ik durf zowat niet te kijken” zei ik nog. De sleutel ging in het slot, 
ik deed de deur voorzichtig open… HE-LE-MAAL niks aan de hand dus. 
Ons caravannetje had de hobbels en kuilen doorstaan, opgelucht haalden we 
adem. We hadden ons zorgen om niks gemaakt, er was niks aan de hand.  
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Het hebben van verwachtingen… Een verwachting kan realistisch zijn, maar 
dat hoeft niet. Als verwachtingen niet uitkomen kun je dat accepteren, maar 
je kan ook teleurstelling, onzekerheid en verwarring voelen. In het dagelijks 
leven moeten we onze verwachtingen vaak bijstellen. Hoe doe jij dat 
eigenlijk?  
Bij mijn werk voor de kerk heb ik ook verwachtingen en jij waarschijnlijk 
ook. Als onderdeel van de werkgroep ‘Communicatie & Zichtbaarheid’ zijn 
we met de toekomst van onze kerk bezig. We worden gedwongen om eens 
goed na te denken over wie wij als kerk zijn, wat onze opdracht is als 
kerkgemeenschap in Voorhout en hoe wij daar op gaan acteren de komende 
tijd. Toekomstgericht bezig zijn schept verwachtingen. Positieve 
verwachtingen. Hoe fijn is het als wij ons kerk zichtbaarder maken in 
Voorhout en dat effect heeft?! Bij de aankomende gemeente avond zullen 
we jullie in alle ins en outs meenemen. Zet in de agenda: 8 oktober 
aanstaande, zaal open vanaf 19.30 en start om 20.00 uur. Ik verwacht jullie 
allemaal te zien! 
 
Het nieuwe seizoen start in september met twee mooie diensten. De eerste 
is op 8 september. Een dienst waarin belijdenis van hun Christelijk geloof 
wordt gedaan door Annie de Jong en Michel Kappe. Belijdenis doen is een 
belangrijk moment in iemands leven. Wij zijn God dankbaar dat zij dat in 
ons midden doen. 
 
De kerkenraad is ook blij en dankbaar dat op 22 september aanstaande maar 
liefst 3 dames worden bevestigt als ambtsdrager in de kerkenraad: 
 

- Petra Bosman – Ouderling CvK 
- Anja Noort – Diaken 
- Mariëlle Noyons – Ouderling Jeugd 

 
In deze bijzondere dienst zeggen zij ja tegen hun ambt, hoe fijn en hoe mooi! 
Zij ontvangen het vertrouwen van de gemeente om de gemeente voor te gaan 
in liefde en dienst, en doen dit samen met de kerkenraad. Ook zij hebben 
verwachtingen. Het is als gemeente onze taak om hen bij te staan in de taken 
die zij op zich nemen en hen te dragen in ons gebed. 
God heeft een plan met onze gemeente.  
 
Sela heeft een prachtig lied geschreven; U bent de God die roept. De tekst 
past bij beide diensten: 
 



7 
 

U bent de God die roept, 
mijn hart en leven zoekt, 
die mij gevonden heeft; 
het eeuwig leven geeft. 

 
Als aan U toegewijd, 

mijn hart en mond belijdt: 
Ja, Jezus is mijn Heer; 

dan kniel ik voor U neer. 
 

Ik heb jou gekozen, 
opgedragen om mijn weg te gaan. 
In Mij blijvend vrucht te dragen, 

ga dan in mijn Naam. 
 

Mijn Jezus, geef mij kracht, 
als ik uw hulp verwacht; 
voltooi in mij uw werk 

en maak in zwakheid sterk. 
 

Als U mijn wegen leidt, 
in moeite en in strijd, 
houd ik gelovig stand; 

Heer, neem me bij de hand. 
 

Blijf in mijn liefde, alle dagen; 
in liefde voor elkaar. 

Wat je de Vader ook wilt vragen, 
vraag het in mijn Naam. 

 
Heer, wij zeggen ja en amen, 
brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; 

Jezus onze Heer 
Belijden onze Heer, 

Jezus onze Heer, Jezus, amen.
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Terwijl ik dit schrijf is de eerste kerkenraadsvergadering achter de rug. We 
zijn gestart in een mooi opgefriste Verdieping. Al eerder werd er geschilderd 
en behangen en werden de tafelbladen vervangen. In de zomerperiode is er 
een nieuw tapijt gelegd in de grote zaal en het kerkelijk bureau. Het ziet er 
echt top uit. Veel dank weer aan alle vrijwilligers die dit in hun vrije tijd 
mogelijk hebben gemaakt!! 
 
Graag kom ik tot slot nog even terug op de aankomende gemeenteavond 
want ik wil het belang van jullie aanwezigheid graag onderstrepen. We 
praten dan namelijk over de toekomst van onze kerk en die gaat ons allemaal 
aan. Hoe wij verwachten dat de toekomst er uit ziet weet ik niet, maar we 
zijn wel hoopvol gestemd. Hoop en verwachting houden je aan de gang en 
zorgen dat je geïnspireerd blijft. Als gemeente is het onze opdracht om Gods 
liefde uit te dragen in woord en daad. Daarnaast is geloofsgroei  ook 
belangrijk. Hoe belangrijk is dat voor jou en waar heb jij behoefte aan?  
Naast die zichtbaarheid en communicatie willen wij jullie graag nog wat 
bijzonders vertellen. Wat dat is dat houden we nog even geheim. Kom 
meepraten, kom meedenken en laat je verrassen op 8 oktober aanstaande: 
Levenskunst is tegelijkertijd alles én niets verwachten… 
 
Met een hartelijke groet, 
Agnes Kappe 
 
 
 

Bevestiging ambtsdragers 22 september 
 Krista Vliegenthart, scriba 

 
De kerkenraad is verheugd dat drie nieuwe ambtsdragers zich hebben 
opgegeven om toe te treden in de kerkenraad. 
De kerkenraad heeft het voornemen om in de dienst van zondag 22 
september deze drie nieuwe ambtsdragers te bevestigen.  
Anja Noort zal bevestigd worden als diaken voor de Diaconie.  
Mariëlle Noyons zal bevestigd worden als ambtsdrager voor de jeugdraad.  
Petra Bosman zal bevestigd worden als secretaris van het CvK. 
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Cursus Bijbels Hebreeuws in Leiden 
 ds. Piet Warmenhoven 

 
Voor wie het bijbelse Hebreeuws ontdekt, gaat de bijbel op een geheel 
nieuwe manier open, je komt dichter bij de denkwereld van het oude en 
nieuwe testament en dichter bij Jesus, Jesjoea van Nazaret. Het is wel een 
stugge en weerbarstige, maar geen moeilijke taal! En met een beetje kennis 
van het Hebreeuws ga je al heel anders naar de teksten en je eigen leven 
kijken! 
 
Vanaf les 1 lezen we de tekst van de bijbel, ik leg alles uit wat we 
tegenkomen, daarvan onthoud je slechts een klein gedeelte, maar alles wordt 
steeds herhaald en altijd kun je vragen: wat betekent dat woord ook alweer? 
Spelenderwijs krijg je de grammatica in beeld en na enige tijd komt die ook 
systematisch aan de orde. Daarnaast vertel ik over de denkwereld achter de 
teksten en de betekenis van de woorden ook en juist voor mensen van onze 
tijd. 
 
De eerste week volgen een paar lessen vlug op elkaar om vertrouwd te 
worden met de letters en de geheel andere opbouw van deze semitische taal. 
Ik zorg voor teksten en lesmateriaal, thee en koffie. 
 
Tijd: donderdagavond, om de veertien dagen, van 19.30 – 22.00 uur 
Plaats: de Verdieping, Stevensbloem 269 2331JD Leiden – de bus stopt voor 
de deur, halte Stevenshof. 
Kosten: 5 euro per avond van 150 minuten – en, na enige tijd een paar 
tientjes voor een lesboek hebreeuws, dat doen we in overleg met elkaar. 
 
Ik start de cursus als er tenminste 8 aanmeldingen zijn, maar vorm  liefst een 
groep van 10 tot 12 deelnemers.  
 
Inlichtingen en opgave: 
Ds Piet Warmenhoven 
pietfwarmenhoven@gmail.com  
 
NB. Piet doet dit nu meer dan 10 jaar, sinds zijn emeritaat. Dit wordt de 
laatste cursus die hij gaat geven. Van harte aanbevolen! Hedda Klip 
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Collecteopbrengsten 2e kwartaal 
 Arend Tibben 

 
April 
Kerk       € 148,10 
Missionair werk     €   58,60 
Dorcas      € 150,25 
Kerkinactie/zending    € 166,45 
Blessed generation    €   83,00 
MAF       € 139,35     
 
Mei 
Kerk       € 188,55 
Kerkinactie/noodhulp    € 139,21 
Kerkinactie/binnenlands diaconaat  € 118,22 
Diaconie Kleine Kerk    € 150,95 
Vluchtelingenwerk Teylingen  €   67,00  
 
Juni 
Kerk       € 276,37 
Voedselbank Teylingen   € 107,12 
De Bakkerij     €   96,19 
Zonnebloem afd. Teylingen   € 113,60 
Mensenkinderen     €   98,55 
Kerkinactie/werelddiaconaat   € 154,30  
 
Voor de Diaconale collecten geeft bovenstaand overzicht de totale opbrengst 
van de collecten weer. Dus zowel de opbrengst van de collecten in de kerk 
als bijdragen die via de Kerk app of rechtstreeks zijn gestort op rekening van 
de Diaconie. Voor de collecten van het College van Kerkrentmeesters is 
bovenstaande de opbrengst van de collecten in de kerk. Bijdragen via de 
Kerk app of rechtstreeks gestort bij het CvK zijn hierbij niet opgenomen. 
 
Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. 
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De geschiedenis van de Kleine kerk dl. 5 

 Roel Steenbergen, archiefbeheerder 

 
Het zou nog tot 1911 duren, 
voordat de Hervormde 
Gemeente weer sprak over 
vergroting en restauratie van de 
kerk. Er werden tekeningen 
gemaakt en kosten berekend, 
maar dit plan werd het niet.  
 
 
In de jaren 1911-1913 werd 
veel gepraat en uiteindelijk 
werd er in oktober 1913 gestart 

met de restauratie en vergroting volgens een plan van de architecten Freen 
en Bremer uit Arnhem. D. van Kampen uit Bloemendaal was de aannemer. 
Omdat de gemeente in de periode van de restauratie niet in de kerk terecht 
kon, werd er op de grond van de pastorie voor 1250 gulden een noodkerk 
(bollenschuur) gebouwd. Deze kon als de kerk gereed was in tweeën worden 
onderverhuurd. Op 14 juni was de restauratie en vergroting voltooid. Op die 
zondagmiddag om 3 uur werd het kerkgebouw ingewijd door Prof. Dr. S.D. 
van Veen, hoogleraar kerkgeschiedenis te Utrecht. 
 
Het zangkoor zong en ds. B. 
ter Haar Romeny (1907-
1916), die toen predikant 
was, sprak de gemeente toe. 
Ook was er een 
afgevaardigde van de synode 
aanwezig. “De drukkende 
warmte, de onaangename 
geur van beits en het feit, dat 
de banken nog niet geheel 
droog waren - ze gaven af -, 
zullen voor velen een 
onaangename herinnering zijn aan deze dag, maar daar tegenover staat 
zoveel” – lezen we over deze dag.  
 

De restauratie en uitbreiding van 1913 

Het vooraanzicht van de kerk voor de restauratie 
en uitbreiding 
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Tussen 1914 en 1950 werden er telkens de nodige reparaties verricht. Maar 
in oktober 1951 was het Monumentenzorg, die de kerkvoogdij attent maakte 
op enkele gebreken aan de kerk. Het bleek dat de dakbedekking in slechte 
staat verkeerde, zowel van de kerk als van de consistorie. Dakgoten moesten 
gerepareerd worden en de westmuur van de kerk was door vocht ontsierd en 
lelijk geworden. Steeds meer gebreken gaven de kerkvoogdij aanleiding om 
aan Monumentenzorg te verzoeken te komen tot een restauratie van de kerk. 
Op 4 juni 1957 gaf de commissie toestemming. Het ging in eerst instantie 
om herpleisteren van de binnenmuren, maar bij nader onderzoek bleken er 
nog zo veel gebreken te zijn, dat een uitvoeriger restauratieplan werd 
opgesteld door architect P. van der Sterren uit Leiderdorp in overleg met 
Monumentenzorg.  
 
Nog net voor de sluitingsdatum, 31 december 1958, kon ter goedkeuring 
bestek en begroting worden ingediend bij het Ministerie ter verkrijging van 
80% oorlogsschade subsidie. In de oorlog was namelijk een bom gevallen, 
waardoor niet alleen de ruiten in de kerk en pastorie sneuvelden, maar - naar 
nu bleek - ook een verzakking en ontwrichting van de muur der consistorie 
had plaats gevonden. In de zomer van 1959 kon het eerste deel van de 
restauratie gedaan worden, met name het herstel van de consistoriemuur. 
Inmiddels waren er ook weer nieuwe plannen voor de voortzetting van de 
restauratie. In 1961 werden deze plannen ter goedkeuring voorgelegd aan 
Monumentenzorg mede in verband met het aanvragen van subsidie bij Rijk, 
Provincie en Gemeente. In 1962 werd deze restauratie voltooid. Tijdens deze 
restauratie vond men onderdak in het Parochiehuis (tegenwoordig restaurant 
Cheers), de kantine van Foreholte en de Boerhaaveschool.  
 
Op 22 november 1962, tijdens het predikantschap van ds. J.W. de Jong 
(1958-1963), kon de kerk weer in gebruik worden genomen, waarbij onder 
meer aanwezig waren: de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, de 
burgemeester, de pastoor en oud-predikant van Voorhout ds. B. ter Haar 
Romeny. 
 
Foto’s zijn uit de beeldbank van de HKV 
 
Wordt vervolgd 
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Dankwoord 
 
Beste gemeente,  
 
Hierbij willen wij laten weten blij verrast te zijn met het 
prachtige boeket bloemen dat wij zondag 14 juli namens de 
gemeente kregen. Wij willen u hier hartelijk voor bedanken. 
 
Mevr. I. van de Pol en dhr. F. Dixons 
 
 
 

Volkstuin te huur 
 Florus Jan de Wolf, administrateur Diaconie 

 
Altijd al eens groenten en fruit uit eigen tuin willen 
eten? Dan is dit uw kans! Op korte termijn is aan de 
Rijnsburgerweg een volkstuin beschikbaar! Bent u 
geïnteresseerd, nieuwsgiering naar de omvang en de 
jaarlijkse huurprijs? Neem dan even contact op met 
de penningmeester van de Diaconie, Jaap Meijvogel: 
jaap@kleinekerk.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bijbelleesrooster 
 Nederlands Bijbelgenootschap 

 
Wo 11 sep Hoogmoed komt voor de val Handelingen 12:18-25 
Do 12 sep Water uit de hemel Deuteronomium 11:1-17 
Vr 13 sep Keuzevrijheid Deuteronomium 11:18–12:1 
Za 14 sep Stem uit de hemel Marcus 9:2-13 
Zo 15 sep Geloof en ongeloof Marcus 9:14-29 
Ma 16 sep Geen blad voor de mond Handelingen 13:1-12 
Di 17 sep Nog een geschiedenisles Handelingen 13:13-25 
Wo 18 sep Vervulde belofte Handelingen 13:26-43 
Do 19 sep Gemiste kans Handelingen 13:44–15:7 
Vr 20 sep Opgewekt Handelingen 14:8-20 
Za 21 sep Open deur Handelingen 14:21-28 
Zo 22 sep Herbouw Handelingen 15:1-18 
Ma 23 sep Duidelijke regels Handelingen 15:19-35 
Di 24 sep Schoon schip Deuteronomium 12:2-12 
Wo 25 sep Bloed is leven Deuteronomium 12:13-28 
Do 26 sep Strikt Deuteronomium 12:29–13:6 
Vr 27 sep Afschrikwekkend Deuteronomium 13:7-19 
Za 28 sep Kinderachtig Marcus 9:30-37 
Zo 29 sep Radicaal Marcus 9:38-50 
Ma 30 sep Zo simpel kan het zijn Micha 6:1-8 
Di 1 okt Tevergeefs Micha 6:9-16 
Wo 2 okt Vertrouw niemand! Micha 7:1-7 
Do 3 okt Goede herder Micha 7:8-20 
Vr 4 okt Rein en onrein Deuteronomium 14:1-21 
Za 5 okt Inclusief feest Deuteronomium 14:22-29 
Zo 6 okt Vrouwen en kinderen Marcus 10:1-16 
Ma7 okt Ruimhartig Deuteronomium 15:1-11 
Di 8 okt Slavernij en vrijheid Deuteronomium 15:12-23 
Wo 9 okt Vrees en huiver Psalm 119:113-120 
Do 10 okt Zondebok Leviticus 16:1-10 
Vr 11 okt Verzoening Leviticus 16:11-22a 
Za 12 okt Schone lei Leviticus 16:22b-34 
Zo13 okt Door het oog van de naald Marcus 10:17-31 
Ma 14 okt Geef mij inzicht! Psalm 119:121-128 
Di 15 okt Het licht van uw gelaat Psalm 119:129-136 
Wo 16 okt Tot vervelens toe Prediker 1:1-11 
Do 17 okt Ignorance is bliss Prediker 1:12-18 
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Vr 18 okt Gejaagd door de wind Prediker 2:1-11 
Za 19 okt Geniet, maar niet met mate Prediker 2:12-26 
Zo 20 okt Ereplaatsen Marcus 10:32-45 
 

 
Boekentips 

  redactie 

 
De hemel op straat  
Zegert de Graaf  
ISBN: 9789033803604 
Ark Media 
Prijs: € 14,99 
 

De hemel op straat is een boek vol inspirerende 
overdenkingen van Ds. Zegert de Graaf en vertelt verhalen 
over het Koninkrijk. Als dominee Zegert de Graaf een kerkdienst afsluit, 
doet hij dit met de woorden 'En hiermee is de dienst begonnen'. Buiten de 
kerk, daar moet het gebeuren – op straat, thuis, op het werk en langs de lijn. 
Daar moet duidelijk worden of we de preek begrepen hebben. In korte 
verhalen en overdenkingen schetst De Graaf wat hij 'op straat' ziet gebeuren. 
Tegenover lelijke en nare dingen zijn dat ook vaak verrassend mooie en 
goede dingen – tekenen van Gods koninkrijk. Dit boek houdt ons ook een 
spiegel voor. De rode draad in dit boek is: Laat je verrassen. De hemel is 
dichterbij dan je denkt.  
 
 
Woorden doen ertoe  
Marinus van den Berg 
ISBN: 9789033803772 
Jongbloed Uitgeverij BV 
Prijs: € 17,99 
 

Woorden doen er toe van Marinus van de Berg is een 
fijnzinnig boekje waarin hij laat zien hoe spreken en 
luisteren met je hart kan bijdragen aan een goed gesprek.  
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‘Klassiek genieten’ met Praetorius 

 Stichting Vrienden van de Kleine Kerk 
 
Het gerenommeerde 
Blokfluitensemble 
Praetorius, onder 
leiding van dirigent 
Norbert Kunst en 
bestaande uit 
toegewijde musici, 
nodigt u uit voor een 
bijzonder middag-
concert. Er zal 
muziek uit de Renaissance uitgevoerd worden op een verscheidenheid aan 
blokfluiten. 
 
Op zondagmiddag 22 september om 16.00 uur zal Praetorius de intieme 
sfeer van de Kleine Kerk in Voorhout vullen met de warme klanken uit hun 
diverse repertoire. 
 
Het Leidsch Dagblad prijst Praetorius voor hun hoogwaardige muzikale 
prestaties. 
“Een grote familie (consortium) die op hoog niveau musiceert. Snelle tempi, 
strakke ritmes, spannende generale pauzes, helderheid, Praetorius heeft er 
patent op.” 
 
Na het optreden nodigen we u uit voor een gezellig drankje om de middag 
in stijl af te sluiten. Mis dit buitengewone concert niet en maak deel uit van 
een onvergetelijke muzikale ervaring op 22 september in de Kleine Kerk in 
Voorhout! 
 
Dit evenement wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van de 
Kleine Kerk.Toegangskaarten a €12,50 voor volwassenen zijn verkrijgbaar 
via www.vriendenvandekleinekerk.nl of aan de deur. Toegang voor 
kinderen is gratis. De ticketprijs is inclusief garderobe en een verfrissend 
drankje na afloop van het concert. 
 
Lees meer over Blokfluitensemble Praetorius op praetorius.nl 
 
U bent van harte welkom! De kerkzaal is open vanaf 15.30 uur.  
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Verhuizingen 
  
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 
gemeenteleden verhuisd binnen de gemeente of vertrokken 
naar een andere gemeente. 
 
Verhuisd 
Dhr. W.L. van Kempen en mevr. A. van Kempen-Kruit 
 
Vertrokken 
Dhr. R.M. Sinteur 
Dhr. L.Y. Sanberg 
Mevr. J.M. Molenaar 
 
 
 

 

Gebruik nu onze eigen kerk-app  
De hele kerk in één app 
 
 
Zoek in de app-store (Google en Apple) naar ‘kleine kerk’ 
 
 
 
 
 

Bloemendienst 
 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet 
van de gemeente naar: 
 

30 juni: 
 Mevr. K. van der Wilden-Reijerkerk 
 Mevr. A. Hoekstra-Klaver 
 
7 juli: 
 Mevr. H.W. Mila-Groeneweg 
 Bruidspaar van den Berg-Slootweg 



19 
 

14 juli: 
 Mevr. I van de Pol en dhr. F. Dixon 
 
21 juli: 
 Mevr. M. Koerts-Homan 
 Bruidspaar van Egmond-Vianen 
 Bruidspaar Rath-Gertenaar 
 
28 juli: 
 Dhr. C.B. Confurius 
 Dhr. G.A. den Haan 
 Dhr. J.M. van Kesteren 
 Mevr. E.H. Koppendraaier-van den Bos 
 
4 augustus: 
 Mevr. M.A. Doorn-Boudewijn 
 Dhr. H.F. Doorn 
 Mevr. W. van der Sar-Guijt 
 
11 augustus: 
 Dhr. T. Klaver 
 Mevr. E.M.L. van der Voort-Loen 
 Bruidspaar Jochems -Alblas 
 Bruidspaar Assies-Heijs 
 
18 augustus: 
 Mevr. G. van Kesteren -de Wolf 
 
25 augustus: 
 Mevr. B.D. Molendijk-Lok 
 Pastor Judith van der Vis 
 Diaken André van Aarle 
 
1 september: 
 Dhr. J.F.A.M. Lubbers 
 Dhr. C.L. Leijnse 
 
 



 
 

 

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout 
Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief 

ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie  
https://www.kleinekerk.nl/#lb106941/kerkdiensten-via-youtube 

Kerkelijk Bureau Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168 

Ledenadministratie Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl  

Dominee ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app 

Kerkenraad  voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl 

Scriba Krista Vliegenthart, scriba@kleinekerk.nl, tel. 217055 

Pastorale Raad voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl 

Diaconale Raad voorzitter a.i.: Erik Hietkamp, diaconaleraad@kleinekerk.nl 

C v Kerkrentmeesters voorzitter: Peter Boers, cvk@kleinekerk.nl 

Jeugdraad contactpersoon: vacant 

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl 

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack – van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl 

Crèche in De Verdieping, contactpersoon: Daniëlle de Gelder, daniellevg3@hotmail.com 

Kerksleutelbeheer Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686 

Prot. Vrouwen Dienst voorzitter: Agnes Hartvelt, tel. 06-18213403 

Bank Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59   C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83 

Begraafplaats contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl, 
  tel. 06 - 21433209    

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392 

Bloemendienst contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roel@kleinekerk.nl, tel. 06-
12252614 

Kerkbrief redactie kerkbrief@kleinekerk.nl  (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 06-12252614, 
Florus Jan de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 
217884) 

Kerkbrief drukwerk Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809 

Kerkbrief verspreiding College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl  

www.kleinekerk.nl kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl  

Geloofsbrief suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl  

 
Colofon 
De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij 
wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.  
Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid. 
 

Nr Inleveren Verschijnt   Nr Inleveren Verschijnt   
06 04-10-2024 16-10-2024   07 08-11-2024 20-11-2024   
08 06-12-2024 18-12-2024 Kerst 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
Licht dat ons aanstoot in de morgen 

 
 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan' 

koud, één voor één en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 
 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam met vrede draagt. 

 
Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen  verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
 
 

Huub Oosterhuis,  
 Liedboek voor de kerken, lied 601 


