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18 mei en 15 juni: Meet & Eat     13 
 
25 mei: Paraplu 5 jaar    17 
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In en rond de Eredienst 
 

U kunt elke dienst bijwonen en daarnaast zijn de diensten via ons eigen YouTube kanaal te 
bekijken. Zie daarvoor de website van de Kleine Kerk en de Zondagsbrief. 

 
12 mei    Zondag Exaudi (Verhoor) 
 10.00 uur    mw. Judith van der Vis (Aarlanderveen) 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:    10 t/m 14 jaar 
 Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
 
19 mei    Pinksteren  
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: Diaconie Kleine Kerk 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. R. Griekspoor, tel. 06-25057686 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 mei    Trinitatis 
 10.00 uur:    dhr. Bram Oudenampsen 

Gezamelijke openluchtdienst  
 Bestemming 1e collecte: Voedselbank Teylingen  

Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar (zaterdagavond!) 
 Autodienst:    dhr. W. Meyles, tel. 217224 
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2 juni    1e Zondag na Trinitatis 
 10.00 uur:    dhr. Bram Oudenampsen 
 Bestemming 1e collecte: Stichting Bootvluchteling 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 

Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 06-12252614 
 
9 juni    2e Zondag na Trinitatis 
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Bestemming 1e collecte: De Bakkerij  
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar 

Autodienst:    dhr. G. Poot, tel. 06-11563594 
 
16 juni    3e Zondag na Trinitatis 
 10.00 uur:    mw. Tjitske de Vries–Meijer (Bloemendaal) 
 Bestemming 1e collecte: Project Diaconie: Red een Kind  

Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. G. den Haan, tel. 221639 
 
16 juni    Taize-viering 
 19.00 uur:    ds. Hedda Klip 
 Autodienst:    dhr. R. Steenbergen, tel. 06-12252614 
 
23 juni    1e Zondag van de Zomer  
 10.00 uur:    ds. Hedda Klip (Avondmaal) 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
 Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Rock Solid:   10 t/m 14 jaar (zaterdagavond!) 
 Autodienst:    dhr. W. Meyles, tel. 217224 
 
30 juni    2e Zondag van de Zomer 
 10.00 uur    mw. Judith van der Vis (Aarlanderveen) 
 Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat 

Kindernevendienst:  groep 1 t/m 6 
 Autodienst:    dhr. G. Poot, tel. 06-11563594 
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De pen van de dominee 

 ds.Hedda Klip 
 

In memoriam 
 
Elisabeth Wierda 2 maart 1957 – 5 maart 2024 
Liz Wierda heeft geen makkelijk leven gehad. Ze had een psychische ziekte die 
haar leven zwaar maakte en die het moeilijk voor haar maakte om relaties goed te 
onderhouden. Ze werd geboren in Den Haag en werd opgeleid als verpleegster in 
Leiden. Ze trouwde in 1984 en kreeg een dochter, Maerle. Op een gegeven 
moment lukte het haar niet meer voor haar dochter te zorgen. Het huwelijk hield 
helaas ook geen stand. Dat was een zware tijd. Gelukkig is het contact met haar 
dochter later hersteld. Liz was erg verbonden met haar ouders, haar moeder en 
vader. Met haar vader kwam ze na het overlijden van haar moeder regelmatig in 
de Kleine Kerk. Haar ouders zorgden voor haar, zij zorgde voor hen toen ze het 
nodig hadden. Na het overlijden van haar vader wist ze wel wat van het leven te 
maken. Ze ging naar verenigingen. Ze maakte regelmatig haar ronde door het dorp, 
langs de winkels. Ze had haar poezen en haar hobby’s. Liz was een hele creatieve 
vrouw, die mooie dingen maakte. Op de rouwkaart was een schilderij van haar 
poes afgedrukt, dat zij zelf gemaakt had. Ze had de liederen en de teksten voor de 
afscheidsdienst zelf uitgekozen. Die gaven aan wat de bron van haar leven was. 
“Je moet je oog op Jezus houden,” schreef zij. “Het is leven is Christus, het sterven 
gewin.” We hebben Liz te ruste gelegd bij haar ouders. 
 
Theo Teeuwen 3 april 1946 – 14 april 2024 
Ons gemeentelid Theo Teeuwen, die verhuisd was naar Dordrecht, overleed op 14 
april. Theo was een actief kerklid toen hij nog in Voorhout woonde. Hij was lid 
van het CvK en beheerde het kerkelijk bureau. Op dinsdag 23 april heeft de familie 
hem herdacht in een bijeenkomst in de Kleine Kerk en hem naar zijn laatste 
rustplaats gebracht, bij zijn vrouw Elsbeth, die in 2014 is overleden. 
 
Bij de diensten  
Op zondag 19 mei vieren we Pinksteren, het feest van 
de Heilige Geest, die ons verbindt met God en met 
elkaar. Een week later, zondag Trinitatis 26 mei, is er 
een oecumenische openluchtviering op het plein voor de 
RK kerk. Samen met de katholieke parochie en de 
baptistengemeente Kaleb belijden we en vieren we dat 
we samen christen zijn. Daar durven we voor uit te 
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komen! Vorig jaar was dat een hele inspirerende viering waar honderden mensen 
op af kwamen. We moesten steeds meer stoelen bijzetten. Ook voorbijgangers 
bleven even staan om te luisteren. We hopen dit jaar ook op een goede viering en 
zonnig weer! 
Op 23 juni vieren we in de kerk het Heilig Avondmaal.  
 
Taizé 
De tweede Taizé-viering vindt plaats op zondag 16 juni 19.00 uur in de Kleine 
Kerk. We lezen teksten, zingen liederen, bidden en zijn stil met elkaar. Bert heeft 
een prachtig Taizé-kruis gemaakt, dat we op de tafel zetten.  
 
Liedboek 
We hebben een licentie genomen op een tweede liedboek, Hemelhoog, waarin 
meer opwekkingsliederen en Engelse liederen staan. In de diensten vermengen we 
graag de verschillende tradities, het klassieke kerklied, met liederen uit de 
wereldkerk, modernere liederen en opwekking. Met dit tweede liedboek erbij 
hebben we wat meer keus. 
 

Avondmaalsviering op de BNS op 23 juni 
Er wonen nu best veel gemeenteleden op het terrein van de BNS, waarvan 
verschillenden de diensten online meebeleven. We willen hun graag de 
mogelijkheid bieden om deel te nemen aan het Avondmaal. Daarom zullen een 
ouderling, diaken en ik na de dienst in de kerk naar de BNS gaan om het Heilig 
Avondmaal uit te delen. We komen bij elkaar in de kapel van de BNS achter de 
bibliotheek. Daar vindt een korte viering plaats, zonder verkondiging, met een 
inleidende tekst, gebed en het delen van brood en wijn. Als het goed is, hebben de 
deelnemers de dienst van het woord al online meebeleefd. Wij proberen om 11.20 
in de kapel te zijn.  
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Gesprekskring 
Op dinsdag 9 juli is de afsluitende bijeenkomst van de gesprekskring in de 
Verdieping, om 10.00 uur. We lezen verder in de Wijsheidsboeken. Opgave kan 
bij mij. U kunt ook gewoon binnenlopen.  
Op maandag 24 juni komt de gesprekskring Overbosch voor de laatste keer van 
dit seizoen bij elkaar, om 19.30 uur in Park Overbosch. Iedereen is welkom. In 
verband met de mee te nemen koffie en thee graag opgave bij Hanny Segaar of bij 
mij.  
 

Spiritueel wandelen 
Op 9 juni is er weer de mogelijkheid om voorafgaand aan de dienst een spirituele 
wandeling te maken. We starten om 9.00 uur bij de kerk. De wandeling duurt 
ongeveer een half uur. Mocht er iemand zijn, die ook wel eens de tekst voor de 
spirituele wandeling wil voorbereiden, graag melden bij mij. 
 
Lief en leed  
Marije is gelukkig weer thuis na een geslaagde operatie. Margo staat voor een 
reeks behandelingen. We wensen haar veel sterkte. We denken aan de zieken in 
onze gebeden en leven met hen mee. We bidden dat God bij ons is in onze zorgen 
en problemen: In uw handen leg ik mijn hart. Onrustig is mijn hart totdat het rust 
in U. (uit een gebed van Huub Oosterhuis) 
 

Bereikbaarheid  
U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-232168, 
of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u langs wil 
komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak. U kunt mij ook altijd 
bellen of mailen voor een huisbezoek. Ik kom graag langs. 
 

 
De voorzittershamer 
 Agnes Kappe, voorzitter Kerkenraad 

 
Beste gemeenteleden, 
Hoe sterk is je geloof als je kind wordt uitgezonden op missie? Als je partner 
overlijdt? Als een geliefde ziek is? Als er verdriet is in je leven, eenzaamheid, 
onzekerheid of angst? Het zette mij aan het denken toen ik in aanloop naar de 
Paasweek mooie gesprekken had op straat bij het uitdelen van tulpen namens onze 
gemeente. Zelf herken ik mij volledig in het hierboven geschetste beeld. Toen onze 
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jongste zo ziek was dat het zelfs even spannend was had ik niks aan mijn geloof. 
Sterker nog, het boeide me niet. Wat kon mij die God nou schelen? Ik had maar 
één wens en dat was dat zij beter werd. De waarom-vragen maalden door mijn 
hoofd en bidden lukte ook niet meer. Mijn geloofsvlammetje doofde niet maar was 
even niet meer zo sterk. 
Ik weet nog goed dat ik s ’avonds een keer bij mijn ouders als een zielig hoopje 
op de bank zat te janken en dit met hen deelde. Lieverd, zei mijn moeder toen: ‘als 
jij het even niet kan, doen wij dat voor jou’. Ik ben dat nooit vergeten en het 
ontroert mij nog steeds als ik daaraan denk. Dat vlammetje blijft, wat er ook 
gebeurt… 
 
Op de gemeenteavond op 9 april jl waren er zo’n 50 gemeenteleden aanwezig en 
dat was hartstikke fijn. Met elkaar gingen we aan de slag met het thema 
Zichtbaarheid & Communicatie. Marina Kapteyn, communicatieadviseur voor 
kerken, nam ons mee naar een eerste stukje bewustwording. Als we ons als 
Protestantse Gemeente Voorhout blijven profileren naar buiten zoals we dat nu 
doen dan is er een grote kans dat we over 10 jaar de deuren kunnen sluiten. De 
realiteit is dat we ons helemaal niet naar buiten toe laten zien? Hoe pakken we dat 
aan… Om antwoord te kunnen geven op die vraag is het belangrijk dat we met 
elkaar teruggaan naar de basis. Hoe kijk jij tegen onze kerk aan? Wanneer dacht 
jij “toen dit/dat gebeurde ervaarde ik écht een gevoel van kerk-zijn, voelde ik mij 
verbonden met de kerk …” of dacht ik “wauw, wat fijn om hier bij te horen!” 
 
In groepjes dachten we daar met elkaar over na en ik deel wat opgeschreven 
gedachten; 

- toen ik voor het eerst naar de kerk kwam voelde ik mij welkom 
- het Italiaanse kerkfeest (veel genoemd) gaf een gevoel van saamhorigheid 
- toen ik de bloemengroeten kreeg was het fijn om te weten dat er aan mij 

werd gedacht en dat er voor mij is gebeden in de kerk 
- ik vind de saamhorigheid fijn 

 
In de basis ervaren we onze gemeente als warm en betrokken en is er een groot 
gevoel van saamhorigheid en gemeenschapszin. 
De reacties waren positief maar er waren ook kritische noten … het geloof en het 
woord God waren wel benoemd aan tafels maar waren op geen van de ingevulde 
flappen terug te vinden. Het evangelie doorgeven bleef onderbelicht. Er is dus 
werk aan de winkel intern en extern en dat is niet persé negatief. Je zou het 
geloofsverlegenheid kunnen noemen. Niet iedereen praat makkelijk over het 
geloof of kan onder woorden brengen wat er wordt gevoeld als er over het geloof 
wordt gesproken. Dat betekent niet dat het er niet is. Het vlammetje brandt en 
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houdt die ene persoon warm genoeg. Een ander heeft meer behoefte om dat 
vlammetje naar buiten toe te dragen. En zo zijn we allemaal verschillende 
geloofsgenoten, verbonden aan de Kleine Kerk waar deze ruimte wordt gegeven. 
Dat vuur, dat vlammetje, dat heb je niet van een ander, maar van het Leven zelf, 
van de Schepper, gekregen. 
 
Na zo’n eerste gemeenteavond is het zaak om al met een vervolg bezig te zijn. We 
willen dit niet laten liggen. Op 25 juni aanstaande is er een gemeenteavond en 
deze zal weer door Marina Kapteyn worden geleid. Verderop in deze kerkbrief 
stelt zij zichzelf voor. 
Waar willen we naar toe als kerk in Voorhout? Welke plek heeft ons geloof in de 
zichtbaarheid naar buiten? We willen hier graag weer met elkaar over nadenken, 
sparren en vervolgstappen maken. Met elkaar zijn we sterker, zetten we de 
schouders eronder en kunnen we veel bereiken. Met elkaar wordt de last op 
schouders verlicht. Die schouders zijn nog wel nodig overigens! Ik denk aan het 
jeugdwerk, het pastoraat, het college van kerkrentmeesters en functies binnen de 
kerkenraad. Welke gaven en talenten van jou worden belicht door dat vlammetje? 
 
Paul van Vliet schreef een mooi lied waar ik graag dit stukje mee wil afsluiten. 
 
Wie dan wel? 
Als wij niet meer geloven dat het kan, wie dan wel? 
Als wij niet meer vertrouwen op houen van, wie dan wel? 
Als wij niet meer proberen om van fouten wat te leren 
Als wij 't getij niet keren, wie dan wel? 
 
Als wij niet meer zeggen hoe het moet, wie dan wel? 
Als wij niet meer weten wat ertoe doet, wie dan wel? 
Als wij er niet in slagen, de ideeën aan te dragen 
Voor een kans op betere dagen, wie dan wel?  
 
Als wij niet meer geloven dat het kan, wie dan wel? 
Als wij er niet mee komen, met een plan, wie dan wel? 
Als wij er niet voor zorgen, dat de toekomst is geborgen 
Voor de kinderen van morgen, wie dan wel? 
 
Als wij onszelf niet dwingen 
Een gat in de lucht te zingen 
Waar zij in kunnen springen 
Wie dan wel? 
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Even voorstellen: Marina Kapteyn 
 Marina Kapteyn 

 
“Marina, kun jij als communicatieadviseur ons helpen? We willen als gemeente 
meer zichtbaar worden in het dorp, maar weten niet hoe en waar te beginnen.” 
Met deze vraag belde Agnes mij in maart op. We praatten wat door aan de telefoon, 
en direct had ik al het gevoel: hier kan iets moois ontstaan. En dat gevoel was 
wederzijds, aldus Agnes. 
 
Ik had Agnes en Erik eerder ontmoet 
tijdens de classicale ‘meet & greet’ 
rond communicatie. Ik weet nog goed 
wat Agnes zei toen ze vertrok: “we 
bellen nog”. En zo geschiedde. Nu 
vraagt u misschien af wie ik ben en wat 
ik zoal doe. Dit is mijn focus: als 
communicatieadviseur begeleid ik 
kerken die werk willen maken van hun 
communicatie, bijvoorbeeld omdat ze 
streven naar meer zichtbaarheid en betrokkenheid in hun wijk, dorp of stad. Ik 
train en adviseer kerkenraden en andere vrijwilligers hoe ze enerzijds hun 
boodschap effectief kunnen communiceren en anderzijds kunnen werken aan 
relaties met mensen in hun omgeving.  
Ik werk met verhalen omdat ik geloof dat verhalen mensen kunnen verbinden en 
gemeenschappen kunnen versterken. Samen met kerken werk ik aan het 
ontwikkelen en vertellen van hun unieke verhaal, waardoor ze zich kunnen 
onderscheiden en blijvend indruk kunnen maken op de mensen in hun omgeving. 
Dit maakt mijn aanpak uniek. 
Daardoor kunnen kerken weer worden zoals ze bedoeld zijn: een betekenisvolle 
plek in de wijk, dorp of stad en in het leven van de mensen om hen heen. 
 
Sinds 2015 heb ik mijn tekst- en communicatiebureau Alphatekst en in 2023 is 
daar het merk Alphastory bij gekomen (www.alphastory.nl). Ik woon in Alphen 
aan den Rijn, ben getrouwd en heb twee dochters (28 en 23).  
 
Ik kijk ernaar uit om samen met u op reis te gaan, een beeld dat ik ook schetste 
tijdens de eerste gemeenteavond. Werken aan de toekomst als gemeente is niet iets 
wat je ‘even doet’. Het is een proces dat jullie met elkaar doorlopen, een route met 
een bestemming. Aan het begin en onderweg zullen er keuzes gemaakt moeten 
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worden: wat neem je mee op reis, wat niet, welke afslag neem je, welke route? 
Afijn, dit beeld zal nog vaker terugkomen, vermoed ik. En niet te vergeten: ook 
communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Gaat u mee? Ik hoop u te zien op 
25 juni!  
 
Marina Kapteyn, 
Alphatekst / Alphastory 
www.alphatekst.nl / www.alphastory.nl 
 

 
Vanuit de Diaconie 
 Diana Ouwehand 

 
Jaarproject Diaconie   
De eerste actie voor ons project ”Red een kind” was een groot succes. Heel veel 
gemeenteleden hebben zich weer van hun beste kant laten zien. De tafel met het 
zelfgebakken lekkers zag er gevarieerd en aantrekkelijk uit. Dat bleek wel na 
afloop van het koffiedrinken. De tafel was leeg en de kas goed gevuld. Alle 
bakkers en kopers nogmaals hartelijk dank. 
 

De opbrengst van deze actie is boven verwachting en wordt ook nog 
eens verdubbeld door een betrokken ondernemer: € 368,75 
 
Meer weten over “Red een kind”: www.redeenkind.nl 

 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopje Koffie? 
 

elke tweede dinsdag  
van de maand vanaf 10.00 uur  

 staat in De Verdieping de koffie klaar 
                ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vanuit het CvK  
 Peter Boers, voorzitter 

 
Samen voor de kerk van morgen 

Voor de actie kerkbalans ontvingen wij inmiddels 317 
reacties (vorig jaar 330). Bij elkaar komen we nu op een 
toezeggingsbedrag van € 67.935,= voor dit jaar, ofwel 
€ 3.665,= meer dan ik u in de vorige Kerkbrief kon 
melden. De achterstand op de begroting van € 70.950,= 
hebben we hiermee weer iets verder ingehaald, we 
hebben inmiddels nog maar € 3.015,= te gaan! Er zijn 
nog wel een aantal gemeenteleden die normaal wel een 

toezegging doen, maar dit jaar nog niet hebben gedaan. Mogelijk is de e-mail van 
de actie kerkbalans bij hen in hun e-mail programma in het mapje van “ongewenste 
e-mails” terecht gekomen, hetgeen natuurlijk niet de bedoeling is. Wij gaan de 
grotere gevers nogmaals benaderen, maar dan met een brief. Mogelijk dat we 
hiermee het nog maar kleine gaatje tot het begrotingsbedrag kunnen dichten! Van 
de voor 2024 gedane toezeggingen is inmiddels al een bedrag van € 32.270,= 
ontvangen. Onze hartelijke dank gaat uit aan allen die voor 2024 een toezegging 
(en mogelijk al een betaling) hebben gedaan! Nog geen toezegging gedaan? Dat 
kan alsnog! Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar cvk@kleinekerk.nl.    
 
Ontwikkeling kerkelijke bijdrage 2019-2023 
Het is voor menigeen geen verrassing meer, maar in de kerkelijke bijdrage zijn 
we, net als de landelijke trend, de afgelopen jaren helaas teruggelopen. Die 
terugloop is bij ons vooral te wijten aan het totaal aan lagere kerkelijke bijdrage 
binnen een aantal leeftijdsgroepen (gemeten naar hoofd van de pastorale eenheid):  
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U kunt natuurlijk zelf uw oordeel vormen over deze tabel. Als ik dat doe, dan zie 
ik de vergrijzing van onze gemeente wel in deze cijfers terug. Het aandeel in het 
totaal toegezegde bedrag van de leeftijdscategorie tot 50 jaar loopt terug van 13% 
in 2019 naar 10,8% in 2023. Dat lijkt niet zo veel, maar inmiddels begint dat ook 
door te werken naar de categorie 50-60 jaar: hun aandeel daalde van 25,8% in 
2019 naar 18,1% in 2023. Daarmee nemen de pastorale eenheden van 0-60 jaar 
nog maar 28,9% van de kerkelijke bijdrage voor hun rekening. De rest, ofwel 
71,1% komt dus van de generatie van 60 jaar en ouder. De 50-60 jarigen van 2019 
schuiven langzaam door naar de leeftijdscategorie 60-70 jaar. Tot 60 jaar waren er 
in 2019 nog 212 pastorale eenheden die een toezegging deden en in 2023 waren 
er dat nog maar 141, ofwel een terugloop van 33,5%. Dat zie je terug in het totaal 
toegezegde bedrag. We worden als kerk qua kerkelijke bijdrage steeds meer 
afhankelijk van de oudere generatie. Deze trend zet zich helaas ook door in 2024 
(niet opgenomen in de tabel).  
 

Kijkend naar het gemiddelde 
bedrag van de toezeggingen, dan 
blijkt dat het  gemiddeld 
toegezegde bedrag toeneemt 
naarmate de leeftijd hoger is (let 
op, dit zijn gemiddelde bijdragen, 
dus het zegt niets over de bijdrage 
van een individueel gezin!). In de 
maatschappij herkennen we dat 
ook wel: ouders met jonge 
studerende kinderen en nog een 

flinke hypotheek zitten zwaarder in de lasten dan de oudere generatie. En dan blijft 
er minder beschikbaar voor een aantal andere zaken.  
 
Ik vraag me weleens af hoe deze cijfers er over 5 of 10 jaar uit zien als een aantal 
ouderen ons zijn ontvallen en de jongere generatie deze lacune in financieel 
opzicht mogelijk niet weet op te vullen? Hoe is het dan verder met onze kerk, de 
saamhorigheid en de gemeenschapszin gesteld? Agnes schrijft over onze 
profilering naar buiten toe en stelt zelfs dat als we daaraan niets veranderen we het 
risico lopen dat we over 10 jaar de deuren kunnen sluiten. Dat laten we natuurlijk 
niet gebeuren, maar waar willen we eigenlijk als kerk naar toe in Voorhout?  
We zijn als kerkelijk gemeente in financieel opzicht gezegend met een aantal 
mooie panden. Een aantal van deze panden leveren een fraaie huur op waaruit we 
onze kerkelijke activiteiten kunnen financieren. Het jaar 2023 was in financieel 
opzicht een goed jaar, waarbij onze huurinkomsten verder zijn gestegen. Inmiddels 
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maken deze 60% uit van de inkomsten in onze gemeente, de kerkelijke bijdrage, 
collecten, giften e.d. de resterende 40%. We zullen als kerk het aan ons 
toevertrouwde vermogen moeten laten werken en vanuit de aanwezige en nog 
beschikbaar komende middelen op korte termijn moeten investeren in onze 
kerkelijke gemeente. De kerkenraad maakt zich op om hiermee verder aan de slag 
te gaan. Hopelijk met uw instemming en hulp, want de kerkenraad kan het niet 
alleen! De aankomende gemeente avond is in dat kader van belang, want we willen 
als kerkenraad graag met u in gesprek over onze zichtbaarheid, met elkaar 
nadenken, sparren en vervolgstappen maken naar een mooie toekomst toe. U komt 
toch ook? Schrijf alvast dinsdag de 25e juni in uw agenda! 
 
Jaarrekening 2023 
De jaarrekening 2023 is inmiddels door onze kascontroleurs, Kees Visser en 
Marcel van den Broek, in orde bevonden. De jaarrekening 2023 zal in de 
vergadering van de kerkenraad op 21 mei a.s. worden besproken. Nadat de 
kerkenraad de jaarrekening voorlopig heeft goedgekeurd heeft u als lid van onze 
gemeente nog de gelegenheid de jaarcijfers vanaf 21 t/m 29 mei bij mij in te zien 
en eventuele op/aanmerkingen bij de scriba en mij te maken. Geef mij even rond 
de 21e mei een seintje en dan spreken we af hoe en wanneer we de inzage gestalte 
kunnen geven. 
 
 
 

Bijbelse Dagkalender 
 Krista Vliegenthart, scriba 

 
Kent u de Bijbelse Dagkalender? Al 78 jaar bestaat de Bijbelse Dagkalender. 
Achttien predikanten hebben de Bijbelse Dagkalender geschreven. Iedere week 
begint met een bemoedigend lied of een spreuk en 
iedere dag heeft een meditatieve tekst. Voor de 
belangrijke momenten in het leven zijn er een aantal 
gebeden opgenomen. 
 
Onze dominee schrijft sinds vorig jaar meditaties 
voor de Bijbelse Dagkalender, als één van de 18 
auteurs. Zij heeft een exemplaar in boekenkast in de 
Verdieping gelegd, voor wie het fijn vindt deze 
korte overdenkingen te lezen. Haar eigen bijdrage 
kunt u vinden bij de maand oktober.  
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Bijbelleesrooster 
 Nederlands Bijbelgenootschap 

 
 
6 mei Maandag Geen uimte voor angst 1 Johannes 4:11-21 
7 mei Dinsdag Getuigenis 1 Johannes 5:1-12 
8 mei Woensdag Zonde 1 Johannes 5:13-21 
9 mei Donderdag  Verheven Psalm 47 
10 mei Vrijdag Terug-en omhoogkijken Handelingen 1:1-14 
11 mei Zaterdag Opvolging Handelingen 1:15-26 
12 mei Zondag Hoogtijdagen 1 Leviticus 23:1-14 
13 mei Maandag Hoogtijdagen 2 Leviticus 23:15-22 
14 mei Dinsdag Hoogtijdagen 3 Leviticus 23:23-36 
15 mei Woensdag Hoogtijdagen 4 Leviticus 23:37-44 
16 mei Donderdag Licht en brood Leviticus 24:1-9 
17 mei Vrijdag Hemel en aarde Psalm 104:1-23 
18 mei Zaterdag Goed verzorgd Psalm 104:24-35 
19 mei Zondag Verbijstering Handelingen 2:1-13 
20 mei Maandag Aangekondigd Handelingen 2:14-24 
21 mei Dinsdag Davids Zoon Handelingen 2:25-36 
22 mei Woensdag Gemeenschap Handelingen 2:37-47 
23 mei Donderdag Verbond Deuteronomium 4:41–5:5a 
24 mei Vrijdag Tien geboden 2.0 Deuteronomium 5:5b-21 
25 mei Zaterdag Toegewijd Deuteronomium 5:22-33 
26 mei Zondag Luister en leef Deuteronomium 6:1-9 
27 mei Maandag Geef het door! Deuteronomium 6:10-25 
28 mei Dinsdag Gezien en genezen Handelingen 3:1-10 
29 mei Woensdag Messias Handelingen 3:11-26 
30 mei Donderdag Steen des aanstoots Handelingen 4:1-12 
31 mei Vrijdag Zwijggebod Handelingen 4:13-22 
1 juni Zaterdag Vrijmoedig Handelingen 4:23-31 
2 juni Zondag Middel en doel Marcus 2:23-3:6 
3 juni Maandag Geroepen Marcus 3:7-19 
4 juni Dinsdag Van je familie moet je 

het hebben 
Marcus 3:20-35 

5 juni Woensdag Openheid van zaken Handelingen 4:32–5:11 
6 juni Donderdag Van het slot Handelingen 5:12-21a 
7 juni Vrijdag Verboden naam Handelingen 5:21b-32 



 
15 

 

8 juni Zaterdag Mensenwerk of Gods 
werk? 

Handelingen 5:33-42 

9 juni Zondag God geregeld Handelingen 6:1-15 
10 juni Maandag Geschiedenisles 1 Handelingen 7:1-16 
11 juni Dinsdag Geschiedenisles 2 Handelingen 7:17-34 
12 juni Woensdag Geschiedenisles 3 Handelingen 7:35-43 
13 juni Donderdag Halsstarrig Handelingen 7:44–8:1a 
14 juni Vrijdag Geheime boodschap Marcus 4:1-12 
15 juni Zaterdag De akker en het zaad Marcus 4:13-23 
16 juni Zondag Het zaad en de sikkel Marcus 4:24-34 
17 juni Maandag Zonder tanden Jesaja 30:1-8 
18 juni Dinsdag Geef ons maar leugens! Jesaja 30:9-18 
19 juni Woensdag Op die dag… Jesaja 30:19-26 
20 juni Donderdag Leedvermaak Jesaja 30:27-33 
21 juni Vrijdag In vuur en vlam Jesaja 31:1-9 
22 juni Zaterdag Toekomstmuziek Psalm 43 
23 juni Zondag Wie is Hij toch? Marcus 4:35-41 
24 juni Maandag Omkeer en terugkeer Psalm 85 
25 juni Dinsdag Magisch Handelingen 8:1b-13 
26 juni Woensdag Niet te koop Handelingen 8:14-25 
27 juni Donderdag Vol vreugde Handelingen 8:26-40 
28 juni Vrijdag Zingende ziel Psalm 30 
29 juni Zaterdag Losgemaakt Marcus 5:1-20 
30 juni Zondag Op het nippertje Marcus 5:21-43 

 

 

De geschiedenis van de Kleine kerk dl. 3 

 Roel Steenbergen, archiefbeheerder 

 
Bijna dertig jaar later wordt ons land met de 
komst van de Fransen: de Bataafse 
Republiek. In 1797 wordt vanuit de republiek 
verordonneert dat alle kerken en pastorieën 
welke in 1581 aan de hervormden waren 
gegeven nu gemeentelijk eigendom zouden 
worden met daarbij de bedinging dat als er 
een meerderheid van de bevolking tot de RK-
kerk behoorde, zij de kerk gebruiken en 
beheren mochten. In Voorhout was de verhouding 87% RK en 13% Hervormd. De 
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Rooms Katholieken eisen de kerk dan ook op. De hervormden komen hier 
natuurlijk tegen in het geweer. Zij zeggen dat kerk, pastorie en school al sinds 
1591 onbetwist eigendom van hen zijn en dat zij al deze jaren de gebouwen 
zelfstandig hebben moeten onderhouden en in 1768 alles nog eens grondig hebben 
gerestaureerd. 
In november 1808 komt er een commissie naar Voorhout om de zaak te bekijken 
en te overleggen met ds. Willem David Grommé (1807-1824) en pastoor Zacharias 
Heydendael in welk vat een en ander gegoten moet worden. Pas in 1809 wordt de 
definitieve akte opgemaakt en getekend ten overstaan van drie door koning 
Lodewijk Napoleon aangewezen heren. In deze akte wordt bepaald: 
 
Art 1. De kerk wordt in twee delen opgesplitst. Deze delen worden door een 
tussenwand, die bestaat uit een dubbel schot met daartussen opgestapelde turf, 
gescheiden. Deze tussenwand moet betaald worden door de Hervormden. Het 
gedeelte der kerk dat op dat moment het koor van de kerk is, als ook de 
consistoriekamer en het turfhok komen aan de Hervormden, de rest aan de Rooms 
Katholieke Gemeente om haar eredienst uit te oefenen. Zo zouden er dan muren 
binnen de kerk komen, die de pijnlijke verdeeldheid binnen het gebouw 
bezegelden, alsof er nooit een apostel had getuigd, dat de scheidingswand 
voorgoed was opgeheven (Efez. 2:14). 
Art. 2 Ook het kerkhof zal door een scheiding van een heg in 2 delen verdeeld 
worden. Een ieder krijgt het gedeelte dat rondom zijn deel van de kerk gelegen is.  
Art. 3 De inkomsten van het begraven op het kerkhof zullen gemeen zijn en ook 
de gereedschappen voor het begraven noodzakelijk en nu aanwezig worden 
gemeenschappelijk eigendom. De regenbak op het kerkhof gelegen zal ook 
gemeenschappelijk eigendom zijn en komen onder het beheer van kerkmeesters 
uit beider geloven. 
Art 4 De preekstoel, banken, stoelen, doophekje en al wat verder niet aard of 
nagelvast is, blijft eigendom van de Hervormden. 
Art 5 De pastorie (Boerhaavehuis) met hof en erve blijven ten eeuwigen dagen in 
het bezit en onderhoud der Hervormde Gemeente. 
Art. 6 Het kosterhuis (met daarin begrepen het tegenwoordige schoollokaal) met 
hof en erve blijven ten eeuwigen dagen in het bezit en onderhoud der Rooms 
Katholieke Gemeente. 
Art. 7 Indien in het vervolg van tijd het Gemeentebestuur de toren der kerk (welke 
plaatselijk eigendom is) nodig acht af te breken en de kerkelijke gemeenten 
genoodzaakt worden een andere te bouwen, zal dit geschieden op kosten van de 
beide kerkelijke gemeenten.  
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Ik zal u verder niet vermoeien met alle overige artikelen, maar belangrijk is nog 
wel het volgende: Door de Hervormde Gemeente wordt aan de Rooms Katholieke 
Gemeente een bedrag uitgekeerd van 600 gulden in drie gelijke achtereenvolgende 
jaarlijkse termijnen van 200 gulden ieder, te betalen een jaar nadat het akkoord 
door Zijne Majesteit is bekrachtigd. 
Dan nog dit: wanneer er onverhoopt in het vervolg een geschil zal ontstaan tussen 
de beide gemeenten over de uitleg, of de uitvoering van een of meerdere van 
bovenstaande artikelen zullen er twee neutrale personen, door beide gemeenten 
één te kiezen, aangewezen worden om finaal en bij arrest te beslissen. In geval van 
onderlinge discrepantie wordt nog een derde persoon toegevoegd.  
 
Wordt vervolgd. 
 
 
 
 
 
 
 
Paraplu, winkel met een missie 
 Bestuur Paraplu 

 
Paraplu viert feest! 25 mei bestaat de Paraplu 5 jaar  
Het bestuur van de Paraplu kijkt met dankbaarheid terug op de 
voorbije 5 jaar van haar bestaan. Na goedkeuring door de kerkenraad 
van de Kleine Kerk en de oprichting van een zelfstandige stichting, 
startte op 25 mei 2019 een pop-up winkel in de net vertrokken Kruidvat-winkel. 
De enorme winkel werd zonder budget binnen enkele maanden, onder leiding van 
2 professionele etaleurs, omgebouwd tot een meervoudige winkel voor goede 2e 
handskleding, artikelen met een verhaal, een sociaal café en een kinderspeelplaats. 
Na een spetterende opening met de Bergh-drummers en medewerking van de 
burgemeester, werd met zo’n 40 vrijwilligers een heuse winkel gerund, inclusief 
herkenbaar logo, administratie, verwerking van ingebrachte kleding en de 
‘dominee trakteert’ als kers op de taart.  
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Tijdens de wintermaanden startten we eenmaal per maand op zondag met 
‘Levenskunst’, waar vele interessante dorpsgenoten werden geïnterviewd door 
Erik Hietkamp en Piet Overduin.  
Het was bijzonder voor de Paraplu dat zij al na twee jaar de lokale vrijwilligersprijs 
won.  
 
Corona is de enige dissonant geweest in 5 jaar Paraplu. De winkel werd gesloten, 
Levenskunst gestopt en de pop-up winkel werd verzocht het pand te verlaten. Het 
concept had z’n bestaansrecht bewezen, maar een geschikt en betaalbaar pand was 
aanvankelijk niet beschikbaar. Wat nu? Wonder boven wonder kwam de 
speelgoedwinkel in de Herenstraat leeg en bleek de verhuurder bereid met ons het 
avontuur te willen aangaan met een normaal huurcontract. Met vereende krachten 
werd de speelgoedwinkel omgebouwd tot een ‘nieuwe’ Paraplu, die op 2 juni 2020 
werd ingezegend door pastoor Bertijn Prins en zo met nieuwe spirit haar deuren 
opende.  
 
De Paraplu zit nu op een echte triple A-locatie, met een aantrekkelijk aanbod aan 
kleding en cadeaus. De stabiele groep van 45 vrijwilligers zijn ons sociaal kapitaal, 
die we op handen dragen. Zij zorgen volgens nieuwe klanten voor de bijzondere 
sfeer in de winkel, die volgens hen in niets lijkt op een kringloopwinkel. Op de 
sociale tafel staat altijd verse koffie en thee, en is er tijd voor een goed gesprek. 
Wat velen niet weten is, wat er buiten de verkoopuren gebeurt. ’s-Avonds wordt 
kleding gesorteerd, gelabeld, in de computer ingevoerd en ingehangen. Door het 
vernuftige administratiesysteem kunnen de klanten op elk moment inzien of hun 
ingebrachte kleding is verkocht. Het design-team zorgt steeds voor wekelijkse 
vernieuwing van de etalages en presentatie van de cadeauartikelen.  
Financieel redden we ons goed, zijn zelfs in staat om regelmatig giften naar goede 
doelen over te maken.  
 
Een speciaal woord van dank gaat uit naar het RK-fonds dat ons de eerste drie 
jaren financieel steunde, zodat we de inventaris konden aanschaffen en de 
verhuizing mogelijk maakte naar het nieuwe pand. Ook dank aan de drie lokale 
kerken, die ons door de jaren moreel steunden en in de Paraplu een 
buitenboordmotor vonden voor de oecumenische samenwerking.    
 
Kortom, het bestuur heeft alle reden om met dankbaarheid terug te kijken op 5 jaar 
Paraplu en wil dat vieren op zaterdag 25 mei met vrijwilligers en andere 
belanghouders, zie bijgaande poster. Wij kijken ook vooruit, naar de nieuwe 
mogelijkheden om ons doel te realiseren: ‘Christus bekend maken in Voorhout’. 
Niet met mooie belijdenissen, maar door te ZIJN en te DOEN!  
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Boekentips 

  redactie 

 
Peinzen met prediker  
Visser, Paul  
Uitgeverij: De Fakkel 
ISBN: 9789043539500 
Prijs: € 15,99 
 
In Peinzen met Prediker mediteert predikant Paul Visser op het leven aan de hand 
van hoofdstukken uit het bijbelboek Prediker. De observaties van de Prediker, de 
auteur van het gelijknamige bijbelboek, blijven triggeren. Hij is een soort 
‘dominee’ zoals velen die graag willen: een mens met beide benen op de grond, 
terwijl hij zijn geloof niet onder stoelen of banken steekt. Al luisterend word je 
wijzer van hem. Allerlei facetten van het leven komen voorbij. Het eigene is dat 
hij de alledaagse realiteit steeds zet in het licht van God, impliciet of expliciet. 
Reden genoeg om met de Prediker geregeld verder te peinzen over ons eigen leven. 
Daar wordt niemand dommer van. 
 
 
Bidden voor je volwassen kinderen 
Stormie Omartian 
Uitgeverij: Guideon  
ISBN: 9789059990548 
Prijs: € 22,50 

In ‘Bidden voor je volwassen kinderen’ laat Stormie Omartian 
zien hoe je omgaat met je zorgen over de keuzes van volwassen 
kinderen, hun toekomst, hun relatie, hun gezondheid, hun 
kinderen en ga zo maar door. Ze doet dat vanuit haar eigen ervaringen, vanuit het 
Woord en de beloften van God en vanuit de vaste overtuiging dat het gebed van 
ouders voor hun volwassen kinderen net zoveel kracht heeft als toen de kinderen 
klein waren. Jij hoeft je kinderen niet te ‘fiksen’, maar je kunt ze wel heel bewust 
en heel gericht toevertrouwen aan de zorg van de beste Ouder die er is, je hemelse 
Vader. 
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Verhuizingen 
 
Sinds de vorige Kerkbrief verscheen zijn de volgende 
gemeenteleden verhuisd binnen de gemeente of vertrokken 
naar een andere gemeente. 
 
Verhuisd  
Mevr. H.J. Dwarswaard-Deelstra 
Mevr. H. Vijlbrief-de Kovel 
 
 
 
 

 

Gebruik nu onze eigen kerk-app  
De hele kerk in één app 
 
 
Zoek in de app-store (Google en Apple) naar ‘kleine kerk’ 
 
 
 
 

Bloemendienst 
 
In de afgelopen periode gingen er bloemen met een groet 
van de gemeente naar: 
 
17 maart: 

 Dhr. P. Hoekstra 
 Bruidspaar Guijt-Boesaard 
 Mevr. H.J. Dwarswaard-Deelstra 

 
24 maart: 

 Dhr. J. Baan 
 Dhr. en mevr. Hordijk 
 Mevr. H. Vijlbrief-de Kovel 
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31 maart: 
 Marije Sneijders 

 
7 april: 

 Bruidspaar Ouwehand-van Beelen 
 
14 april: 

 Familie Kraakman 
 
21 april: 

 Mevr. J.P.G. Prins 
 
28 april: 

 Mevr. A. Gietema 
 Mevr. W.B. van de Wetering-van den Hengel 
 Bruidspaar van den Berg-van Heezik 
 Bruidspaar Plompen-van der Laan 
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Puzzel 
 



 
 

 

 

Adressen Protestantse Gemeente Voorhout 
Kerkdiensten Zondagmorgen 10.00 uur, afwijkende tijden: zie rooster in de Kerkbrief 

ook te volgen via ons YouTube kanaal, zie  
https://www.kleinekerk.nl/#lb106941/kerkdiensten-via-youtube 

Kerkelijk Bureau Dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD, kerkelijkbureau@kleinekerk.nl, tel. 232168 

Ledenadministratie Wilma en Martin van Egmond, ledenadministratie@kleinekerk.nl  

Dominee ds. Hedda Klip, dominee@kleinekerk.nl, tel. 232168 of via de Kerk app 

Kerkenraad  voorzitter: Agnes Kappe, voorzitter@kleinekerk.nl 

Scriba Krista Vliegenthart, scriba@kleinekerk.nl, tel. 217055 

Pastorale Raad voorzitter: Hanny Segaar, pastoraleraad@kleinekerk.nl 

Diaconale Raad voorzitter a.i.: Erik Hietkamp, diaconaleraad@kleinekerk.nl 

C v Kerkrentmeesters voorzitter: Peter Boers, cvk@kleinekerk.nl 

Jeugdraad contactpersoon: vacant 

Kinderkerk contactpersoon: Jacobiene Meirink, jacobiene@kleinekerk.nl 

Rock Solid contactpersoon: Mirjam Mack – van Bellen, mirjam@kleinekerk.nl 

Crèche in De Verdieping, contactpersoon: Daniëlle de Gelder, daniellevg3@hotmail.com 

Kerksleutelbeheer Roland Griekspoor, Mahlerpad 2, tel. 06 - 25057686 

Prot. Vrouwen Dienst voorzitter: Agnes Hartvelt, tel. 06-18213403 

Bank Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59   C. v Kerkrentmeesters: NL85 RABO 0373 7311 83 

Begraafplaats contactpersoon: Jan Mosselman, Pieter Wouterstraat 73, begraafplaats@kleinekerk.nl, 
  tel. 06 - 21433209    

Beheer "De Verdieping” Annelies Griekspoor, Mahlerpad 2, deverdieping@kleinekerk.nl, tel. 06 - 15687392 

Bloemendienst contactpersoon: Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, roel@kleinekerk.nl, tel. 06-
12252614 

Kerkbrief redactie kerkbrief@kleinekerk.nl  (Roel Steenbergen, Bloemenschans 20, tel. 06-12252614, 
Florus Jan de Wolf, Snoeklaan 9, tel. 224864, Johan Winkel, Pinksterbloemstraat 6, tel. 
217884) 

Kerkbrief drukwerk Hans Uyldert, Churchilllaan 17, hans@kleinekerk.nl, tel. 217809 

Kerkbrief verspreiding College van Kerkrentmeesters, cvk@kleinekerk.nl  

www.kleinekerk.nl kopij en opmerkingen over de website naar internetredactie@kleinekerk.nl  

Geloofsbrief suggesties naar communicatie@kleinekerk.nl  

 
Colofon 
De Kerkbrief verschijnt circa 8 keer per jaar in opdracht van de Kerkenraad en wordt in eigen beheer gedrukt. Hij 
wordt verspreid onder abonnees en op openbare plekken in de regio, en is te downloaden vanaf kleinekerk.nl.  
Kopij svp op de inleverdatum vóór 19 uur aan e-mail: kerkbrief@kleinekerk.nl of in de bus bij een redactielid. 
 

Nr Inleveren Verschijnt   Nr Inleveren Verschijnt   
04 14-06-2024 26-06-2024   05 30-08-2024 11-09-2024  
06 04-10-2024 16-10-2024   07 08-11-2024 20-11-2024 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 

Fluister het mij in 
 
 
 

Fluister het mij in, heilige Geest: 
Ik zal het goede denken. 

 
Spoor mij aan, heilige Geest: 

Ik zal het goede doen. 
 

Verlok mij, heilige Geest: 
Ik zal het goede zoeken. 

 
Geef mij kracht, heilige Geest: 
Ik zal het goede vasthouden. 

 
Bescherm me, heilig  Geest: 

ik zal het goede nooit verliezen. 
 
 

    Aurelius Augustinus 


